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Welkom! 

Kerstmis en de Kersttijd hebben we inmiddels weer 

achter ons gelaten. De kerstversiering is weer 

opgeborgen en de kerststallen zijn weer ingepakt. 

Vanaf deze zondag beginnen we weer met de ‘Tijd 

door het jaar’. We haken aan bij de tweede zondag 

van de Tijd door het jaar. Dit liturgisch jaar staat de 

heilige Evangelist Marcus centraal. Omdat het 

Marcus-evangelie maar kort is en niet zo uitvoerig 

vertelt over de gebeurtenissen rondom Jezus, zullen 

we ook vaak de woorden van het Johannes-evangelie 

lezen. Zo ook deze zondag. Net als in de Advent 

kijken we mee en luisteren we naar Johannes de 

doper, de voorloper van de Heer.   

 

Gods Woord op Zondag  

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Johannes (1, 35-42).  

In die tijd stond Johannes daar, met twee van zijn 

leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die 

voorbijging en sprak: „Zie het Lam Gods.” De twee 

leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus 

achterna. Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij 

Hem volgden vroeg Hij hun: „Wat verlangt gij?” Ze 

zeiden tot Hem: „Rabbi – vertaald betekent dit: 

Meester – waar houdt Gij U op?” Hij zei hun: „Gaat 

mee om het te zien.” Daarop gingen zij mee en zagen 

waar Hij zich ophield. Die dag bleven zij bij Hem. 

Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer 

van Simon Petrus, was een van die twee die het 

gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus 

achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette 

was zijn broer Simon tot wie hij zei: „Wij hebben de 

Messias – dat vertaald betekent: de Gezalfde – 

gevonden,” en hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem 

aan en zei: „Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij 

zult Kefas genoemd worden, – dat betekent: Rots.” 

 

Ter overweging  

Vandaag beginnen we in de jaarkring van het 

kerkelijk jaar aan een nieuwe periode. We kunnen het 

ook zien: Na het paars en het wit is de liturgische 

kleur is groen geworden. De kleur voor de ‘Tijd door 

het Jaar’, voor de gewone tijd, waarin de Bijbelse 

boodschap stap voor stap willen ontvouwen.  

 

Waar beginnen we vandaag? Na Kerstmis, 

Driekoningen en Doop van de Heer, staan we nu op 

het punt om opnieuw kennis te maken met Jezus van 

Nazareth. Hij stelt zich niet voor en er wordt ons door 

de Hl. Evangelist Johannes geen biografie gegeven ter 

kennismaking. Op een andere manier zullen we 

moeten ontdekken wie Hij is.  
 

Om te begrijpen wie Hij is, luisteren we naar wat de 

mensen over Hem zeggen. Zo in het begin van het 

verhaal zijn dat er nog niet veel. De heilige Johannes 

de doper is onze eerste getuige. Johannes wijst op 

Jezus en zegt: “Zie het Lam Gods”.  
 

 
 

Jezus krijgt door Johannes de doper de eerste 

volgelingen en door Johannes volgt ook de eerste 

woordenwisselingen. Het zijn alleen maar vragen: 

“Wat verlangt gij?” en dan: “Waar houdt Gij U op?”. 

Zo begint aarzelend de kennismaking met Jezus van 

Nazareth.  
 

De vraag ‘waar houdt Gij U op?’ kunnen we heel 

gemakkelijk verstaan als ‘wie bent U?’. Je hoort wel 

eens zeggen: “Toon mij uw huis en ik zeg u wie u 

bent” of: “Toon mij uw vrienden en ik zeg u wie u 

bent”. Je huis, je levensomstandigheden, etc. zeggen 

inderdaad iets over wie je bent. De vraag van de 

leerlingen is dus niet zo gek. Maar op de vraag volgt 

een onverwacht antwoord. Geen antwoord van ‘hier’ 
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of ‘daar’, ‘dit is mijn huis’, ‘dit zijn mijn vrienden’ 

maar een uitnodiging: “Gaat mee om het te zien”, zegt 

de Heer. Zoals inderdaad tekenen als een huis, 

kleding, vrienden, werk, etc. iets vertellen over wie je 

bent, zo zullen ook de tekenen die de Heer 

vergezellen en de woorden die Hij spreekt ons zeggen 

wie Hij is. De woorden en daden spreken voor 

zichzelf en openbaren ons God, in Jezus Christus, die 

werkelijk en werkzaam onder ons is gekomen, 

volgens belofte! Maar ook: Zonder (mee) te gaan, 

zullen de leerlingen Hem niet zien.  
 

Zonder navolging zullen ook wij Hem niet zien in 

Woord en Sacramenten. Als we op onze stoel blijven 

zitten en niet in ons opnemen wat gezegd en gedaan 

wordt, zullen we geen omvorming ondergaan en 

blijven we steken in de dingen van deze wereld en 

deze tijd.  
 

De vraag van de leerlingen, het antwoord van de Heer 

en de kennismaking met de Heer vraagt ook van ons 

dat we onszelf bevragen. Wat is ons vertrekpunt? Wat 

is ons verlangen? De ‘onrustige’ context waarin Jezus 

en zijn tijdgenoten moeten leven, kan ook, letterlijk of 

figuurlijk, onze levenssituatie zijn. We kunnen 

verzeild raken in huwelijks- of gezinsproblemen, een 

onprettige werksfeer aantreffen op het werk of 

tegenslagen op school of een opleiding, moeite met de 

tijd als we gepensioneerd zijn, een ziekte die in ons 

lichaam huist en mogelijk niet meer weggaat. Ook 

gemeenschappelijk kunnen zich omstandigheden 

voordoen waaronder we verzuchten.  
 

Waar staan wij? Wat is ons verlangen? Zien we uit 

naar de wederkomst van de Heer? Wat is onze hoop? 

Wie of wat volgen wij daarvoor? Geld en goederen 

zijn voor velen in onze tijd een poging om iets van 

voldoening te vinden, anderen zoeken het op (nog) 

slechtere plaatsen, in alcohol of pornografie. Anderen 

zitten eindeloos voor de computer en surfen de hele 

wereld rond. Steeds minder mensen zoeken 

antwoorden en hulp in het geloof, bij Jezus Christus 

en in de geloofsgemeenschap. Het lijkt er op dat hoe 

meer ontwikkeld we zijn en hoe rijker we worden, hoe 

meer onvoldaan we zijn.  
 

Gaan wij dan een hopeloze toekomst tegemoet? Neen, 

dat niet… dat nooit! Er is altijd hoop en perspectief. 

In geestelijke zin gebeurt wat in historische zin ook 

met het volk van Israël gebeurd is. Ons geloof en 

vertrouwen zegt ons dat dit ook met ons gebeurt als 

wij onze verlangens verbinden met Jezus van 

Nazareth, de Christus, de Messias, en meegaan met 

Hem. Maar dat Hij alleen die vervulling kan brengen 

die wij nodig hebben om staande en gaande te blijven.  
 

Een nieuwe tijd breekt aan. Waar staan we? Wat 

willen we? Met wie gaan we? De liturgie van deze 

zondag wijst ons de richting: Met God, in Jezus 

Christus, onze Heer. De ervaringen uit het Oude 

Testament én het Nieuwe Testament helpen ons om te 

zien waar Hij zich ophoudt en wat ons hoop geeft in 

onze omstandigheden, in deze tijd, in ons geloof en 

onze navolging. Tijden van ballingschap, letterlijk of 

figuurlijk, wordt altijd opgevolgd door tijden van 

bevrijding, van vrede en vreugde. Gods lamp gaat niet 

uit en is altijd een licht in de duisternis.  
 

 
 

Gebed  

God, onze Vader, in uw grenzeloze goedheid hebt Gij 

ons geroepen bij onze naam en elk van ons een taak 

en plaats gegeven in uw heilswerk en in de opbouw 

van uw Rijk. Geef ons een hart dat luistert naar uw 

stem en geef onze handen en voeten kracht om te 

handelen naar uw inspraken. Leer ons zien waar Gij U 

ophoudt in deze wereld. Wijs ons de plaats waar Gij 

woont, opdat wij bij U blijven en U ons leven vervult 

met uw aanwezigheid. Dat vragen wij U door Jezus 

Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.  

 

Deze Nieuwsbrief ronddelen  

Deze nieuwbrief staat ook op de website van onze 

parochie: www.dechristoffel.nl. Even zo goed willen 

wij u vragen deze Nieuwbrief rond te delen met wie 

hem niet kan ontvangen of wie geïnteresseerd is in 

ons katholieke geloof en geloofsgemeenschap, wie 

zoeken naar zin, hoop en vreugde in hun leven. Van 

harte wensen wij u een heel mooie en gezegende 

zondag toe en graag tot ziens, in de kerk of elders.  
 

Mede namen pastor Annie Schothorst-Vos,  

pastoor John De Zwart 

http://www.dechristoffel.nl/
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Voor de kinderen  

Deze zondag maken we in de kerk een nieuw begin. Alle kerstspulletjes zijn weer opgeruimd en nu ziet alles er 

een beetje kaal uit. We hebben ook Nieuwjaar gevierd en elkaar ‘Gelukkige Nieuwjaar!’ toegeroepen. Jullie 

kerstvakantie is inmiddels ook al weer afgelopen en school is weer begonnen. We maken zo een nieuw begin 

met elkaar. Wat hoop jij dat er dit jaar zal gebeuren? Met jouzelf? En met jullie gezin en familie? Met jouw 

vriendjes en vriendinnetjes? We hopen natuurlijk het allerbeste!  
 

Eigenlijk, als we even denken met ons geloof, is het allerbeste wat je kunt wensen een mooi geloof in Jezus. In 

het Evangelie van deze zondag hoopt de heilige Johannes de doper ook zoiets. Hij wijst op Jezus en zegt: “Zie 

het Lam Gods”. Zo kwamen sommige van zijn leerlingen bij Jezus en werden een leerling van Jezus. Zo mogen 

ook wij elkaar wijzen op de Heer en elkaar gelukkig maken. Over Johannes de doper en over zijn werk heb ik 

op YouTube een mooie film voor je gevonden. Je kunt het vinden bij: (met de muis op de link gaan staan en op 

Ctrl drukken en één keer klikken) https://www.youtube.com/watch?v=DwAHS4bQlkE&t=57s  
 

Veel zondag-plezier en graag tot ziens!  

 

Heilige Johannes de doper, Bid voor ons! 

https://www.youtube.com/watch?v=DwAHS4bQlkE&t=57s

