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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam 
15e zondag door het jaar, 14 juli 2024 

 

Inleiding 

 

Jezus was een ‘man met een missie’. Direct na zijn 

doop in de Jordaan begon Hij met de verkondiging van 

het 

evangelie van het Koninkrijk en daarbij ging Hij 

weldoende rond. Hij wist zich geroepen door God en 

Hij wist zich gezonden tot hen die het moeilijk hadden. 

Daarom trok Hij er op uit. Maar Hij wist evenzeer dat 

Hij medestanders nodig had voor de verspreiding van 

de boodschap van Gods liefde. Daarom stuurde Hij 

zijn apostelen er op uit met hetzelfde doel. Een 

beweging ‘van navolging en uitzending’ stond Hem 

voor ogen.  

 

Evangelie: Marcus 6, 7-13 

 

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hen 

twee aan twee uit te zenden. Hij gaf hun macht over de 

onreine geesten en verbood hun iets anders mee te 

nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen 

voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. 

Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen 

dubbele kleding aan. Hij zei verder: Als ge ergens een 

huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist. En is er 

een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u 

luistert, gaat daar dan weg en schudt het stof van uw 

voeten als een getuigenis tegen hen. Zij vertrokken om 

te prediken dat men zich moest bekeren. Zij dreven 

veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en 

genazen hen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter overweging   

Velen van ons zijn dagelijks onderweg, naar school, 

boodschappen doen, voor het werk of, zoals in deze 

zomerperiode, voor vakantie. Ik weet niet wat u doet 

als u de deur achter u dicht trekt, maar het is wel  

 

 

plezierig om voorbereid op reis te gaan. Je hebt 

bijvoorbeeld je rijbewijs en je verzekeringspapieren  

bij je als je met de auto gaat, en wellicht een 

routebeschrijving of een navigatieapparaat. 

Je zorgt ervoor dat je correct incheckt als je in de trein 

stapt. Misschien heb je iets te eten bij je als je langer 

onderweg bent, en als je ergens gaat overnachten zorg 

je dat je toilettas en wat extra kleding in je koffer 

zitten. Goed voorbereid op reis. 

 

Vandaag roept Jezus zijn twaalf leerlingen bij zich om 

ze op weg te sturen. Hij heeft een droom. Hij ziet een 

wereld die beantwoordt aan Gods bedoelingen: een 

hemel op aarde! Het is er de tijd voor, het koninkrijk 

van God is aanstaande. ‘Bekeer je en geloof dit goede 

nieuws!’, is zijn boodschap. Maar Hij ontmoet 

argwaan, wantrouwen en ongeloof. Wat te doen als je 

op tegenstand en tegenwerking stuit? Je kunt 

teleurgesteld bij de pakken gaan neerzitten. Je gaat 

misschien twijfelen of je wel met iets goeds bezig bent. 

Mogelijk geef je zelfs je idealen op en pas je je aan aan 

wat anderen belangrijk vinden. Heel voorstelbaar. Wat 

doet Jezus? Hij geeft niet op. Hij zoekt medestanders, 

Hij schakelt zijn leerlingen in. Hij roept ze bij zich, 

geeft hun instructies over wat ze mogen meenemen en 

waar ze kunnen verblijven. Hij zendt ze uit, twee aan 

twee. 

Twee aan twee gaan ze naar de omliggende steden en 

dorpen. Ze worden er niet alleen op uit gestuurd, maar 

samen, en dat is niet alleen omdat ze zo elkaar kunnen 

ondersteunen, troosten en bemoedigen als het werk 

tegenzit, of omdat ze elkaar kunnen corrigeren als er 

iets misgaat, maar ook omdat het getuigenis van twee 

sterker is dan dat van een.  

 

Het is opmerkelijk hoe Jezus hen op weg stuurt. De 

leerlingen mogen nauwelijks iets meenemen. Wat zou 

u doen als u niets mag meenemen voor onderweg, geen 

brood, geen reistas, geen geld, geen extra kleren, 

alleen maar een stok in je hand en sandalen aan je 

voeten? Misschien haken wij dan bij voorbaat al af. 

Maar waarom stuurt Jezus zijn apostelen met zo 

weinig bagage erop uit? Meer heb je kennelijk niet 

nodig. Met een uiterst basale uitrusting laten de twaalf 

zich uitzenden. Wat ook opmerkelijk is, is dat ze geen 

enkel protest laten horen. Er is niemand die weigert. 

Ze laten zich inschakelen in het project dat Jezus voor 
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ogen staat. Ze zien af van alle normale 

vanzelfsprekende levensbehoeften en vertrouwen erop 

dat er voor hen gezorgd wordt. Eigenlijk is dit al de 

tweede keer dat ze met weinig op pad gaan, immers 

toen Jezus hen geroepen had om vissers van mensen te 

worden, hadden ze ook alles wat hen vertrouwd was 

achter zich gelaten. 

Misschien heb je ook niet veel nodig om Jezus te 

volgen. 

Misschien is alles wat wij hebben aan bezit, geld, 

vermogen, macht, invloed en ga zo maar door,  

misschien is dat alles wel overtollige ballast als het 

gaat om het meewerken aan Gods koninkrijk.  

Omdat dat alles zoveel aandacht van je vraagt. 

 

Jezus zendt zijn leerlingen dus uit met een uiterst 

karige uitrusting: een stok en een staf. Materieel waren 

ze niet rijk, maar geestelijk des te meer. Jezus geeft 

hun namelijk de macht over de onreine geesten. Zoals 

Jezus hiervoor al bij velen demonen had uitgedreven, 

zo worden nu ook de twaalf apostelen toegerust met de 

volmacht om demonen te verdrijven. De leerlingen 

doen precies hetzelfde als wat Jezus deed. Ze 

bevrijden mensen van wie hun leven kapotgemaakt is 

door kwade machten, mensen die geschonden en 

gekwetst zijn worden door hen genezen. 

Ja, zult u misschien zeggen: de apostelen, die konden 

dat, maar wij? Zij gingen dagelijks met Jezus om, maar 

wij, wij leven tweeduizend jaar later, in een totaal 

andere samenleving, zo ver van Jezus verwijderd… 

Maar als wij bij andere evangelieverhalen zeggen dat 

het ook over ons gaat, dan geldt dat ook voor dit 

verhaal. Door ons doopsel en vormsel delen wij 

namelijk in Jezus’ zending. Wij hebben deel aan zijn 

heilige Geest. 

Ook wij kunnen, net als de twaalf destijds, mensen tot 

inkeer brengen door hun het goede nieuws te brengen. 

Het nieuws van Gods Rijk dat door gaat breken. Het 

rijk waar iedereen het goed heeft. Hoe? Door te laten 

zien in je doen en laten wat jij belangrijk vindt in het 

leven, door te laten zien hoe jij met de natuur en de 

medemens omgaat.  

En wij kunnen ook kwade geesten wegjagen en zieken 

genezen. Hoe? Door heel eenvoudig proberen te leven 

vanuit een goede geest. Onreine geesten, kwade 

geesten kunnen we verdrijven, minstens door ze geen 

ruimte te geven. En macht uitoefenen over het kwade 

kunnen we, minstens door er niet in mee te gaan.  

Kwade geesten kunnen gedachten zijn die je 

aansporen om iets te doen of te zeggen wat niet klopt. 

Kwade geesten zijn bijvoorbeeld ook niet zulke mooie 

gedachten die je over iemand hebt. Daar niet aan 

toegeven en daaraan meedoen is de stap die jij kunt 

zetten. 

En zieke mensen genezen? Ja, in zekere zin zijn wij 

ook daartoe in staat! Heel simpel: wat kan het de ander 

al goed doen als je hem of haar een klein teken van 

aandacht geeft door bijvoorbeeld een kaartje te sturen, 

even te bellen of te appen en te vragen hoe het gaat. Of 

door een bezoekje te brengen als dat mogelijk is. 

 

Laten wij ons inschakelen in het werk dat Jezus 

begonnen is? Het is vandaag dat de Heer ook ons bij 

zich roept en ons aankijkt en vraagt: wat doe jij, wil je 

Mij vergezellen, werk je met Mij mee? 

De enige bagage die je bij je hebt is de mens die je bent  

geïnspireerd door het Woord dat je doorleeft 

vertrouwend op die innige band met God 

wetend dat je altijd in gebed bij Hem terecht kan 

dat Hij je reisgenoot zal zijn 

aanwezig in het kleine,  in het verborgene 

 

Gebed  

God, wees voor ons een nabije God, een God die met 

ons meetrekt als wij voor U op pad gaan. 

Geef ons oren om uw Woord te horen,  

geef ons de moed om antwoord te geven.  

Geef ons de kracht om met U op weg te gaan.  

Begeleid ons 

opdat wij gaande blijven 

op de weg die leidt naar leven, liefde en geluk 

voor alle mensen. 

Dit vragen wij U in naam van Jezus Christus,  

die met U en de heilige Geest leeft en leven geeft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

Verhaal   
 

Een Portugese zeepfabrikant zei tegen een priester: 

‘Het christendom heeft niets bereikt. Het wordt al 

tweeduizend jaar verkondigd, maar de wereld is er niet 

beter op geworden. Er is nog steeds zoveel kwaad 

en er zijn nog steeds zoveel harde egoïstische mensen.’ 

De priester wees op een buitengewoon vuil kind, 

dat op straat in de modder speelde, en merkte op: 

‘Zeep heeft niets bereikt. Er is nog steeds modder 

en nog steeds zijn er smerige mensen op de wereld.’ 

‘Zeep’, zei de fabrikant, ‘helpt alleen als het 

aangewend wordt.’ 

‘Christendom ook,’ antwoordde de priester. 

 

Mededelingen  

 

Mede namens pastoor John de Zwart wens ik u alle 

goeds en een fijn weekend toe. 

 

Pastor Annie Schothorst-Vos 
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Voor de kinderen 

 

Meisjes en jongens, in het evangelie van vandaag stuurt Jezus zijn vrienden op pad. Hij wil graag dat ze 

meehelpen om de goede boodschap te vertellen aan iedereen. De boodschap dat God van iedereen houdt én dat 

het Rijk van God al begonnen is maar nog niet klaar is. Daar moeten wij bij helpen. Met het Rijk van God 

bedoelen we dat er overal vrede is, dat er geen honger meer is, dat álle mensen het goed hebben. 

 

Het evangelieverhaal uit Bijbel in Gewone Taal: 

 

Op een dag riep Jezus de twaalf leerlingen bij zich. 

Hij stuurde ze twee aan twee op weg. Hij gaf ze de 

macht om kwade geesten weg te jagen. Hij zei: ‘Je 

mag niets meenemen op je reis. Geen brood, geen tas 

en geen geld, alleen een stok. Je mag wel schoenen 

dragen, maar geen extra kleren aantrekken.’  

Verder zei Jezus tegen hen: ‘Als mensen je 

uitnodigen in hun huis, blijf daar dan totdat je weer 

verder reist. Maar als mensen je niet binnenlaten en 

niet naar je luisteren, dan moet je meteen verder 

reizen. Je moet op die plaats het stof van je voeten 

vegen. Zo laat je zien dat die mensen de verkeerde 

keus gemaakt hebben.’

 

Gebed om de juiste weg   

 

Goede God, 

vandaag willen wij met U wandelen. 

Wij gaan op weg als een pelgrim, 

met een stok in de hand 

en wat humor en liefde in onze rugzak. 

Wij willen reizen, God, nieuwe dingen ontdekken. 

Het hoeft niet ver te zijn, 

ons doel kan simpel zijn. 

 

Wilt U ons de weg wijzen, God, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de weg die bij ons leven hoort? 

En als we de weg niet kunnen vinden, 

stuurt U dan alstublieft af en toe een beetje bij? 

 

Wij laten ons door uw zoon Jezus leiden, 

door de woorden die Hij zei. 

Zo zullen wij gelukkige mensen worden. 

Dank U daarvoor, God. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je knutselen? Of nog een puzzel maken? Kijk dan eens op: 

 

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2012/07/dhjb15_puzzel.pdf 

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2012/07/dhjb15_knutsel.pdf 

 

 

Kun jij deze puzzel oplossen? 

Je vindt de oplossing als je voor elke letter de 

voorafgaande letter uit het alfabet neemt. 
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