
Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie 

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam 
18e zondag door het jaar B, 4 augustus 2024 

 

Inleiding 
 

Deze zondag lezen we het tweede deel uit de brood-

cyclus uit het Johannesevangelie. 

Jezus zegt in het evangelie van vandaag dat we ons niet 

druk moeten maken om brood dat toch vergaat. We 

moeten ons inzetten voor het blijvende voedsel dat 

Jezus ons zal geven. Sommigen nemen dergelijke 

‘beelden’ in de Bijbel letterlijk. Zo is ‘brood’ voor hen 

in de Bijbel gewoon ‘brood’. Maar ‘brood’ in de Bijbel 

staat voor alles wat ‘broodnodig’ is, want ‘een mens 

leeft niet van brood alleen, maar van elk Woord dat uit 

de mond van God komt.’ 

 

Evangelie: Johannes 6, 24-35 

 

In die tijd, toen de mensen bemerkten dat noch Jezus 

noch zijn leerlingen daar waren, gingen zij in de boten 

en voeren in de richting van Kafarnaüm op zoek naar 

Jezus. Zij vonden Hem aan de overkant van het meer 

en zeiden: Rabbi, wanneer bent U hier gekomen? 

Jezus nam het woord en zeide: Voorwaar, voorwaar, 

Ik zeg u: niet omdat gij tekenen gezien hebt, zoekt ge 

Mij, maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw 

honger was gestild. Werkt niet voor het voedsel dat 

vergaat maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen 

leven en dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem 

immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt. 

Daarop zeiden zij tot Hem: Welke werken moeten wij 

voor God verrichten? Jezus gaf hun ten antwoord: Dit 

is het werk dat God u vraagt: te geloven in Degene die 

Hij gezonden heeft. Zij zeiden tot Hem: Wat voor 

teken doet Gij dan wel waardoor wij kunnen zien dat 

wij in U moeten geloven? Wat doet Gij eigenlijk? 

Onze vaderen hebben het manna gegeten in de 

woestijn, zoals geschreven staat: brood uit de hemel 

gaf hij hun te eten. Jezus hernam: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u: wat Mozes u gaf, was niet het 

brood uit de hemel; het echte brood uit de hemel wordt 

u door mijn Vader gegeven; want het brood van God 

daalt uit de hemel neer en geeft leven aan de wereld. 

Zij zeiden tot Hem: Heer, geef ons te allen tijde dat 

brood. Jezus sprak tot hen: Ik ben het brood des levens: 

wie tot Mij komt, zal geen honger meer hebben, en wie 

in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. 

Ter overweging 

 

Vorige week hebben we het verhaal gelezen van wat 

in de volksmond ‘de wonderbare 

broodvermenigvuldiging’ is gaan heten. Meer dan 

vijfduizend mensen werden gevoed met 5 broden en 2 

vissen. In onze ogen onmogelijk. Als we alleen blijven 

hangen in de verklaring dat iedereen wel wat eten bij 

zich had en dat iedereen deelde en dat er daardoor 

genoeg, ja er zelfs over was, dan gaan we voorbij aan 

de andere laag die in dit verhaal zit en waar het 

evangelie dit weekend mee verder gaat. Juist degene 

die gevoed waren zagen niet wat Jezus bedoelde. Het 

gaat niet alleen om delen, maar zeker ook om 

ontvangen. En wel Jezus zelf, en in Jezus ook God. 

 

Na de nacht die volgt op het broodwonder zoeken de 

mensen Jezus opnieuw. Jezus had zich teruggetrokken 

en was naar een andere plaats gegaan. Maar opnieuw 

lopen de mensen Jezus achterna, ze zien iets in Hem, 

ze vinden het geweldig wat Hij gedaan heeft. Maar ze 

hebben alleen maar de buitenkant van het gebeuren 

ervaren en gezien: hun honger naar voedsel werd 

gestild. Maar de diepere betekenis van het teken dat 

Jezus heeft gesteld, hebben ze niet doorzien. 

Ze vinden Jezus aan de overkant van het meer en er 

ontspint zich een discussie tussen Jezus en hen. De 

start belooft niet veel goeds. Hun eerste vraag ‘hoe 

bent U hier gekomen’ beantwoordt Jezus met een 

beschuldiging: ze zoeken Hem omdat ze hopen 

opnieuw gespijzigd te worden. Het teken-karakter van 

zijn wonderen begrijpen ze niet. Het wonder van het 

brood wijst op het teken dat Jezus de Messias en de 

Zoon van God is. Dat zien ze niet. Ze zoeken voedsel 

dat vergaat, maar daar gaat het niet om, want een mens 

leeft niet van brood alleen. Ze moeten werken voor het 

voedsel dat niet vergaat en dat de Mensenzoon, Gods 

Zoon, hen geeft. Jezus wil de mensen graag voeden, 

maar niet alleen fysiek. Het leven is wijder, dieper en 

heiliger dan het vullen van de maag, grootser ook dan 

onze materiële verlangens. Op de logische 

vervolgvraag van de menigte welke werken van hen 

verlangt worden, ontvangen ze een antwoord dat hun 

wereld op z’n kop zet. Jezus probeert hun aandacht te 
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verleggen van het fysieke voedsel dat zij zoeken naar 

het geestelijke voedsel dat Hij is. Er is maar één werk: 

geloven in Hem die God gezonden heeft. 

 

Opnieuw vragen ze om een wonderteken, terwijl ze de 

dag ervoor, juist door een wonder, volop te eten 

hadden. Door het voedselwonder erkent de menigte in 

Jezus een profeet en nu menen ze een ander teken 

nodig te hebben om te bewijzen dat Hij de 

Mensenzoon is, door de Vader gezonden. 

Maar Jezus wil niet te boek staan als de man die 

wonderen kan verrichten als een soort tovenaar. Hij 

gaat niet op die manier bewijzen wie Hij is en daarom 

doet Hij geen tekenen, maar reageert mondeling om 

hen op het juiste spoor te zetten. 

De vragenstellers verwijzen bij hun vraag naar de 

ervaring van hun voorouders in de woestijn: Onze 

vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, 

zoals geschreven staat: brood uit de hemel gaf hij hun 

te eten. Jezus antwoord dan dat het niet Mozes was die 

brood uit de hemel gaf, maar God. En dat Hij zélf het 

brood uit de hemel is dat leven geeft. 

 

Als Jezus zegt dat Hij brood is, dan wil dat zeggen dat 

Hij als brood wil zijn in ons leven door wat Hij zegt en 

wat Hij doet. Brood is basisvoedsel voor ons fysieke 

leven, zo hebben wij ook basisvoedsel nodig voor ons 

innerlijk leven. Dat is wat Jezus voor ons wil zijn, 

sterker nog, dat ís Hij. Aan ons of wij Hem willen 

ontvangen en ons met en door Hem willen laten 

voeden. Pas wanneer wij hebben ontvangen, kunnen 

wij ons door Jezus laten inspireren om te leven en te 

doen zoals Hij deed in zijn leven. Een leven waarin het 

draait om de kernwoorden: liefde en rechtvaardigheid. 

Dat is precies waar in onze wereld grote nood aan is 

en waar ieder van ons op zijn of haar manier wat aan 

kan doen. 

 

Later zal Jezus Zichzelf nogmaals met brood 

vergelijken, wanneer Hij zal zeggen dat het brood zijn 

Lichaam is. Woorden die we horen in de Eucharistie 

bij de consecratie. In de communie mogen wij Hem 

ontvangen en ons laten voeden. Het kleine stukje 

brood vult de maag niet, en dat hoeft ook niet, als het 

ons geloof maar sterker maakt. 

Geloven in Jezus, in zijn evangelie blijft een activiteit 

van vertrouwen. Hij zélf is het teken dat God zorg voor 

de wereld heeft. Hij is immers ‘uit de hemel’ 

neergedaald voor de mensen. Dat teken mag je ten 

volle vertrouwen.  

 

Gebed  
 

Goede God, 

Gij hebt ons geen ander teken gegeven 

dan Jezus, de Mensenzoon, 

het Brood van eeuwig leven. 

Wij danken U dat Hij,  

door U gezonden en bezield,  

hartverwarmend door de wereld is gegaan. 

Maak ons tot mensen die, in navolging van Jezus, 

brood willen zijn voor elkaar. 

Door Jezus Christus, onze Heer, 

die met U en de heilige Geest  

leeft en leven geeft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezinning 
 

Soms is een mensenleven zo gekwetst  

dat brood niet meer verzadigt  

en water niet meer laaft,  

dat vuur niet meer verwarmt  

en een huis niet meer herbergt. 
 

Wonden worden soms alleen geheeld  

als iemand het opbrengt  

om voor een ander  

brood en water, vuur en huis te zijn. 
 

Er is veel vraag naar zo een mens  

die voor een ander nabij is als God. 
 

Alleen vraag ik mij af wat ik ben:  

die vraag of het antwoord? 
 

Mededelingen  
 

Zaterdag 17 augustus is er om 19.30 uur een 

gezamenlijke viering bij de grot in Sint Nicolaasga.  

We vieren dan Maria Tenhemelopneming. 

Diverse locaties bieden vervoer aan (zie parochieblad) 

en anders kunt u misschien onderling iets regelen. 

Mede namens pastoor John de Zwart wens ik u alle 

goeds en een prettig weekend toe. 

Pastor Annie Schothorst-Vos 
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Voor de kinderen 

 

De evangelielezing van dit weekend is een vervolg op 

het verhaal van de vijf broden en de twee vissen. 

Omdat Jezus meer dan 5000 mensen te eten gaf, zien 

de mensen Hem als een wonderdoener. Maar Jezus is 

geen tovenaar en Hij vraagt geen heldenstatus. Hij 

vraagt vertrouwen. Hij vraagt geloof. Vandaag vertelt 

Jezus dat Hij zelf het brood is, dat Hij zelf ons wil 

voeden. Hij heeft dan niet alleen over echt brood dat 

je dagelijks eet, maar juist ook over andere dingen die 

zo belangrijk zijn. Zoals: liefde, vrede, hoop, geloof, 

vriendschap, blijdschap, elkaar helpen, trouw zijn 

enzovoort. Dat mogen wij ontvangen en ook weer van 

delen.  

 

Dat Jezus brood voor ons is, komt heel duidelijk naar 

voren wanneer je ter communie gaat. De pasto(o)r zegt 

dan: lichaam van Christus. Het kleine stukje brood, de 

hostie, vult je maag natuurlijk niet, en dat hoeft ook 

niet, maar het kan wel je geloof sterker maken. Het kan 

je wel helpen om te proberen alle goedheid en liefde 

die je hebt ontvangen te delen met anderen.  Het  gebed 

hiernaast wil je daarbij helpen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed uit dankbaarheid voor wat wij ontvangen 

 

Goede God, 

U bent zo goed, 

U geeft ons meer dan voldoende te eten. 

Door uw brood kunnen wij groeien 

en wij weten dat we zelfs uw brood kunnen uitdelen 

aan andere mensen. 

 

Maar U geeft ons nog veel meer! 

Met uw woorden als voedsel 

zijn wij onderweg in ons leven. 

Ze helpen ons om de goede weg te gaan. 

 

God, wij danken U al het voedsel dat U ons geeft. 

Voor alle hulp, warmte en goede raad, 

en voor ons dagelijks brood. 

Wilt U ons helpen om het met anderen te delen? 

Amen. 

 

(kinderwoorddienst.nl) 


