
Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie 

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam 
24e zondag door het jaar B, 15 september 2024 

 

Inleiding 

 

In het evangelie is Jezus onderweg naar Jeruzalem. Hij 

weet niet zeker of zijn leerlingen doorhebben wat zijn 

boodschap is. Het onderweg zijn van Jezus is geen 

vrijblijvend rondtrekken, het zal uiteindelijk leiden tot 

zijn dood en opstanding in Jeruzalem. De leerlingen 

zien dit nog niet. Om hen op weg te helpen in te zien 

wat de consequenties van zijn levenshouding zijn, 

vraagt Jezus: wie zeggen de mensen dat ik ben? En wat 

zeggen jullie? 

 

Evangelie: Marcus 8, 27-35 

 

In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen 

rond Caesarea van Filippus. Onderweg stelde Hij aan 

zijn leerlingen de vraag. Wie zeggen de mensen dat Ik 

ben? Zij antwoordden Hem: Johannes de Doper; 

anderen zeggen Elia en weer anderen zeggen dat Gij 

een van de profeten zijt. Daarop stelde Hij hun de 

vraag: Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben? Petrus 

antwoordde: Gij zijt Christus. Maar Hij verbood hun 

nadrukkelijk iemand hierover te spreken. 

Daarop begon Hij hun te leren dat de Mensenzoon veel 

zou moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters 

en de schriftgeleerden verworpen moest worden, maar 

dat Hij, na ter dood te zijn gebracht, drie dagen later 

zou verrijzen. Hij sprak deze woorden zonder 

terughoudendheid. Toen nam Petrus Jezus terzijde en 

begon Hem ernstig daarover te onderhouden. Maar 

zich omkerend keek Hij naar zijn leerlingen en voegde 

Petrus op strenge toon toe: Ga weg, satan, terug! want 

gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet 

door wat God wil. Nadat Hij behalve zijn leerlingen 

ook het volk bij zich had laten komen, sprak Hij tot 

hen: Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door 

zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. 

Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar 

wie zijn leven verliest omwille van Mij en het 

Evangelie zal het redden. 

 

Ter overweging 
 

Jezus is onderweg met zijn leerlingen en is benieuwd 

naar wie de mensen zeggen dat Hij is.  

Sommigen zien in Hem een Johannes de doper, want 

net als die laatste roept Hij mensen op anders te gaan 

leven. Denk eens na zegt Hij voortdurend. Kom tot 

inkeer, en word nieuwe mensen. Anderen zagen in  

 

 

Hem Elia. Die kenden ze uit hun geschiedenis als 

iemand die geen blad voor de mond nam, en heel zijn 

leven opkwam voor gerechtigheid tussen de mensen. 

Jezus leek hun Elia, die immers zou terugkomen, zo 

geloofden zij. Anderen zagen in Hem de zoveelste heel 

belangrijke profeet, iemand die uit naam van God de 

weg wees naar een betere toekomst, een wereld die Hij 

het rijk van God noemde.  

‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’, vraagt Jezus. En 

uit het antwoord blijkt dat ze ook toen al heel 

verschillend tegen Hem aankeken. Maar Jezus ging er 

niet op in, op wat ze allemaal over Hem zeiden. Hij 

stelt een cruciale vraag aan zijn leerlingen. Want 

anderen kunnen wel antwoord geven op die vraag, 

ieder mens moet daar toch haar of zijn eigen antwoord 

op geven.  

‘Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?’. Wat beteken Ik 

voor jou? Die vraag wordt ook aan ons gesteld.  

Daarover nadenkend moest ik opeens denken aan een 

lied: Het lied van de Heer in ons midden. Het refrein 

luidt: Midden onder u staat Hij die gij niet kent. (het 

lied staat op de volgende bladzijde). In het hele lied 

wordt niet nader aangeduid wie die ‘Hij’ is, maar 

automatisch vullen we het zelf wel in. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent, het is een 

terugkerend refrein in het lied. De tekst van deze regel 

formuleert de centrale thematiek van het lied, die in de 

afzonderlijke strofen vanuit verschillende 

perspectieven wordt uitgewerkt: het mysterie van 

Gods aanwezigheid in deze wereld te midden van 

mensen. De tekst is een citaat uit Johannes 1,26.  

Midden onder u staat Hij die gij niet kent…het lijkt in 

tegenspraak met de titel die aan dit lied is gegeven: Het 

lied van de Heer in ons midden. Hij is nabij. Hij is zelfs 

overal. Maar Hij wordt niet herkend, juist omdat Hij is 

als de minste onder mensen die we altijd over het 

hoofd zien. Wij menen Hem te kennen, maar eigenlijk 

is het tegenovergestelde het geval. Hij wordt 

verzwegen. Hij hoort bij de namelozen. Als symbool 

daarvan krijgt nergens in het lied die ‘Hij’ een naam – 

hooguit zegt couplet 1 dat het de ‘Heer’ is. Hij is 

anders dan wij verwachten en daarom herkennen we 

Hem niet.   

 

‘Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?’ Petrus geeft 

antwoord: Gij zijt Christus. Met andere woorden Jezus 

is de Messias, de gezalfde Gods. Vervolgens verbood 
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Jezus hun nadrukkelijk om daar met iemand hierover 

te spreken.  

Jezus heeft met zijn leerlingen een gesprek over zijn 

missie. Hij vertelt hun dat trouw zijn aan deze missie 

niet zonder risico's is. Integendeel: Jezus is er zich 

meer dan goed van bewust dat trouw zijn aan het 

Woord van God, trouw aan mensen, Hem wel eens zijn 

leven kan kosten. Hij vertelt dat Hij zal moeten lijden, 

zal sterven en na drie dagen weer verrijzen. Dat is 

Petrus te gortig. Jezus kan toch niet zomaar ten prooi 

vallen aan de woede en willekeur van de overheden? 

Daar zal hij wel eens een stokje voor steken. Maar 

Jezus zegt: 'Ga weg, satan, terug!'  Jezus kiest voor wat 

God wil: de weg van de dienstbaarheid, van het 

luisteren naar God.  

Jezus vervolgt: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet 

zichzelf verloochenen.’ Jezelf verloochenen, dat is: 

loskomen van jezelf, afzien van je eigen voorkeuren 

en verlangens. Het is het opgeven van het zoeken naar 

jezelf, naar wat alleen jou bevrediging geeft. Het is het 

luisteren naar die ander, naar die diepste stem in ons 

binnenste, naar God. 

Tot slot zegt Jezus: ‘Want wie zijn leven wil redden 

zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille 

van Mij en het Evangelie zal het redden’. In de eerste 

eeuwen zijn veel christenen vervolgd en gedood. Ook 

in onze tijd zijn er landen waar het niet veilig is om als 

christen voor de dag te komen. Dat kost mensen 

letterlijk hun leven. In ons land kun je je dat moeilijk 

voorstellen. Was dat wel zo, zouden we dan openlijk 

belijden dat we christen zijn? Volgers van Jezus? 

Een wat zachtere uitleg van deze zin zou kunnen zijn: 

als je je inzet voor een ander, als je jezelf verloochent 

zoals hierboven beschreven, dan kun je ervaren hoe 

‘rijk’ je je daardoor kunt voelen. Het geeft voldoening 

en inspireert je. Dat is leven ‘winnen’. Denk je alleen 

maar aan jezelf, aan je eigen behoeften en verlangens, 

dan mis je veel in het leven, dan ‘verlies’ je. 

Wie zeggen wij, dat Jezus is? Hoe geven wij gevolg 

aan de oproep van Jezus? Het ligt aan onze inzet hoe 

de wereld er in de toekomst uit zal zien. 

 

Gebed  

 

Levengevende God, zoals U destijds, in uw liefde, uw 

Zoon Jezus hebt gezonden om mensen voor te gaan op 

uw weg, zo weten ook wij ons door U uitgedaagd om 

te leven naar uw Woord. 

Als  leerlingen van Jezus nodigt U ons uit tot 

navolging. Wij vragen U: open onze oren voor wat U 

ons te zeggen heeft, open onze ogen om te zien wat 

fout gaat in en om ons heen, ontsteek in ons het vuur 

van uw liefde, kracht en moed om ons geloof handen 

en voeten te geven, om te werken aan meer liefde, 

rechtvaardigheid en vrede, naar het voorbeeld van 

Jezus, uw Zoon en onze Heer, Amen. 

Het lied van de Heer in ons midden 

Huub Oosterhuis, Gvl 513 
 

Omdat Hij niet ver wou zijn 

is de Heer gekomen. 

Midden in wat mensen zijn 

heeft Hij willen wonen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. (2x) 
 

Overal nabij is Hij 

mens'lijk allerwegen. 

Maar geen mens herkent Hem, Hij 

wordt gewoon verzwegen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. (2x) 
 

God van God en licht van licht 

aller dingen hoeder 

heeft een menselijk gezicht 

aller mensen broeder. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. (2x) 
 

Wilt daarom elkander doen 

alle goeds geduldig. 

Weest elkaar om zijnentwil 

niets dan liefde schuldig. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. (2x) 
 

Weest verheugd, van zorgen vrij: 

God die wij aanbidden 

is ons rakelings nabij, 

wonend in ons midden. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. (2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen  
 

Dit weekend is er een extra collecte voor de Parochiële 

Caritas Instelling (PCI). Zij ondersteunt ook dit jaar de 

scholen binnen onze parochie. De scholen merken dat 

er meer en meer ouders moeite hebben om de 

‘vrijwillige’ ouderbijdrage te betalen. Om extraatjes 

voor alle kinderen blijvend mogelijk te maken, ook 

voor de kinderen uit gezinnen die het niet zo breed 

hebben, helpt de PCI scholen op elke locatie van onze 

parochie.  

Ook via de QR -code op de PCI-pagina, voorin het 

parochieblad, kunt u doneren aan de PCI. Uw gift 

wordt zeer gewaardeerd. 
 

Mede namens pastoor John de Zwart wens ik u een 

prettig weekend toe. 

Pastor Annie Schothorst-Vos 
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Voor de kinderen 

 

Jezus en zijn leerlingen gingen van het ene dorp naar 

het andere in de buurt van de grote stad Ceasarea. 

Onderweg liepen ze veel te praten. Op een dag vroeg 

Jezus: “Wat zeggen de mensen eigenlijk over Mij? 

Vergelijken ze Mij met anderen?”  

 

 

Kun je onderstaande puzzel oplossen?  

Daar zitten ook namen in van Jezus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn leerlingen zeiden: “Ja, ze zeggen ‘Hij lijkt 

Johannes de Doper wel’. Anderen vergelijken U met 

de grote profeet Elia. Ook de namen van andere 

profeten van vroeger horen we soms.” “Oh”, zei Jezus, 

“En jullie dan? Wat zeggen jullie over Mij?” Petrus 

riep enthousiast: “U bent de Christus, de Messias, de 

Gezalfde die ons door God beloofd is.” 


