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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
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Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam 
26e zondag, 29 september 2024 

 

Inleiding 

 

Vorige week hoorden we hoe Jezus’ leerlingen onder 

elkaar ruzie maakten over wie van hen de belangrijkste 

was. Vandaag zien we dat ze jaloers worden op 

mensen buiten hun kring die ook goede dingen doen. 

Maar ook nu krijgen ze van Jezus te horen dat ze niet 

op zijn golflengte zitten.  

Iedereen mag meewerken aan de bevrijding, 

meebouwen aan een betere wereld kerkelijk of niet 

kerkelijk, gelovig of niet-gelovig, van welke 

denkrichting ook. 

 

Evangelie: Marcus 9, 38-43. 45. 47-48. 

 

In die tijd zei Johannes tot Jezus: Meester, we hebben 

iemand die ons niet volgt in uw Naam duivels zien 

uitdrijven, en we hebben 

getracht het hem te beletten 

omdat hij geen volgeling van 

ons was. Maar Jezus zei: 

Belet het hem niet, want 

iemand die een wonder doet 

in mijn Naam zal niet zo grif 

ongunstig over Mij spreken. 

Wie niet tegen ons is, is voor 

ons. Als iemand u een beker 

water te drinker geeft omdat 

gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u: zijn loon zal 

hem zeker niet ontgaan. Maar als iemand een van deze 

kleinen die geloven, aanleiding tot zonde geeft, het zou 

beter voor hem zijn als men hem een molensteen om 

de hals deed en in zee wierp. Dreigt uw hand u 

aanleiding tot zonde te geven, hak ze af; het is beter 

voor u verminkt het leven binnen te gaan dan in het 

bezit van twee handen in de hel te komen, in het 

onblusbaar vuur. Het is beter voor u kreupel het leven 

binnen te gaan dan in het bezit van twee voeten in de 

hel te worden geworpen. Het is beter voor u met één 

oog het Rijk Gods binnen te gaan dan in het bezit van 

twee ogen in de hel te worden geworpen, waar hun 

worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt. 

 

Ter overweging 
 

Wat een keiharde woorden uit de mond van die 

doorgaans toch zo zachtmoedige Jezus! Dat 

verwachten we niet. Is dat nu evangelie, blijde 

boodschap? Je eigen hand of voet afhakken, jezelf een  

 

 

oog uitrukken, als die je aanleiding tot zonde geven! 

Of anders vertaald: wanneer die jou ten val brengen, 

wanneer die jou op de verkeerde weg brengen. 

Zelfverminking in Jezus’ naam! We kunnen dat toch 

maar moeilijk rijmen met alles wat we van en over  

Jezus geleerd hebben. Daarom is het goed te kijken 

naar de tijd waarin dit evangelie opgeschreven is. In 

die eerste eeuw werden veel christengelovigen 

vervolgd en dat leverde veel spanningen op binnen de 

kleine christengemeente. Met dreigende martelingen 

in het vooruitzicht gaven sommigen hun geloof in 

Christus op. Het evangelie doet een dringend beroep 

om toch trouw te blijven; liever je hand afhaken, dan 

Christus te verloochenen. 

Het is een realiteit die wij op deze manier gelukkig niet 

kennen. Toch zijn er op de 

wereld plaatsen waar het 

belijden van het christelijk 

geloof niet openlijk is 

toegestaan. 

 

Deze harde tekst wordt ook 

wel eens anders uitgelegd: 

handen, voeten en ogen 

stellen ons in staat tot 

communicatie. Ten val 

brengen of op de verkeerde weg brengen is dan: je 

afbrengen van de weg van Christus.  

Er is best veel dat je af kan houden van het goede, van 

een weg naar goed leven. Op die weg kunnen we 

allerlei letterlijke en figuurlijke hobbels tegenkomen. 

Dat kunnen dingen zijn waar je aanstoot aan neemt. Of 

mensen, of gebeurtenissen waardoor het moeilijker 

wordt om God en de naaste als jezelf lief te hebben. 

Dat kan op allerlei manieren. Dat kan door je oog: door 

de manier waarop je naar dingen kijkt. Dat kan door je 

voet: de verkeerde kant die je op kunt lopen. Door je 

hand: door wat je in je dagelijkse leven doet of juist 

nalaat. Je kunt je eigen vijand zijn: je eigen oog, je 

eigen hand en zelfs je eigen hart kunnen je afhouden 

van wat goed is. 

 

We kunnen onszelf dus afbrengen van de weg van 

Christus door Hem niet daadwerkelijk te volgen en ons 

oog op andere dingen te laten vallen. En met datzelfde 

oog zien de leerlingen dingen gebeuren die niet in hun 

belevingswereld passen: ze zien hoe iemand in naam 
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van Jezus een boze geest uitdrijft. En ze worden 

kwaad, want die man is geen volgeling van ons, 

zeggen ze verontwaardigd! Dat is toch òns werk, ònze 

opdracht?  

Alleen wij mogen dat toch doen? Die 

ongecontroleerde navolging van Christus, dààr moet 

een stokje voor gestoken worden! Zo zitten ze als 

groep met hun identiteit te worstelen, en ze vragen zich 

af: wie zijn wij? 

 

Kennen wij, christenen, in onze dagen niet dezelfde 

soort vragen? Worden wij soms ook niet in verwarring 

en verlegenheid gebracht doordat anderen, buiten de 

kerk, dezelfde werken van barmhartigheid doen als 

wij, en soms misschien nog wel beter? Eigenlijk 

zouden we daar blij om moeten zijn, en net als Jezus 

moeten zeggen: ‘Wie niet tegen ons is, is vóór ons’. 

Allen die, gelovig of niet, vechten voor gerechtigheid, 

vrede en solidariteit in de wereld, ook die mensen 

verdrijven de demonen van geweld, haat, 

onderdrukking, van maatschappelijke tweedeling.  

Als christen is de bron van waaruit je handelt en goed 

doet, het geloof. 

Voor anderen kan de stimulans om goed te handelen 

liggen in een bepaald mensbeeld. 

 

Als de lezing van vandaag ons iets wil leren, dan is het 

dat het gehoor geven aan de roepstem van God, het 

volgen van Jezus, niet is voorbehouden aan slechts een 

kleine, elitaire groep. Wil dat dan zeggen dat de kerk 

overbodig is, en dat het geen zin heeft dat we ons 

inspannen om als groep bijeen te blijven? Dat we ons 

vanuit het geloof inzetten voor onze medemens? Nee, 

dat zou een verkeerde conclusie zijn. Allereerst 

hebben we zelf een plaats nodig om samen te komen, 

om te bidden en te zingen, om gevoed te worden, om 

geïnspireerd te worden. En hopelijk stralen we in het 

leven van alle dag iets uit van Gods Geest in ons doen 

en laten. 

Stimuleren we daar anderen mee om óók zo te doen. 

Geen zieltjes winnerij maar stimulans voor anderen  

om ook mee te werken aan liefde, vrede en 

gerechtigheid. En er is ook zo’n plek, een kerk, nodig 

voor al die mensen die goed doen en op den duur 

misschien wat meer houvast zoeken. 

 

Moge de lezing van vandaag ons inspireren om Gods 

gulheid op waarde te schatten; en ons niet bedreigd te 

voelen als we zien dat Hij zich ook bekommert om 

mensen die anders zijn dan wij, mensen die misschien 

buiten onze eigen groep staan. Laten wij ons juist 

verheugen in het feit dat iedereen met zijn of haar 

eigenheid welkom is in het Rijk van God. Dat ons geen 

onhaalbare eisen worden gesteld om erbij te mogen 

horen. 

Mogen wij deze inspiratie ook meenemen in de manier 

waarop wij onze parochie vormgeven: een groep 

mensen die gehoor geeft aan Gods roepstem, niets 

meer en niets minder dan dat. Dat onze kerk een 

veilige plek mag zijn waar iedereen zich welkom voelt 

en waar geen mens wordt buitengesloten, een 

afspiegeling en voorproefje van Gods Koninkrijk. 

 

 

Gebed  

 

Heer, onze God, 

door uw Zoon hebt Gij onze horizon verbreed, 

ons verder leren kijken dan onze eigen kring. 

Leer ons open te staan voor elkaar 

en de verscheidenheid onder mensen 

als een rijkdom te waarderen. 

Maak ons aandachtig voor elk teken van goedheid, 

van wie het ook komt.  

Dat vragen wij U door Jezus 

die een hart had voor allen 

en zo beeld was van U. Amen. 

 

Mededelingen  

 

Dit weekend is er 1 viering voor de hele parochie. We 

vieren om 10.00 uur in Woudsend de Michaëlzondag, 

het feest van hun patroonheilige. Pastoor De Zwart en 

ik gaan samen voor. Er kunnen best veel mensen in de 

kerk, dus blijf niet thuis omdat u denkt dat de kerk te 

klein is. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten onder het genot van koffie/thee in het 

Multifunctioneel Centrum De Driuwpôlle (MFC) op 

loopafstand van de kerk. Parkeren kunt bij het MFC 

(Lynbaen 15) of bij de Spar (Op'e Romte 15). De kerk 

bevindt zich in de Merkstrjitte. 

Tijdens deze viering zal er een extra collecte zijn voor 

onze Parochiële Caristas Instelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag tot zondag! 

Fijn weekend gewenst,  

mede namens pastoor John de Zwart 

Pastor Annie Schothorst-Vos 
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Voor de kinderen 

 

De leerlingen vragen zich af: wie hoort er eigenlijk bij 

Jezus? Zij, zijn leerlingen, de mensen die met Hem 

mee trekken, de mensen die naar Hem komen 

luisteren? Of ook de mensen die uit zijn Naam goede 

dingen doen?  

Lees maar eens wat Jezus zegt in het volgende verhaal: 

 

Op een dag zei Johannes tegen Jezus: "Meester, we 

hebben iemand gezien, die kwade geesten uit mensen 

verjaagt. Hij hoort niet bij ons, maar hij verjaagt wél 

de kwade geesten uit uw naam. We hebben het hem 

verboden, omdat hij niet met ons meedoet.” 

Maar Jezus zei: "Laat deze man zijn gang toch gaan. 

Het is toch goed wat hij doet. Iemand die goede dingen 

doet in mijn naam, zal niet snel iets slechts over Mij 

zeggen. Want mensen die niet tégen ons zijn, zijn vóór 

ons. Iemand die onze vijand niet is, is een vriend! 

Luister goed naar wat ik zeg: Iemand die een beker 

water aan je geeft omdat je bij Mij hoort, krijgt zeker 

een beloning van God.” 

 

Gebed  

 

Goede God, 

U heeft veel vrienden, 

mensen die goede dingen doen in uw naam. 

Wij geloven dat uw Geest overal aan het werk is, 

niet alleen hier bij ons in de kerk, 

maar ook in het hart van alle mensen 

die proberen om het goede te doen. 

Wij mogen zien dat iedereen goede dingen kan doen 

in uw naam. 

Uw Geest werkt ook in hen. 

Wij mogen blij zijn om het goede dat ook door 

iedereen om ons heen gebeurt. 

Jezus heeft meer vrienden dan wij soms denken, 

anonieme vrienden, die een beker water geven aan 

anderen, en vaak veel meer dan dat. 

Wij zijn daar dankbaar voor God, 

en bidden dat wij ook zulke vrienden kunnen zijn. 

Amen. 

 

Kun jij onderstaande puzzel oplossen?  

Begin bij de pijl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feest van de heilige engelbewaarder, 2 oktober 

 

Ieder van ons heeft een persoonlijke engelbewaarder 

die over ons waakt en ons helpt de weg met God te 

gaan. We kunnen in ons gebed hulp vragen aan onze 

engelbewaarder.  

 

Gebedje voor onze engelbewaarder 

 

Mijn lieve engel, 

bewaar en help mij altijd goed. 

God heeft u aan mij gegeven, 

als een helper in dit leven. 

Mocht ik verkeerde wegen gaan, 

haal me daar dan vlug vandaan. 

Leid mij veilig aan uw hand, 

zodat ik niet in moeilijkheden beland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


