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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 

GODS WOORD OP ZONDAG 
 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam 
nr. 239 – Zondag 20 oktober 2024 – 29ste zondag door het jaar B 

 

Welkom! 

Vorige week hebben we afscheid genomen van pastor 

Annie Schothorst-Vos. In een prachtige volle 

Mattheuskerk hebben we dankbaar met elkaar gevierd. 

Het Evangelie ging over gehecht zijn aan aardse zaken. 

Loslaten is dan vaak een woord dat voorbij komt. We 

laten aardse zaken los om de Heer te kunnen volgen. 

Maar kunnen we ook leven zoals de Heer? Kunnen we 

ons leven zo geven als Heer dat voor ons deed? Het 

Evangelie van deze 29ste zondag door het jaar gaat met 

deze vraag verder en vraagt heel wat van ons, zoals 

destijds ook van de Apostelen. Kunnen wij de beker 

drinken? Wat bevat eigenlijk onze eigen levensbeker? 

Kunnen we dat aan? Laten we evenwel vrijmoedig tot 

de Heer gaan. Hij zal onze beker vullen met zijn vrede 

en vreugde.  
 

Gods Woord deze Zondag  

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Marcus (10, 35-45).  

Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van 

Zebedeüs, naar Jezus toe en zeiden: „Meester, wij 

willen dat U voor ons doet wat wij U vragen.” Hij 

antwoordde hun: „Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?” 

Zij zeiden Hem: „Geef dat in uw glorie een van ons 

aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand moge 

zitten.” Maar Jezus zei hun: „Ge weet niet wat ge 

vraagt. „Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink 

en met het doopsel gedoopt te worden waarmee Ik 

gedoopt word?” Zij antwoordden Hem: „Ja, dat kunnen 

wij.” „Inderdaad” – gaf Jezus toe – “de beker die Ik 

drink zult gij drinken, en met het doopsel waarmee Ik 

gedoopt word, zult gij gedoopt worden; maar het is niet 

aan Mij u te doen zitten aan mijn rechter- of 

linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit 

is bereid.” Toen de tien anderen dit hoorden werden ze 

kwaad op Jakobus en Johannes. Jezus echter riep hen 

bij zich en sprak tot hen: „Gij weet dat zij die als 

heersers der volkeren gelden hen met ijzeren vuist 

regeren en dat de groten misbruik maken van hun 

macht over hen. „Dit mag bij u niet het geval zijn; 

wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn, 

en wie onder u de eerste wil zijn moet aller slaaf 

wezen, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om 

gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven 

te geven als losprijs voor velen.” 

 

Ter overweging 

Vorige week zondag hebben we in het Evangelie  

beluisterd hoe de Heer aan de rijke jongeling voorhield 

hoe we het eeuwig leven kunnen vinden. Dit is vooral 

leven in eenvoud en bescheidenheid én vooral de Heer 

volgen. In dat Evangelie ging het daarom ook vooral 

om onthechting van dat wat ons tegenhoudt om de 

Heer te kunnen volgen op zijn weg, om hechting aan 

dat wat ons vrijmaakt om de Heer te kunnen volgen als 

de Weg tot eeuwig leven. De rijke jongeling kon niet 

opgeven wat hij bezat en “bedroefd ging hij heen…”.  
 

Iedereen gaat zo zijn gang door het leven en maakt 

daarbij keuzes die gunstig of ongunstig uitpakken. 

Voor een groot deel hebben we geluk en welzijn in 

eigen hand. We kunnen vaak van het leven maken wat 

we ervan willen maken. Ofwel met de beeldspraak in 

het Evangelie van vandaag: We kunnen kiezen welke 

beker we willen drinken. De grote vraag is – feitelijk is 

dat dezelfde vraag als die van de rijke jongeling – 

welke (na)smaak wil je krijgen? Enerzijds kunnen 

stellen dat we voor een groot deel ons leven zelf in 

handen hebben. Dit betekent dan ook dat we zelf 

verantwoordelijk zijn voor de resultaten van onze 

keuzes. Anderzijds is het ook niet helemaal waar, want 

er zijn zeker ook omstandigheden die we niet in de 

hand hebben en waarmee we een uitweg moeten zien te 

vinden. 
 

 
 

Als we kijken naar het leven van de Heer, dan zien we 

dat er een weloverwogen beslissing van God moet zijn 

geweest om mens te worden om de mensheid te 

verlossen. Alle eerdere verbonden ten spijt, moest er 

een andere beslissing genomen worden om het volk, de 

mensheid, terug te brengen in zijn oorspronkelijke 
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paradijselijke staat. De menswording van God in Jezus 

van Nazareth, de Christus, was daarmee een nieuw 

begin. Vervolgens waren zijn aardse en menselijke 

levensdagen opzienbarend. Niet alleen zijn woorden en 

leer vonden gehoor, maar ook zijn daden spraken tot 

verbeelding en Hij kreeg dan ook vele, arme én rijke, 

volgelingen. Zijn lijdensweg en kruisdood hebben 

velen geschokt en in verwarring gebracht. Zijn 

verrijzenis uit de dood en zijn hemelvaart waren 

ongekend, evenals de uitstorting van de Heilige Geest 

en zijn verder leven in de Kerk. De beker van Jezus 

Christus bevatte zo vele smaken: De zoetheid van het 

goddelijke leven, de bitterheid van aardse 

levensomstandigheden, het gif van verraad en 

valselijke ter dood veroordeling, de vreugde om de 

overwinning.  
 

 
 

“Kunnen jullie de beker drinken, die Ik te drinken 

heb?” is de vraag die de Heer stelt aan de Apostelen 

Jakobus en Johannes. De Heer volgen betekent 

inderdaad nog al wat. Onze eigen levensbeker bevat 

doorgaans ook al veel. In onze persoonlijke levens 

gebeurt vaak ook veel wat een zoete of bittere smaak 

met zich mee brengt. Kijkend naar de wereld van onze 

dagen, krijgen we vast een bittere smaak in de mond, 

of proeven we ook nog iets van zoetheid en vreugde? 

We kunnen onszelf de vraag stellen: “Kunnen wij onze 

eigen levensbeker drinken?” 
 

“Kunnen jullie de beker drinken, die Ik te drinken 

heb?” is de vraag die de Heer ons voorlegt. De vraag 

komt voort uit een andere vraag van de heilige 

Apostelen Jakobus en Johannes. Een lastige vraag, die 

ook ons eens boosheid oproept bij de andere 

Apostelen. Iets dieper of spiritueler beschouwd… er 

spreekt een verlangen uit om de eigen levensbeker bij 

de levensbeker van de Heer te brengen en wel zó dat 

het één beker wordt van geloof en eeuwig leven. De 

Heer wil gerust hun beker drinken, maar andersom 

ook? Als ook wij de Heer willen volgen, proberen wij 

dan ook onze levensbekers te verenigen met de beker 

van de Heer? En drinken wij ook uit zijn beker mee? 

De navolging van de Heer begint met het onder ogen 

zien van ons leven, met verantwoordelijkheid nemen 

voor ons leven en dan ons verbinden met de Heer. 

Precies in dit laatste zit een groot geheim. Als wij 

daadwerkelijk onze levensbeker met de beker van de 

Heer weten te verenigen, zal de bittere smaak van het 

lijden, of zelfs de gifbeker die soms wordt 

voorgehouden, niet meteen veranderen van smaak. 

Maar als wij deze beker mét de Heer drinken, zal het 

worden tot de vreugdevolle overwinningsbeker. Dit 

vraagt wat van ons, maar de zoete smaak van het 

goddelijke leven zal voor altijd ons deel zijn. 
 

Gebed  

Goede God, voor ons en omwille van ons heil en 

welzijn heeft Jezus, uw Zoon en onze Heer, zich belast 

met onze schuld en het lijden op zich genomen om 

allen te rechtvaardigen. Hij heeft de gifbeker van het 

lijden geheel leeg gedronken. Beziel ons met zijn 

gezindheid, maar vul onze beker met heil en genade, 

met vrede en vreugde; maak het tot een vreugdevolle 

overwinningsbeker. Geef het ons dat wij bereid zijn 

niet alleen onze eigen lasten moedig te dragen maar 

ook de last van anderen mee te helpen dragen, elkaar te 

dienen, zoals uw Zoon heeft gedaan: de dienaar van 

ons allen, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.  
 

Afwezigheid pastoor De Zwart  

Vanwege mijn jaarlijkse retraite ben ik van 

zondagmiddag (20 oktober) tot en met vrijdagavond 

(25 oktober) afwezig. Er zijn daarom geen 

doordeweekse Eucharistievieringen. In geval van 

pastorale of sacramentele nood staat pastoor Tjepkema 

uit Heerenveen paraat (tel. 06 – 11 27 36 73).  
 

Weekendvieringen in de parochie (19-20 okt.) 

Om de eenheid en verbondenheid te bevorderen willen 

we graag benadrukken dat iedereen in onze parochie 

in elke locatie welkom is om mee te vieren. Daarom 

hierbij het overzicht van dit weekend:  
 

Eucharistievieringen:  

Zaterdagavond 19u00 Hl. Mattheus te Joure 

Zondagmorgen 9u30 Hl. Odulphus te Bakhuizen 

Zondagmorgen 11u00 St. Janskapel te Warns  
 

Woord- en Communievieringen:  

Zaterdagavond 19u30 Hl. Michael te Woudsend 

Zondagmorgen 11u00 Hl. Willibrordus te Lemmer  
 

Ontmoetingsochtenden:  

Zondagmorgen 10u00 in Balk en in St. Nicolaasga.  
 

Van harte wens ik u een mooie en gezegende 

zondag toe. Graag tot ziens in de kerk of elders.    
 

pastoor John De Zwart  
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Voor de kinderen: Goed gedaan!  

Als je iets goed gedaan hebt, dan is het fijn als daar aandacht voor is. Jacobus en Johannes, leerlingen van Jezus, 

hebben zelf al een beloning in gedachten voor hun goede gedrag. Zij willen later in de hemel links en rechts naast 

Jezus zitten, op de eerste rij. Jezus wijst de leerlingen erop dat het er niet om gaat wat je later voor beloning krijgt, 

maar juist om wat je nu doet. Iemand die op de eerste rij wil zitten, zal dienaar van mensen moeten zijn. Jezus zelf 

heeft het goede voorbeeld al gegeven. Luister maar eens naar wat er gebeurde…  
 

Toen Jezus merkte dat mensen wilde luisteren, had Hij altijd heel veel te vertellen. De twee apostelen Jacobus en 

Johannes, vrienden van Jezus, liepen erover na te denken. En eigenlijk vonden ze dat ze zelf ook heel goed bezig 

waren. Daarom wilden zij Jezus iets vragen. Ze wilden vragen of zij later, in de hemel, naast Jezus mochten 

zitten, ééntje links en ééntje rechts van Hem. Jezus vroeg hun waar ze over aan het praten waren. Ze keken elkaar 

even aan en stelden toen hun vraag. Jezus was niet blij. “Het gaat niet om later, om straks in de hemel”, zei Hij. 

“Het gaat om NU. Jullie weten toch wat er met Mij gaat gebeuren. Dat Ik pijn moet lijden en ga sterven aan het 

kruis. Willen jullie dat dan ook?! Toen Johannes de Doper Mij doopte, betekende dat ook dat mijn leven langs 

een heel moeilijke en pijnlijke weg zou gaan.” “Natuurlijk gaat het ons niet alleen om de mooie dingen Jezus! Wij 

willen U volgen en wij weten dat dat niet gemakkelijk zal zijn.” Jezus glimlachte. “Daar ben Ik ook erg blij mee”, 

zei Hij. “Maar wat er in de hemel gebeurt, dat is niet aan Mij, dat is aan God, mijn Vader in de hemel. Wat daar 

gebeurt, dat bepaalt Hij.” De andere tien apostelen werden boos op Jacobus en Johannes. “Zulke dingen kun je 

toch niet vragen!”, zeiden ze. Jezus hoorde dat. “Het maakt niet uit wat zij vragen”, zei Hij. “Jullie zien hoe 

machtig sommige mensen zijn en hoe ze alleen maar aan zichzelf denken en alleen maar meer geld willen hebben. 

Zorg dat jullie nooit zo worden!! Als je groot en belangrijk wilt zijn dan moet je dienaar zijn, mensen helpen, 

voor mensen zorgen. Ook Ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om dienaren te hebben. Ik ben hier om mensen 

te helpen en voor ze te zorgen, ook al zal mijn leven straks eindigen aan het kruis, met veel pijn en verdriet…” 

 
 

 

Gebed om te helpen 

 

Goede God 

De één kan heel leuk tekenen 

en de ander is beter in boetseren 

en weer een ander speelt goed piano 

of is goed in sport. 

 

Iedereen kan wel iets. 

Daarmee kunnen we elkaar helpen 

en vullen we elkaar aan. 

Het is leuk als je iets kan 

en je krijgt een complimentje. 

Soms heb je dan ook echt verdiend. 

 

Wij bidden U 

dat we goed opletten 

om niet te gaan pronken 

met wat je kan 

of met wat je verdient. 

 

We weten: 

Je talenten gebruiken is heel goed, 

als je maar niet alleen aan jezelf denkt. 

Daarom vragen wij U 

dat wij altijd graag elkaar helpen. 

Wilt U ons daarbij helpen? 

Amen 

 

 


