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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 

GODS WOORD OP ZONDAG 
 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam 
nr. 243 – 17 november 2024 – 33ste zondag door het jaar B 

 

Welkom! 

De loop van het kerkelijk jaar is bijna ten einde. Deze 

zondag vieren we de 33ste zondag van de 34 zondagen 

in het jaar; de één na laatste zondag! In de Lezingen 

horen we nu ook een heel andere toon. Het kan 

misschien wat beangstigend overkomen. Van het 

gewone onderricht over God en mensen, over het leven 

in geloof in dagelijkse aangelegenheden, gaat de Heer 

verder met het vooruitzicht op het einde van de tijd en 

op zijn wederkomst. Wanneer en hoe? Dit is vaak ook 

de vraag voor ons maar eigenlijk niemand kan 

daarover een duidelijk antwoord geven. Moeten we 

daar dan mee bezig zijn? We leven toch in het hier en 

nu? Leven met het oog op onze zalig toekomst is goed 

en leven in het hier en nu is ook goed. Beiden zijn 

goed en spreken elkaar niet tegen. Laten we de tekenen 

proberen goed te verstaan en om te zetten in goed en 

waardig leven.     
 

Gods Woord op Allerzielen  

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Marcus (Mc. 13, 24-32). 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Maar na die 

verschrikkingen in die dagen zal de zon verduisteren 

en de maan zal geen licht meer geven; de sterren zullen 

van de hemel vallen en de hemelse heerscharen zullen 

in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon 

zien komen op de wolken met grote macht en 

heerlijkheid. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden om 

zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier 

windstreken, van het einde der aarde tot het einde des 

hemels. Trekt uit de vergelijking met de vijgenboom 

deze les: Wanneer zijn twijgen al zacht worden en 

beginnen uit te botten, weet ge dat de zomer in 

aantocht is. Zo ook, wanneer gij al deze dingen ziet, 

weet dan dat het einde nabij is, ja voor de deur staat. 

„Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbijgaan 

totdat dit alles gebeurd is. Hemel en aarde zullen 

voorbijgaan maar mijn woorden zullen niet 

voorbijgaan. Van die dag of dat uur weet niemand af, 

zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, 

maar de Vader alleen.”  
 

Ter overweging 

Soms hoor je mensen zeggen dat het belangrijk is om 

de “tekenen van de tijd” goed te zien. Het is dan niet 

altijd duidelijk welke tekenen ze precies bedoelen. 

Soms lijkt het er ook op dat ze vooral willen wijzen op 

tekenen die zijzelf belangrijk vinden, terwijl andere 

tekenen hun volledig ontgaan. In de jaren ’80 van de 

vorige eeuw (het klinkt heel ver weg) hadden we in de 

Nederlandse Katholieke Kerk de Acht Mei Beweging, 

een progressieve beweging die veranderingen in de 

kerk wilde zien. De vernieuwingen van het Tweede 

Vaticaans Concilie gingen voor hen niet ver genoeg. In 

diezelfde tijd had je het Contact Rooms Katholieken, 

een conservatieve beweging die alle vernieuwingen 

juist al te ver vond gaan. Beiden zagen verschillende 

tekenen in de tijd of interpreteerden dezelfde tekenen 

anders. Wat zijn eigenlijk de “tekenen des tijds”? Het 

lijkt inderdaad wel erg af te hangen van de persoon of 

beweging die deze woorden in de mond neemt.  
 

 
 

Ook in het Evangelie wordt gesproken over de tekenen 

van de tijd. Jezus neemt deze zondag deze woorden 

ook in de mond en Hij verbaast zich dat mensen 

sommige tekenen wel zien en verstaan, maar dat 

diezelfde mensen niet de tekenen zien die Hij stelt, 

sterk nog: het teken dat Hijzelf is, in zijn God-

menselijke Persoon, niet waarnemen. Hoe konden zij 

dat over het hoofd zien?   
  

Deze gedachten en tekenen worden de laatste weken 

van het kerkelijk jaar naar expliciet naar voren gehaald. 

Hoe zien wij Jezus van Nazareth? Als een teken of als 

het teken? We lezen hierover in het kader van het einde 

van het kerkelijk jaar, die vooral gaan over het einde 

der tijden. Wat we zien en horen is toch wel 

confronterend, verontrustend, en nodigt niet meteen uit 

tot een blij geloof. Of toch wel? De lezingen van deze 

zondag zijn toch ook geruststellend, al moeten we even 

goed luisteren en ons daarover bezinnen. Hemelse hulp 

komt van de heilige Aartsengel Michael (kerkpatroon 

van Woudsend). Hij is een machtige strijder en onze 
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beschermer! De grootste strijd is al gestreden door de 

Heer, in zijn lijden en kruisdood. Hij heeft het grootste 

offer volbracht. Het is daarom voor belangrijk dat we 

die tekenen goed zien en in die tekenen blijven leven 

om het einde goed en wel te halen.  
 

De tekenen ‘van toen’ zijn verontrustend en 

geruststellend tegelijk. Hoe zit het met de tekenen van 

nu en dichterbij? We horen in onze tijd veel over de 

klimaat-catastrofe die ons te wachten staat als we niet 

beter ons best doen om onze levenswijze aan te passen. 

Alle voorgenomen maatregelen ten spijt, we hebben tot 

nu toe te weinig positief resultaat behaald. De voorbije 

anderhalve week hebben we in ons eigen land tekenen 

gezien waarvan je de rillingen over de rug gaan, om 

nog maar niet te spreken over de oorlogs- en 

conflictgebieden in de grote wereld om ons heen. Is 

iedereen in ons zogenaamde vrije land wel echt vrij? Is 

iedereen veilig in onze samenleving? De signalen die 

we via radio, TV en internet oppakken geven helaas 

geen positief beeld. Ook in de Kerk zien we heel wat 

gebeuren en horen we vele meningen en interpretaties. 

Soms stellen ze je gerust, soms ook helemaal niet. We 

kunnen nog heel wat aanhalen, maar onze vraag blijft: 

welke tekenen zien we en hoe moeten we daarop 

reageren? Een eenvoudig antwoord is niet makkelijk te 

geven en misschien zelfs helemaal niet te geven. 
 

Welke ‘tekenen’ lezen wij verder in onze tijd en 

wereld, in ons geloof en onze kerk? Hoe interpreteren 

we dat? Ieder zal voor zich daar een weg in moeten 

vinden maar er zijn ook een paar piketpalen die we 

voor ons allen zouden kunnen plaatsen. Een eerste zou 

zijn wat de Heer ons in het Evangelie aanreikt, 

namelijk ‘Wees waakzaam’. De Heer bedoelt hier niet 

dat we voorzichtig moeten zijn omdat er zomaar 

iemand zou kunnen zijn die je een stoeptegel op het 

hoofd smijt of je met een knuppel opjaagt. Wat de 

Heer hier bedoelde was dat we alert moeten zijn op 

Zijn (weder)komst. Verder gaat het om ons niet 

overstuur te laten maken, ons verstand te blijven 

gebruiken en rust te bewaren. Dat kunnen we alleen als 

we dicht bij de Heer blijven. Zo kunnen we zelf 

tekenen stellen die passen bij ons geloof en bij het 

Koninkrijk Gods: naastenliefde, barmhartigheid, vrede, 

vriendelijkheid, etc. Misschien komt het ook hierop 

aan: Het spel goed en slim spelen. Daarmee bedoel ik: 

Het spel van goed en kwaad, licht en duisternis; het 

kwaad en de duisternis bestrijden met het goede, het 

ware en het schone, met licht, met vrede en vreugde. 

Een goed voetbalteam wint ook alleen als zij het spel 

tactisch goed opzet en uitvoert.  
 

Als de tekenen waarover we lezen in het Evangelie van 

deze zondag werkelijkheid worden, dan zullen we 

zodoende aan de goede kant staan. Dat zullen we 

ontwaken; stralen; schitteren; eeuwig leven in Gods 

vrede en vreugde. 
 

Gebed  

Almachtige eeuwige God, alles wat leeft, leeft slechts 

een bepaalde tijd, niemand weet hoe lang of hoe kort. 

En alles is ons gegeven voor langere of kortere tijd. 

Wat uit onze eigen handen komt, zal niet eeuwig 

duren. Alleen U, God, bent eeuwig en alleen uw trouw 

houdt stand, uw liefde blijft voor altijd. Sta ons bij, 

vragen wij U, en schenk ons standvastigheid en hoop 

om in de wisseling der tijden met alle komende en 

gaande wisselvalligheden, ups en downs, sterk te staan 

en ons gericht te houden op het doel van ons leven: het 

eeuwig leven te bereiken. Laat dit doel ons leven hier 

en nu inspireren en ons de nodige kracht geven. Wij 

vragen het U door Jezus Christus, uw Zoon en onze 

Heer, voor deze tijd en in eeuwigheid. Amen.  
 

Zondag 17 november: Jongerencollecte 

Deze zondag wordt in de Rooms-Katholieke kerk in 

Nederland extra gecollecteerd voor het jongerenwerk 

in de bisdommen. Ook in onze bisdom is er een 

Jongerenplatform. Zij organiseren activiteiten voor 

jongeren van 12 tot 18 jaar en van 18 tot 35 jaar. We 

zijn zeer gezegend met ons Jongerenplatform. Hun 

werk werpt heel mooie vruchten af! Daarom willen we 

ook graag collecteren om hun goede werk te kunnen 

ondersteunen. Hier vindt u een link naar hun website:   

https://bisdomgl.nl/jongeren of zoek op Facebook 

onder: ‘Jongeren Bisdom GL’.    

 
Vieringen in de parochie (16-17 november)  
 

Eucharistievieringen:  

Zaterdag 16 november, 19u00 te Joure  

Zondag 17 november, 9u30 te Balk  

Zondag 17 november, 11u00 te Bakhuizen   
 

Woord- en Communievieringen:  

Zaterdag 16 november, 19u30 te Woudsend  

Zondag 17 november, 11u00 te St. Nicolaasga  
 

Ontmoetingsochtenden:  

Zondag 17 november, 9u30 te Warns  

Zondag 17 november, 10u00 te Lemmer  
 

Van harte wens ik u allen een mooie en gezegende 

zondag toe. Graag tot ziens in de kerk of elders.    
 

pastoor John De Zwart

https://bisdomgl.nl/jongeren
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Voor de kinderen: Jezus vertelt dat Hij terug zal komen 

Ben je wel eens nieuwsgierig naar wat er later gaat gebeuren? Of wat er morgen zal gaan gebeuren? Vaak zijn we 

wel benieuwd naar zulke dingen. Als je bijvoorbeeld met vakantie gaat, wil je toch eigenlijk al wel een beetje 

weten of het daar ook mooi is, of ze daar mooi weer hebben, een mooie speeltuin en of er andere kinderen zijn 

waar je misschien mee zou kunnen spelen. In het Evangelieverhaal van vandaag gaat het ook over de toekomst. 

Jezus gaat verder met vertellen over de toekomst en wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. Reken maar dat de 

heilige Apostelen met gespitste oren zaten te luisteren. Jezus had al aan zijn leerlingen vertelt dat er een heel 

moeilijke tijd zou aanbreken. Dat is natuurlijk niet zo’n mooi bericht. En Hij ging nog verder: 
 

Jezus zei: "Na die verschrikkelijke tijd gebeurt er nog meer: de zon wordt donker en de maan geeft ook geen licht 

meer. De sterren vallen naar beneden, en alle planeten in het heelal schudden heen en weer. Dan komt de 

Mensenzoon. Iedereen zal Hem zien komen. Hij komt op de wolken. Hij komt met heel veel macht als een 

geweldige koning. Hij zal zijn engelen de wereld in sturen. Die engelen verzamelen alle mensen overal vandaan 

die bij de Mensenzoon horen. Die mensen komen overal vandaan, vanuit alle werelddelen van de aarde." Jezus 

gaf bij wat Hij gezegd had ook nog een voorbeeld: "Wat er gaat gebeuren kun je vergelijken met een vijgenboom. 

Elk jaar zie je nieuwe bladeren aan de takken komen. Wanneer dat gebeurt, dan weet je dat het snel zomer wordt. 

Zo is het ook met de dingen die Ik jullie verteld heb. Als je die dingen ziet gebeuren dan weet je dat het einde snel 

zal komen. Luister goed naar mijn woorden: de hemel en de aarde zullen er niet meer zijn maar mijn woorden 

zullen niet verdwijnen. Niemand weet precies wanneer dit gaat gebeuren. Ook de engelen in de hemel weten dit 

niet. Ikzelf weet het ook niet. Alleen God, de Vader in de hemel, weet het." 
 

Oei! Dat was misschien niet helemaal wat we verwacht hadden. Misschien ben je er zelfs wel een beetje bang van 

geworden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wat Jezus eigenlijk graag wil is dat wij ons voorbereiden, niet 

zozeer op moeilijke dagen met nare dingen, maar vooral op zijn terugkomst. Daar mogen we met hoop en 

vreugde naar uitzien. Ondanks het wat moeilijke Evangelie van deze zondag wens ik je een hele mooie zondag!  

 

 

 

Gebed om vertrouwen 
 

Goede God, 
op uw kunnen we altijd vertrouwen 

want de hemel en aarde 
zullen voorbijgaan, 

maar U zult er altijd zijn voor ons. 
 

Niet de zon, de maan en de sterren 
hebben wat over ons leven te zeggen, 

maar op U kunnen we vertrouwen. 
U laat ons nooit in de steek 

ook niet als wij het moeilijk hebben. 
Juist dan wilt U bij ons zijn. 

 
We bidden daarom om vertrouwen, 

dat we altijd blijven vertrouwen  
op elkaar en op U, onze God. 

Door Jezus,  
uw Zoon en onze Heer. 

 
Amen. 

Psst! Alvast iets leuks om naar uit te zien: Volgende week zondag is het groot feest in de kerk. 
Dan vieren we dat Jezus de eeuwige Koning van het heelal is!!! 


