Gods Woord op Zondag — Heilige Christoffel parochie

2025: Zijn licht willen volgen

De rode draad in de lezingen van dit weekend is
dat God er is voor ieder die gelooft en openstaat
voor zijn licht. Dat is de kern van zijn openbaring
en zo openbaart Hij zich vandaag aan ons. Met de
geboorte van zijn Zoon Jezus sluit God aan bij de
visioenen uit het Oude Testament. Hij stuurt zijn
Zoon niet naar de aarde voor een bepaalde groep
mensen, maar voor allen die geloven. De goede
boodschap is voor iedereen bedoeld die zich met
Hem verbonden weet, ongeacht zijn of haar
afkomst. De Messias, geboren in de stad van
David, is een herder voor allen die in Hem
geloven en zijn licht willen volgen.

Het pastoresteam wenst u allen een Zalig
Nieuwjaar en alle goeds voor 2025.

Gods Woord op Zondag 5 januari,
Openbaring des Heren

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Matte(s (2, 1-12).

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten
tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem
Wijzen uit het oosten en vroegen: “Waar is de
pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben
zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om
Hem onze hulde te brengen.” Toen koning
Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel

Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en
schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun
de vraag voor waar de Christus moest geboren
worden. Zij antwoordden hem: “Te Betlehem in
Juda. Zo immers staat er geschreven bij de
profeet: En gij Betlehem, landstreek van Juda, gij
zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van
Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn
treden, die herder zal zijn over mijn volk Israél."
Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen
en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop
de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar
Betlehem met de opdracht: “Gaat een zorgvuldig
onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij
het gevonden hebt, bericht het mij dan opdat ook
ik het hulde kan gaan brengen." Na de koning
aanhoord te hebben vertrokken zij.

En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden,
ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar
het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien
van de ster werden zij vervuld van overgrote
vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het
Kind met zijn moeder Maria en op hun knieén
neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij
haalden hun schatten te voorschijn en boden het
geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in
een droom van Godswege gewaarschuwd niet
meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij
langs een andere weg naar hun land.
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Ter overweging

De wijzen kwamen uit het oosten, van verre. Ze
zien er ook altijd bijzonder uit, exotisch. We
kleden ze in onze kerststallen met kleurige
gewaden, met tulbanden, of als koningen, in
fluweel en met kronen. In de oudheid werden ze
niet met lange gewaden afgebeeld, maar juist in
reiskleding, met een soort pofbroeken tot op de
knie en met reismutsen. Deze bijzondere figuren
hebben altijd de fantasie aan het werk gezet. De
traditie heeft er vertegenwoordigers van de drie
toen bekende werelddelen in gezien: Europa, Azié
en Afrika, of van de drie leeftijden: jeugd,
volwassenheid, ouderdom. We hebben er 'drie’
van gemaakt vanwege de drie met name
genoemde geschenken. In deze drie geschenken
las men de identiteit van Jezus: goud behoort bij
een koning, wierook komt toe aan God en mirre
duidt op de sterfelijkheid van deze mens die zij
eer komen betuigen. Mirre is namelijk een kruid
dat men gebruikte bij de balseming van een
gestorven mens. Later hebben we ze ook nog drie
namen gegeven: Caspar, Balthasar en Melchior.

Wat heeft dit mythische, sprookjesachtige verhaal
ons te zeggen? Het is van het begin tot het einde
een verhaal van vrijheid, durf en edelmoedigheid.
De wijzen verlaten huis en haard omdat een
gezicht, een visioen hen in beweging zet. Zij laten
zich niet afbrengen van het lichtpunt dat ze
hebben ontdekt. Deze vrijheid maakt hen als het
ware immuun voor het bedrog en het geweld van
Herodes. En uiteindelijk leggen ze hun schatten
voor Jezus neer. Zoveel was hun de ontmoeting
met Hem waard.

Het komt goed uit dat we dit feest van Openbaring
vieren aan het begin van het nieuwe jaar, want dit
feest is een uitnodiging om onze horizon te
verbreden, om de hemel af te speuren naar
lichtpuntjes en op weg te gaan. De ruimte van het
nieuwe jaar hebben we vAor ons als een kans en
een uitdaging. De wijzen laten zien dat het de
moeite waard is de reis te aanvaarden en ons te
laten verrassen. Ze maken verder duidelijk dat we
ons niet van de wijs moeten laten brengen door
gevestigde machten, die meer om behoud van
eigen positie bekommerd zijn dan om waarheid en
welzijn. Ze laten ons ten slotte weten dat in de
eenvoud van de pasgeborene en zijn moeder
Maria een goddelijke majesteit schuilgaat. Het is

goed voor dit mysterie neer te knielen en het tot
oriéntatiepunt van ons leven te maken.

Als wij dit kind en zijn moeder eren, zijn we op
een goede weg, al tweeduizend jaar en ook in
2025,

Gebed

God, duisternis bedekt de aarde en donkerte de
volken, maar Gij hebt in Jezus uw licht laten
stralen over heel de aarde. Daarom bidden wij
voor onze samenleving, dichtbij en wereldwijd;
dat ze niet verduisterd wordt door geweld en
onrecht, maar het spoor vindt van uw licht en
vrede: eerbied en verdraagzaamheid voor ieder
mens.

We bidden voor kinderen en jongeren die het
leven ontdekken; dat ze niet verblind worden door
klatergoud en valse schijn, maar wijsheid en
goedheid proberen te ervaren en daar hun
toekomst op richten.

We bidden voor allen die zich aangesproken
weten door Jezus, uw Zoon; dat zij zich met al
hun twijfels, vragen en verlangens door U gekend
en aanvaard weten en de weg van het evangelie
durven gaan. Amen.

Vieringen in de parochie (4-5 januari)
Eucharistievieringen:

Zaterdag 4 januari, 19u00 te Joure
Zaterdag 4 januari, 19u30 te Woudsend
Zondag 5 januari, 9u30 te Lemmer
Zondag 5 januari, 11u00 te St. Nicolaasga

Woord- en Communievieringen:
Zondag 5 januari, 9u30 te Balk
Zondag 5 januari, 9u30 te Warns
Zondag 5 januari, 11u00 te Bakhuizen

Namens het pastoresteam,
pastoor Albert Buter
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Voor de kinderen

Wijze mannen uit het Oosten

In Jeruzalem stond een heel groot paleis. Daar woonde koning Herodes. Het paleis zag er mooi uit. Goude
torens en grote deuren die helemaal versierd waren. Je kon zo zien dat hier iemand woonde die erg machtig
was en veel geld had.

Herodes was koning van de Joden die in het land Israél woonden.

Maar veel mensen wilden graag dat hij weg zou gaan. Hij was niet goed voor de mensen.

Op een dag kwamen er wijze mannen uit het Oosten naar Jeruzalem. Ze zochten een baby jongetje dat de
koning van de Joden werd genoemd. Ze dachten dat het kindje in het paleis zou zijn. Ze vroegen: “Waar is
de koning van de Joden die zojuist geboren is? Wij hebben zijn ster aan de hemel gezien en zijn gekomen
om hem eer en cadeaus te brengen.”

Herodes werd heel ongerust. Het was dus waar wat hij gehoord had!

Hij riep al zijn geleerde mensen bij elkaar. “Weten jullie waar het kind dat koning van de Joden wordt
genoemd geboren is?”, vroeg hij hen. Ze zeiden: “In Betlehem in Judea is het kind geboren.”

Herodes liet de wijze mannen uit het Oosten bij zich komen. Hij zei: “Ga naar Betlehem, en als je het kind
hebt gevonden, kom het mij dan vertellen, zodat ik hem ook cadeautjes kan brengen en hem welkom kan
heten.”

Maar de wijze mannen hadden koning Herodes wel door. Herodes was bang dat dit jongetje in zijn plaats op
de troon zou komen. Dus wilde hij dit jongetje doodmaken. Dat gingen ze mooi niet laten gebeuren!

De wijzen mannen uit het Oosten, volgden de ster die ze hadden gezien nog verder. De ster bleef staan
boven een stal in Betlehem. Ze werden helemaal blij toen ze Jezus zagen. Ze gingen naar binnen en knielden
bij Jezus. Jezus kreeg allemaal cadeaus: goud, wierook en mirre.

De wijze mannen droomden ’s nachts dat ze echt niet langs het paleis van Herodes moesten gaan. Daarom
gingen ze via een andere weg terug naar hun eigen paleizen.

GEBED
Lieve Jezus, een koning draagt een kroon
en woont in een mooi paleis.
Zo'n koning bent U niet.
U bent de koning van Gods rijk van vrede.
Daar zijn geen arme mensen meer,
daar is geen honger en geen verdriet.
Soms zien we uw rijk al even,
maar vaak is het nog ver te zoeken.
Wij bidden U dat het helemaal komen zal. Amen.
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