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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam  
nr. 251 – Zondag 12 Januari – Doop van de Heer 

 

 

Inleiding  

De kersttijd wordt afgesloten met de Doop van Jezus 

in de rivier de Jordaan door Johannes de Doper.  

Maar er zijn ook tradities die de kerststal tot 2 februari 

laten staan. Dit is het feest van Maria Lichtmis.  

In de katholieke kerk is sinds de 9de eeuw de 

“kerkgang” een zegen voor de moeder met haar 

pasgeboren kind. In deze traditie gaat het niet om een 

soort reinigingsritueel. De kerkgang was het eerste 

kerkbezoek van de moeder na de bevalling.  

Ze werd dan gezegend door de priester, waarbij ze een 

kaars in haar linkerhand, en het kindje in haar 

rechterhand hield. Ze hield in deze hand ook de stola 

van de in het wit geklede priester vast. Bij een 

zijaltaar werd er dan gebeden. De jonge moeder kreeg 

soms een witte sluier omgelegd. Soms kreeg het 

kindje ook een scapulier. De kraamvisite, het bezoek 

van de buurvrouwen na de eerste kerkgang van de 

kraamvrouw, had in de volksmond verschillende 

benamingen: kindjeskermis, elders wievemoal 

(Drenthe), wivedei (Friesland),  enz.  

De kerkgang raakte in onbruik in de jaren 1960, nadat 

dit ritueel werd afgeschaft bij Vaticanum II. 

 

Om een beter begrip te krijgen van Johannes de Doper 

en de doop van Jezus zou u het gehele hoofdstuk 3 uit 

het Evangelie van Lucas moeten lezen. Ik voeg het 

weggevallen tussenstukje toe. 

 

Gods Woord op Zondag 12 januari,  

Doop van de Heer     

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Lucas ( 3, 15-16. (17-20). 21-22) 

In die tijd, toen het volk vol verwachting was en 

iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde of 

hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen 

het antwoord: Ik doop u met water, maar er komt 

iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de 

riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen 

met de heilige Geest en met vuur.  

(De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer 

grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de 

schuur, maar het kaf zal Hij verbranden in 

onblusbaar vuur.' Zo en met nog vele andere 

vermaningen verkondigde hij aan het volk de Blijde 

Boodschap.  Maar toen de viervorst Herodes door 

hem terecht gewezen werd naar aanleiding van 

Herodias, de vrouw van zijn broer, en van alle 

wandaden die hij bedreven had, voegde Herodes aan 

dit alles nog toe, dat hij Johannes in de gevangenis 

opsloot.) 

Terwijl al het volk zich liet dopen en Jezus na zijn 

doop in gebed was, geschiedde het dat de hemel 

openging en dat de heilige Geest, in lichamelijke 

gedaante als een duif, over Hem neerdaalde en dat een 

stem uit de hemel sprak: Gij zijt mijn Zoon, de 

Welbeminde, in U heb Ik mijn behagen gesteld.  

 

Ter overweging  

Zou u wel eens Johannes de Doper willen ontmoeten? 

Hij lijkt in zijn uitspraken een strenge leermeester van 

God te zijn. Hij zegt waar het op staat. Delen, geen 

misbruik maken van je positie; breng vruchten voort 

van bekering. En radicaal is zijn antwoord:  

degene die geen goede vruchten voorbrengt moet je 

omkappen als een boom en in het vuur gooien.  

Zo, dat kan je op je borst schrijven. En Johannes is 

niet bang, het durft het zelfs tegen Herodes te zeggen. 

Je stoot zo gelijk op de tegenstelling tussen het 

koninklijke en/of wereldse machtsmisbruik en het 

Goddelijke omkijken naar de kleine en verdrukte. 

Wat is bekering eigenlijk? 

Bekeren is volgens een bekend groot woordenboek:  

“van godsdienst, mening of partij laten veranderen”. 
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Maar is de Bijbelse traditie betekent bekeren eerder 

“terugkeren naar je wortels, de voorschriften, je 

voorouders zoals Abraham en Sara, Isaak en Rebekka, 

Jacob en Lea,” je bewust worden je wortels van leven 

als een bevrijd volk zoals Mozes het leerde.  

Het betekent dat je de tien geboden kan dromen  

en het richtinggevers zijn voor jou leven, hier en nu, 

voor het samenleven met elkaar. 

Niet afgeleid worden 

Johannes verbleef in de woestijn. Voor hem was het 

geen verlaten plaats, daar waar het alleen droog en dor 

was. Voor hem was het juist een plaats om tot 

bezinning te komen, om niet afgeleid te worden,  

om na te denken over wat werkelijk belangrijk is in 

jouw leven, verbonden met God en je medemensen.  

Vroeger gingen mensen op retraite om zich te 

bezinnen en te oriënteren op hun levensweg 

verbonden met God en degene die je lief zijn.  

Het op weg gaan, los van alle zorgen en overvloedige 

verleidingen van de dag, durven er op te vertrouwen 

dat je aan kan komen bij God. Deze laat zich onder 

andere kennen in de bekende Bijbelse beelden van de 

stilte, op de berg of in een zachte bries. 

Verwijzer worden 

Johannes weet zich gedragen door God. Hij plaatst 

zichzelf niet in het middelpunt. Hij weet dat hij 

geroepen is om te verwijzen en uit te zien.  

Kent u mensen die zich gedragen weten door God? 

Kent u verwijzers naar medemensen en God?  

Kent u mensen die uitzien naar gerechtigheid en 

barmhartigheid? Kent u mensen die zich uitspreken 

tegen onrecht of onverschilligheid en niet bang zijn?  

Het zijn best moeilijke vragen om zomaar een 

antwoord op te geven. En tegelijk wordt hiermee onze 

opdracht als volgelingen van Jezus geformuleerd, 

namelijk uitzien naar het koninkrijk van liefde en 

barmhartigheid in deze wereld. 

Doop 

Zoals de evangelist Lucas ons het verhaal vertelt van 

de doop van Jezus is het een heel eenvoudig tafereel. 

Er staat eigenlijk niet eens dat Johannes het heeft 

gedaan zoals bij de andere evangeliën wel het geval 

is. Jezus wordt gedoopt te midden van het volk in de 

rivier de Jordaan. Het lijkt in die zin wel op een 

gewone doop in de rivier of bij het doopvont. 

Er gebeurt echter daarna iets heel speciaals als Jezus 

in gebed is. Dan opent zich de hemel en daalt de 

heilige Geest in de gedaante van een duif neer op 

Jezus en wordt er een stem gehoord:  

“Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind.” 

Heilige Geest 

Bij de evangelist Lucas heeft de heilige Geest een 

belangrijke rol. Zeker bij de doop gaat het niet alleen 

om het onderdompelen of besprenkelen met water als 

teken van de drie-eenheid. De volheid van het geloof 

komt pas echt tot uitdrukking als de heilige Geest 

wordt uitgestort of komt rusten op Jezus en in 

navolging van Hem op alle mensen van goede wil. 

De heilige Geest zal na Jezus doop Hem meevoeren 

naar de woestijn om daar door de duivel beproeft te 

worden.  

Doop als krachtbron 

Het verhaal van de beproevingen in de woestijn 

eindigt met de zin dat de duivel voor een bepaalde tijd 

weg ging. En dus komen we in het evangelie meer 

beproevingen tegen, niet alleen in het leven van Jezus 

maar ook bij zijn volgelingen. Alleen wanneer er 

gebeden worden en gesmeekt om de heilige Geest 

komen er antwoorden van God in daden van liefde en 

barmhartigheid naar boven. In de doop gaat het niet 

alleen om water dat over het hoofd wordt uitgegoten, 

maar ook om de heilige Geest die tot leven mag 

komen in leven en zo ons mensen van de weg maakt.  

Wegduiken of ontvangen? 

Voor een voorganger is het leuk om op deze zondag 

de aanwezige mensen te zegenen met het doopwater,  

een oud ritueel dat soms hilarische taferelen oproept. 

Ben je dan bang voor water of durf je deze zegen te 

ontvangen en in het voetspoor van Johannes de Doper 

wegbereider te worden van Jezus? 
 

 

Gebed  

God, U vervult onze harten met liefde,   

U voedt ons handelen met uw woorden,  

U inspireert ons met uw heilige Geest.  

Wij danken U voor de kracht die U ons geeft,  

zodat wij gesterkt door uw bescherming  

van betekenis kunnen zijn voor onze naasten.  

Door Christus onze Heer. Amen 

 

Vieringen in de parochie (11-12 januari)   Doop van de Heer 

Eucharistievieringen:  

Zaterdag 11 januari, 19u00 te Balk 

Zaterdag 11 januari, 19u00 te Lemmer 

Zondag 12 januari, 9u30 te Woudsend 

Zondag 12 januari, 11u00 te Bakhuizen  

 

Woord- en Communievieringen:  

Zondag 12 januari, 9u30 te Joure 

Zondag 12 januari, 11u00 te Sint Nicolaasga 

 

 

Voor u allen een mooie en vreugdevolle winter. Namens het pastoraal team,  pastor Ton Halin 
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Voor de kinderen 
 

 
 

 

 


