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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam  
nr. 252 – Zondag 19 januari 2025 – 2de zondag door het jaar C 

 

Welkom! 

De voorbije zondag hebben we de Kersttijd afgesloten 

met het feest van de Doop van de Heer. Afgelopen 

week hebben we de eerste vieringen weer in het groen 

gevierd omdat de Tijd door het jaar weer is 

aangebroken. Toch zien we deze zondag nog iets van 

een oudere kerkelijke kalender doorschemeren. Voor 

de liturgievernieuwingen, eind jaren zestig, heetten 

deze zondagen in januari de Tijd van Openbaringen 

ofwel Epiphanie. De eerste zondag was die van 

Driekoningen, de tweede de zondag de Doop van de 

Heer en de derde zondag de Bruiloft van Kana in 

Galilea, etc. Die laatste zondag is niet zomaar 

vervallen. De Bruiloft van Kana is nu de zondag 

waarmee de Tijd door het jaar min of meer begint.  

Dit is ook heel passend, zullen we gaan ontdekken. 

Daarnaast is het een prachtig verhaal met heel veel 

betekenis. De Evangelist Johannes heeft er allerlei 

‘verborgen boodschappen’ in gestopt.   
 

Gods Woord op Zondag 19 januari,  

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Johannes (2, 1-12).  

In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, 

waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en 

zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft 

uitgenodigd. Toen de wijn opraakte zei de moeder van 

Jezus tot Hem: „Ze hebben geen wijn meer.” Jezus zei 

tot haar: „Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn 

uur niet gekomen.” Zijn moeder sprak tot de 

bedienden: „Doet maar wat Hij u zeggen zal.” Nu 

stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden 

zes stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer 

honderd liter. Jezus zei hun: „Doet die kruiken vol 

water.” Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij 

hun: „Schept er nu wat uit en brengt dat aan de 

tafelmeester.” Dat deden ze. De tafelmeester proefde 

van het water dat in wijn veranderd was. Hij wist niet 

waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die 

het water geschept hadden, wisten het wel. Zodra hij 

geproefd had riep hij de bruidegom en zei hem: 

„Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer 

men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U 

hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.” Zo maakte 

Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en 

openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen 

geloofden in Hem. Daarna daalde Hij af naar 

Kafarnaüm, Hijzelf en zijn moeder, de broeders en 

zijn leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele 

dagen. 

 
 

Ter overweging  

In de jaarkring van de liturgie zijn we aangekomen bij 

de Tijd door het jaar. De vroegere Tijd van 

Openbaringen is versluierd nog aanwezig. In de 

nieuwe kalender zien we de feesten van Drie-

koningen, Doop van de Heer en de Bruiloft van Kana 

in Galilea nog staan. In de oudere vorm was er nog 

meer, o.a. de Storm op het meer, tot aan 2 februari 

Maria Lichtmis. Maar vandaag haken we aan bij de 

Evangelist Johannes. De Bruiloft van Kana is een 

verhaal met vele lagen. Hierin herkennen we een soort 

van programma aangaande wie en wat Jezus is en de 

proclamatie dat Hij degene is die wij moeten volgen.  
 

Als eerste kijken we naar de bruid en bruidegom. Wie 

zijn zij? Zij hebben geen namen. Het gaat hier ook 

niet zozeer om de bruid en bruidegom. Johannes wijst 

hiermee naar de mensheid, de wereld, de Kerk. Dan 

kijken we naar de gasten. Maria wordt als eerste 

genoemd en daarnaar ook Jezus en zijn leerlingen. 

Verder krijgen ook de gasten geen namen en 

gezichten. Opmerkelijk is overigens de rol van Maria 

in het verhaal. Zij werp zich op als voorspreekster 

voor de bruid en de bruidegom en zegt tot de 

bedienden: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Nu 

kijken we nog eens naar de Heer. Hij lijkt Maria’s 
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tussenkomst af te wenden: “Mijn uur is nog niet 

gekomen” zegt Hij. De woorden “mijn uur” refereert 

aan het lijdensverhaal, aan het eind van het Johannes-

evangelie, wanneer het lijden en het kruis zich 

aandienen. Toch doet de Heer wat zijn Moeder Hem 

vraagt en openbaart Hij zich, onder tekenen, als 

Redder en Verlosser. Dan lezen we dat water in wijn 

verandert. Dit is het beeld van het herstel van de 

vreugde, de heerlijkheid, het paradijs. Dit is het beeld 

van het herstel van het verbond tussen God en de 

mensen. De belofte die spreekt vanuit deze 

openbaring is: Bij deze Heer moet je zijn!  
 

Waar staan wij? Hebben wij uit de voorbije Kersttijd 

voldoende opgepakt om de tekenen die Hij stelt nu al 

te kunnen zien en verstaan? Wij willen vandaag ook 

dit verhaal op onszelf betrekken. Welnu, ik denk dat 

we er niet per se goed vanaf komen. In de voorbije 

decennia zijn wij ons vooral gaan richten op het feest, 

op de gasten, op mensen, op de wereld en op tijdelijk 

welzijn. Secularisatie (verwereldlijking) en assimilatie 

(oplossen in de menigte) heeft ons er dikwijls toe 

gebracht dat wij onszelf verliezen in de wirwar van 

ideeën en theorieën. Het gevolg is, zogezegd: “Zij 

(wij) hebben geen wijn meer”, lege kruiken, geen 

feestvreugde, eigenlijk niets te bieden aan mens en 

wereld. Het Evangelie maakt ons vandaag des meer 

duidelijk: Onze oriëntatie moet zijn op onze Heer 

Jezus Christus, met de moederlijke hulp en altijd- 

durende bijstand van onze heilige Moeder Maria. Dat 

geeft ons “de beste wijn” en de ware vreugde en 

vervulling, in het hiernumaals en in het hiernamaals. 
 

De Tijd door het jaar  

We beginnen de ‘Tijd door het jaar’. Maar wat is dat? 

De tijd tussen de Kersttijd en de Veertigdagentijd én 

de tijd tussen Pinksteren en de Advent noemen we de 

‘Tijd door het jaar’. Dit zijn ‘gewone’ zondagen 

waarin we het verhaal volgen van de Heer en zijn 

leerlingen. Zondag na zondag wordt ons ontvouwd 

wat Hij ons wil zeggen en hoe wij Hem volgen in 

onze dagen en onze wereld. De liturgische kleur van 

deze tijd is groen. Dit kun je makkelijk onthouden 

omdat dit de kleur van groeiend gras en blaadjes is. In 

deze tijd mogen we namelijk de prachtige feesten die 

we er voor hebben gevierd laten groeien in onze 

harten en zielen. Groen is ook de kleur van de hoop, 

van de hoop die leven doet.  
 

Actie Kerkbalans is weer begonnen 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-

Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, en andere 

kerken in Nederland. Al sinds 1973 werken 

kerkgenootschappen samen voor een financiële 

bijdrage. Eind januari vragen zij hun kerkleden een 

financiële bijdrage te doen voor hun eigen plaatselijke 

geloofsgemeenschap. De kerk wordt niet gefinancierd 

door de overheid, maar is afhankelijk van de jaarlijkse 

bijdragen van kerkleden. Onderhoud van het gebouw, 

de vieringen, de koffie, maar ook missionaire en 

maatschappelijke projecten en personeel kosten geld. 

Daarom is er de Actie Kerkbalans. Van harte nodigen 

ook wij u uit om mee te doen met een gulle gift. 
 

 
 

Gebedsweek voor eenheid van de Christenen  

Ook in 2025 is er weer een Week van gebed voor 

eenheid van de christenen. Dit jaar bidden we van 19 

t/m 26 januari aan de hand van Johannes 11:17-27 

met het thema Ja, ik geloof. Ook in onze parochie zijn 

meerdere oecumenische vieringen of bijeenkomsten. 

Graag verwijs ik u daarvoor naar ons parochieblad. 
 

 
Gebed  

Liefdevolle God, in een heilig verbond hebt U Uzelf 

aan ons geschonken en hebt U in ons uw welbehagen 

gesteld. Zoals een bruidegom zich verheugt in zijn 

bruid, zo ook verheugt U zich in ons. Geef ons bij het 

heilig bruiloftsmaal uw Heilige Geest, die vreugde 

brengt in overvloed en die hoop biedt tegen alle 

wanhoop en leegte in. Verlevendig ons leven door uw 

liefde. Ga met ons op weg, verbonden voor altijd. Dat 

vragen wij U op voorspraak van Maria, de Moeder 

van Jezus. Door diezelfde Christus onze Heer. Amen.  

 

Vieringen in onze parochie (18-19 januari) 
  

Eucharistievieringen  

Zaterdagavond 19u30 te Woudsend  

Zondagmorgen 11u00 te Bakhuizen  
 

Woord- en Communieviering  

Zondag 9u30 te Lemmer  
 

Oecumenische vieringen  

Zondag 9u30 te Joure: RK H. Mattheuskerk  

Zondag 9u30 te Warns: PKN Johannes de doperkerk 

Zondag 10u00 te St. Nyk: RK H. Nicolaaskerk 

Zondag 10u00 te Balk: It Breahus   
 

Van harte wens ik u een heel mooie en gezegende 

zondag toe en graag tot ziens in één van onze kerken.  

Mede namens het pastoresteam,  

Pastoor John De Zwart 
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Voor de kinderen  

Vandaag vieren we alweer feest, het houdt niet op! Dat schreef ik een tijdje geleden. En, wat denk je? Nu is het 

alweer feest: Een bruiloftsfeest. Maria en Jezus waren beide op dat feest. En er gebeurde iets heel bijzonders. 

Lees maar eens verder… Er waren in Kana twee mensen die met elkaar gingen trouwen. Ze hielden van elkaar 

en wilden dat aan iedereen vertellen. Daarom vierden ze hun bruiloft met een groot feest. Er werden heel veel 

mensen uitgenodigd. Ook Jezus was er, samen met zijn moeder en zijn leerlingen. Er waren zoveel mensen dat 

de wijn opraakte. De moeder van Jezus merkte dat. Ze fluisterde in Jezus' oor: “De wijn is op.” Jezus 

antwoordde: “Waar bemoeit u zich mee? Het is nog niet de juiste tijd voor Mij.” Toch zei zijn moeder tegen de 

bedienden op het feest: “Luister maar naar Hem“. In de feestzaal stonden bij de ingang zes enorme stenen 

kruiken waar wel 100 liter water in kon. Die waren gebruikt voor het reinigen van de voeten van de gasten. 

Jezus wees naar de kruiken en zei: “Doe deze maar vol met water”. En de bedienden vulden ze tot aan de rand. 

Daarna zei Jezus: “Schep er nu wat uit en breng het naar de man die het feest leidt. Dat deden ze. De leider van 

het feest proefde van het water dat in wijn veranderd was. Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam. De 

bediende, die het water geschept had, wist het natuurlijk wel. Deze wijn was super lekker. Daarom ging de 

leider van het feest naar de bruidegom en zei: “Wat doe jij nou? Iedereen geeft zijn gasten eerst de goede wijn 

en als ze een beetje dronken zijn geef je de mindere wijn. Maar jij hebt de beste wijn tot het laatst bewaard!” Zo 

begon Jezus tussen de mensen zijn goede werken te doen en vanaf toen kon iedereen zien dat Jezus van God 

kwam. Zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna ging Hij terug naar Kafarnaüm, waar Hij woonde. Zijn 

moeder en zijn broers en zijn leerlingen gingen met Hem mee. 
 

 
Goede God, 

Ons leven kent vele kanten en heel veel gebeurtenissen. 
Soms zijn we verdrietig, soms is er een feest te vieren. 

Voor alles wat U geeft willen we U danken.  
Wilt U erbij zijn als we samenkomen, thuis of in de kerk, 

om met ons te treuren als we verdriet hebben, of om met ons te feesten als we vrolijk zijn? 
Wilt U met ons verbonden zijn, zoals een man en een vrouw die getrouwd zijn? 

Dit vragen wij U op voorspraak van Maria, de Moeder van Jezus.  
Dit vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.  


