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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam  
nr. 253 – Zondag 26 januari 2025 – 3e zondag door het jaar 

 

 
 

Zondag van het Woord van God 

De Zondag van het Woord van God is een 

speciale dag die is ingesteld door paus Franciscus 

in 2019. Deze dag wordt gevierd op de derde 

zondag door het jaar. Het doel van deze zondag is 

om de centrale plaats van de Heilige Schrift in ons 

leven te benadrukken en te vieren. Zo worden we 

nogmaals opgeroepen om de Bijbel te zien als een 

levend en inspirerend woord, dat richting geeft in 

het geloofsleven. 

 
 

Gods Woord op Zondag 26 januari,  

3e zondag door het jaar 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 

Christus volgens Lucas (Lc. 1, 1-4; 4, 14-21).  

 

Reeds velen hebben getracht de gebeurtenissen te 

verhalen die onder ons hebben plaats gevonden, 

aan de hand van de gegevens welke ons werden 

overgeleverd door mensen die van het begin af 

aan ooggetuigen waren en in dienst van het woord 

zijn getreden. Vandaar, edele Teofilus, dat ook ik 

besloot – na van meet af aan alles nauwkeurig te 

hebben onderzocht – voor u een ordelijk verslag te 

schrijven, met de bedoeling u te doen zien hoe 

betrouwbaar de leer is waarin gij onderwezen zijt. 

In die tijd keerde Jezus in de kracht van de Geest 

uit de woestijn terug naar Galilea en men sprak 

over Hem in heel de streek. Hij trad nu op als 

leraar in hun synagogen en werd algemeen 

geprezen. Zo kwam Hij ook in Nazaret, waar Hij 

was grootgebracht. Hij ging volgens zijn 

gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en 

stond op om voor te lezen. Ze reikten Hem de 

boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de 

rol en vond de plaats waar geschreven stond: “De 

Geest des Heren is over Mij gekomen, 

omdat Hij Mij gezalfd heeft. Hij heeft Mij 

gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te 

brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te 

maken en aan blinden dat zij zullen zien: om 

verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een 

genadejaar af te kondigen van de Heer.” Daarop 

rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de 

dienaar en ging zitten. In de synagoge waren aller 

ogen gespannen op Hem gevestigd. Toen begon 

Hij hen toe te spreken: “Het Schriftwoord dat gij 

zojuist gehoord hebt is thans in vervulling 

gegaan.” 

 

Ter overweging  

De eerste lezing van deze zondag is genomen uit 

het boek Nehemia. Daar vindt aan heel het 

verzamelde volk een voorlezing van de wet van 

Mozes plaats. Het gebeurde in de vijfde eeuw 

voor Christus. De Joodse gemeenschap was juist 

teruggekeerd uit de lange Babylonische 

ballingschap. 'Het volk luisterde aandachtig naar 

de voorlezing van het boek van de leer', staat er. 

Ook in het evangelie van vandaag is sprake van 

een voorlezing. Die gebeurde in de eerste eeuw 
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van onze jaartelling: Jezus leest in zijn vaderstad 

Nazaret voor uit het boek Jesaja. 'De ogen van 

allen in de synagoge waren op Hem gericht', 

schrijft Lucas. 

 

Gedurende vele eeuwen, van generatie op 

generatie, zijn er mensen uit de hele wereld 

geweest, die naar Gods Woord hebben geluisterd, 

het hebben opgenomen, erdoor werden gegrepen, 

het hebben uitgelegd en ervan hebben getuigd. 

Een boodschap van eeuwen is dat, een boodschap 

van liefde en mededogen, ook voor onze dagen, 

voor onze tijd. Ze is een signaal voor deze wereld, 

voor dit land, deze gemeenschap, voor u en mij: 

goed nieuws voor de armen, licht voor de blinden, 

vrijheid voor de verdrukten. 

Maar toen, in Jezus' tijd, net als nu in onze dagen 

is deze boodschap precies het omgekeerde van 

wat er feitelijk in de wereld aan de hand was en is: 

overal vinden we naast rijkdom en overvloed 

armoede en verdrukking; altijd is er opnieuw 

uitbuiting van mensen en ongerechtigheid.  

 

Wie aandachtig naar Jezus luistert, hoort Hem hier 

zeggen dat het allemaal heel anders moet. Dat 'jaar 

dat God welgevallig is' - we hoorden het noemen 

in het evangelie - verwijst in de Joodse traditie 

naar het zogenaamde jubeljaar: ieder vijftigste jaar 

moesten in Israël de oorspronkelijke bezitsverhou-

dingen worden hersteld. Dat betekende vrijlating 

van slaven, teruggave van land en kwijtschelding 

van schulden. Waar bezitsdrang en hebzucht van 

mensen met veel macht en invloed de sociale 

verhoudingen steeds weer bedreigen en te kort 

doen, daar is wet- en regelgeving nodig om die te 

herstellen.  

 

Wat een nuchtere wijsheid spreekt er uit die wet 

van het jubeljaar! Ze gaat uit van de gedachte dat 

weliswaar de geest gewillig is, maar het vlees 

zwak; daardoor verliezen zwakkeren en kwets-

baren stap voor stap hun plek in de strijd om het 

bestaan.  

Ik denk dat we in onze moderne tijd zoiets als een 

jubeljaar best kunnen gebruiken, want steeds weer 

blijkt dat het behoud van sociale verworvenheden 

in tijden van crisis onder druk komt te staan. Dat 

dan de sterkste schouders de zwaarste lasten 

dragen, is niet zonder meer gegarandeerd. Daar is 

steeds weer onze inzet gevraagd in de geest van 

het jubeljaar, in óns jubeljaar 2025. 

 

 

Gebed 

Goede God, Gij verrast ons dag na dag 

met altijd nieuwe gestalten van uw belofte 

‘Ik ben er voor u’. 

Soms zijt Gij onmiddellijk herkenbaar 

in de ogen van medemensen of op levenswegen 

die ons vertrouwd zijn. Dan weer zijt Gij 

moeizaam te ontdekken in mensen die anders 

doen en denken dan wij. 

Gij blijft ons de schoonheid, goedheid en 

waarheid van uw Woord aanreiken. Het is de 

boetseerklei om een soms weerbarstige 

werkelijkheid om te vormen tot het goede leven 

voor álle mensen en voor héél de schepping. 

Een Woord dat Jezus, in uw Naam, voor 

aandachtige en bereidwillige oren en ogen 

tot op vandaag laat horen en zichtbaar maakt. 

Maak ons sterk, Heer, hoopvol en weerbaar, 

open van geest en vindingrijk genoeg in het 

omgaan met alles wat de diversiteit aan kansen en 

obstakels op onze weg brengt in onze groei naar 

de eenheid waarvoor wij met Jezus bidden: 

‘Laat ons allen één zijn, Vader’. 

Amen. 

 

 
 

Vieringen in de parochie (25-26 januari)  

Eucharistievieringen:  

Zaterdag 25 januari, 19u00 te Balk 

Zaterdag 25 januari, 19u00 te Lemmer 

Zondag 26 januari, 9u30 te Joure 

Zondag 26 januari, 11u00 te St. Nicolaasga 

 

Woord- en Communievieringen:  

Zondag 26 januari, 9u30 te Woudsend 

Zondag 26 januari, 11u00 te Bakhuizen 

 

Een heel goed weekend gewenst en graag tot ziens 

in een van de vieringen! 

Namens het pastoresteam,  

pastoor Albert Buter 
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Voor de kinderen 

 

De evangelist Lucas schrijft aan Theofilus… 

 

Beste Theofilus, 

 

Ik schrijf dit boek voor jou. Dit boek gaat over Jezus. Zo kan jij ook zelf lezen 

dat het klopt wat ze je over Hem verteld hebben. De verhalen over Jezus zijn 

door verteld en door verteld door mensen die Jezus hebben gezien en 

gehoord. Zij hebben het goede nieuws doorgegeven aan ons. Ik heb besloten 

om alle verhalen op te schrijven. Anderen hebben dat ook al gedaan, maar 

ik wilde alles precies uitzoeken. Daarom begin ik nu bij het begin. 

 

En dan vertelt Lucas aan Theofilus en aan ons wat er allemaal gebeurd is 

rond de geboorte van Jezus.  

We hoorden dat met Kerstmis. In hoofdstuk vier gaat Lucas zo verder…. 

 

Jezus was in de woestijn geweest. Vanaf toen 

wist Hij dat de heilige Geest Hem helpen zou. Hij 

ging terug naar huis, naar Galilea, waar Hij 

woonde.  

 

Op een sabbat ging Hij naar de synagoge in 

Nazaret, waar zijn ouders nog woonden. In de 

synagoge mochten alle volwassen mannen uit 

de Bijbel lezen en die daarna uitleggen. Jezus 

stond op. Ze gaven Hem het boek van de profeet 

Jesaja om dat voor te lezen. Hij opende het boek 

en begon te lezen wat er stond. Hij las: 

 

“God heeft mij uitgekozen. Daarom helpt Gods Geest mij. Mijn opdracht is om 

aan arme mensen het goede nieuws te brengen. Aan gevangenen mag ik 

vertellen dat ze weer vrij zijn. Aan blinden mag ik vertellen dat ze weer 

zullen zien. En mensen die het moeilijk hebben zal ik helpen. Ik maak het 

jullie bekend, er begint een goede tijd.“ 

 

Jezus sloot het boek en ging weer zitten. Iedereen keek naar Hem. Toen 

vertelde Jezus iedereen: “Wat Ik jullie net voorgelezen heb is niet iets van 

vroeger. Al deze bijzondere dingen beginnen vandaag!” 

 


