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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam  
nr. 254 – Zondag 2 Februari – Feest van de opdracht van de Heer - Maria Lichtmis 

 

 

Inleiding  

De kersttijd eindigt met de opdracht van de Heer in de 

tempel van Jeruzalem. Dit feest wordt ook wel Maria 

Lichtmis genoemd. Mooi om dat verhaal meer tot ons 

te laten doordringen.  

En nu de griep weer rond waait misschien wel de 

Blasiuszegen ontvangen. Deze feestdag vieren we op 

3 februari. U kunt deze zegen dit weekend ontvangen. 

 

Gods Woord op Zondag 12 januari,  

Feest van de opdracht van de Heer – Maria 

Lichtmis     

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Lucas (2, 22-40). 

Toen de tijd aanbrak, waarop Maria en het Kind 

volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten 

worden, brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem om 

Hem aan de Heer op te dragen, volgens het 

voorschrift van de Wet des Heren: elke eerstgeborene 

van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden 

toegeheiligd, en om volgens de bepalingen van de 

Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een 

koppel tortels of twee jonge duiven. Nu leefde er in 

Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en 

vroom man, die Israëls vertroosting verwachtte, en de 

heilige Geest rustte op hem. Hij had een godsspraak 

ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet 

zou treffen, voordat hij de Gezalfde des Heren zou 

hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij 

naar de tempel gekomen. Toen de ouders het Kind 

Jezus daar binnenbrachten om aan Hem het 

voorschrift der Wet te vervullen, nam Simeon het 

Kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de 

woorden: Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw 

woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil 

aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt bereid; een 

licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw 

volk Israël. 

Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van 

hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen een 

zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: Zie, dit 

Kind is bestemd tot val of opstanding van velen in 

Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de 

gezindheid van vele harten openbaar moge worden; 

en uw eigen ziel zal door een zwaard worden 

doorboord. Er was ook een profetes, Hanna, een 

dochter van Fanuël, uit de stam van Aser. Zij was 

hoogbejaard en na haar jeugd had zij zeven jaren met 

haar man geleefd. Nu was zij een weduwe van 

vierentachtig jaar. Ze verbleef voortdurend in de 

tempel en diende God dag en nacht door vasten en 

gebed. Op dit ogenblik kwam zij naderbij, dankte God 

en sprak over het Kind tot allen die de bevrijding van 

Jeruzalem verwachtten. Toen zij alle voorschriften 

van de Wet des Heren vervuld hadden, keerden zij 

naar Galilea, naar hun stad Nazaret terug. Het Kind 

groeide op en nam toe in krachten; het werd vervuld 

van wijsheid en de genade Gods rustte op Hem. 
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Ter overweging  

Afgelopen week waren we aanwezig bij een 

doopviering. Mooi om drie kleine baby’tjes te zien  

die toegewijd worden aan God. De kleintjes weten 

niet eigen nog helemaal niets van het leven. Maar de 

ouders komen naar de kerk om hen te laten dopen,  

om hen op te nemen in een gemeenschap,  

om hen kinderen van het water te laten worden,  

om hen te zegenen met olie tot mensen van de weg,  

en het licht wordt hun aangereikt in de vorm van de 

doopkaars die aan de Paaskaars wordt aangestoken 

door de peet-ouders. In het ritueel van de doop 

worden de kinderen verbonden, niet alleen met God, 

maar met een hele grote gemeenschap die hen 

opneemt en probeert richting te geven door het 

vertellen van levensverhalen. 

Dankbaarheid 

Dat het ontvangen van kinderen een automatisch 

biologisch proces is zijn we als gelovige mensen al 

lang achter. Het is toch iedere keer weer een wonder 

als een kind geboren wordt met tien vingers en tien 

tenen, met de hoop dat het lang mag leven en 

opgroeien in liefde en geborgenheid. Maria Lichtmis 

is een feest van dankbaarheid. Maria en Jozef die naar 

de tempel komen om hun Zoon aan God toe te wijden, 

hun eerst geborene. In het verhaal zijn het niet allen 

de ouders van Jezus die blij zijn, het zijn ook de 

ouderen die door het kind worden verteerd. 

Opa en Oma dag 

In de ontvangst door Simeon en Hanna in de tempel 

herken ik vele pakes en beppes in onze 

gemeenschappen. Ze vertellen vol trots en 

dankbaarheid over hun kleinkinderen. Vanwege de 

mensenkennis die ze met zich meedragen kunnen ze 

ouders terzijde staan, kunnen ze hun kleinkinderen 

meenemen door verhalen vanuit oude en nieuwe 

tradities te vertellen. Eigenlijk denk ik daarom wel 

eens dat het feest van de Opdracht van de Heer een 

pake en beppe zondag zou kunnen heten. 

Licht in de wereld 

Meer nog dan alleen een zondag voor opa’s en oma’s 

zit er ook een opdracht in voor alle mensen van goede 

wil. Durven we verhalen te vertellen over onze hoop, 

over onze zorgen en hoe we samen een weg kunnen 

zoeken? In de lofzang van Simeon horen we niet 

alleen dat er strijd zal zijn in de wereld maar ook dat 

je een licht kan zijn zoals Jezus geboren is als het licht 

der wereld.  

Doopkaars 

Misschien kunt u voor deze zondag weer eens uw 

doopkaars aansteken. Niet alleen als een moment 

waarin u als kind werd toevertrouwd aan God, maar 

ook de opdracht mee kreeg om een licht voor anderen 

te worden, een bron van hoop, een levend voorbeeld 

van liefde. Hoe heb je dit vormgegeven, waar ben je 

tekort geschoten en misschien nog wel belangrijker, 

hoe kan je verbindend in het leven staan en 

meewerken in een gemeenschap waarin mensen zich 

gezien en gehoord voelen? 

Kaarsje aansteken? 

Een kaarsje aansteken kan een eerste moment van 

bezinning zijn op dit mooie feest. En misschien dan 

op weg gaan om het licht waarvoor u gebeden hebt 

mee te nemen naar ….. 
 

Gebed  

God, U vervult onze harten met liefde,   

U voedt ons handelen met uw woorden,  

U inspireert ons met uw heilige Geest.  

Op deze dag is uw Zoon opgedragen in de tempel en 

gezegend in wijsheid en kracht. 

Schenk ons deze gaven op onze pelgrimstocht van 

hoop en vervul ons met uw zegen, in naam van uw 

Zoon, Jezus, de Christus, onze Heer. Amen 

 

Vieringen in de parochie (1-2 februari)  Opdracht van de Heer / Maria Lichtmis 

Eucharistievieringen:  

Zaterdag 1 februari, 19u00 te Bakhuizen  

Zaterdag 1 februari, 19u30 te Woudsend 

Zondag 2 februari, 9u30 te St Nicolaasga 

Zondag 2 februari, 11u00 te Lemmer 

 

Woord- en Communievieringen:  

Zaterdag 1 februari, 19u00 te Joure 

Zondag 2 februari, 9u30 te Warns 

Zondag 2 februari, 11u00 te Balk 

 

Voor u allen een mooie en vreugdevolle winter.    

Namens het pastoraal team,  

pastor Ton Halin 
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Voor kinderen 

De evangelielezing van vandaag is Lucas 2,22-40.  

Weten jullie nog wat er met Kerstmis gebeurde? 

Dat Jezus geboren werd en dat Hij Jezus genoemd 

werd en Messias, Redder van de wereld? 

Daarover gaat ook dit verhaal. Het gebeurde precies 

veertig dagen na Kerstmis! 

In de tempel van de Heer 

In de tijd dat Jezus geboren werd was er een wet die 

zei dat als een moeder een kindje kreeg, dat zij dan 

naar de tempel moest om God te bedanken voor het 

mooie kindje dat ze gekregen had. Dat was niet 

meteen na de geboorte, maar veertig dagen daarna.  

En om God te bedanken nam zij dan twee jonge 

duiven mee.  

Toen Jezus veertig dagen oud was, ging Maria dus 

met haar man Jozef en met hun kindje Jezus naar de 

tempel in Jeruzalem, om tot God te bidden en Hem te 

bedanken. In de tempel was ook een man die Simeon 

heette. Hij was al een oude man. Heel zijn leven was 

hij vaak in de tempel gekomen om te bidden. Mensen 

luisterden graag naar hem omdat hij wijs was en heel 

mooi over God kon vertellen. Mensen zeiden vaak, als 

ze naar hem luisterden, dat het wel leek alsof de Geest 

van God door hem heen ging. God leek dan zo 

dichtbij! 

Simeon was erg oud, maar hij had in een droom 

gehoord dat hij niet zou sterven voordat hij de 

Messias ontmoet had, de redder van Israël.  

Bij de geboorte van Jezus waren er al veel wonderen 

gebeurd: met de engelen die zongen en de herders en 

wijzen die op bezoek kwamen en de ster die aan de 

hemel stond.  Op die dag dat Maria en Jozef met hun 

kindje Jezus in de tempel kwamen, gebeurde er weer 

een wonder. Simeon zag Jezus en kreeg tranen in zijn 

ogen. Hij vroeg aan Maria of hij het kindje mocht 

vasthouden. Dat mocht hij van Maria.  

En toen zong Simeon:  “Nu, God, kan ik rustig 

sterven. Want wat uw Geest mij in een droom zei, dat 

is nu gebeurd. Dit kindje Jezus is de Messias, de 

Redder van de mensen. Nu hebben mijn ogen gezien 

hoe uw liefde er is voor alle mensen. Dit kind is uw 

Licht van hoop voor heel de wereld.”  

Toen gaf hij Jezus weer terug aan Maria. Zijn ogen 

stonden nog steeds vol met tranen. 

Juist op dat moment zag nog iemand het kindje Jezus. 

Het was Hanna, zij was een profetes, iemand die veel 

van God begreep en ook veel in de tempel was. Zij 

was al vierentachtig jaar. Ook zij begon te zingen en 

God te danken toen zij de baby zag. En aan iedereen 

die zij in de tempel zag begon zij te vertellen wie dit 

kindje was. Maria en Jozef waren erg onder de indruk 

van deze twee oude mensen, die zo goed leken te 

weten wie hun baby was. 

Daarna gingen Maria en Jozef weer terug naar 

Galilea, naar de stad Nazaret, waar zij woonden.  

Daar groeide Jezus op. Hij werd steeds sterker en ook 

van Hem zeiden de mensen, dat Hij veel wijsheid in 

zich had. 

  
 

Gebed 

In het verhaal gaat het over Simeon en Hanna, 

twee oude mensen. 

Simeon en Hanna zijn als mijn opa en oma. 

Ze zijn blij verwonderd bij elk bezoek, 

zij verstaan mijn verhaal van weinig woorden. 

Het zijn lieve, blije mensen die begrijpen, 

die af en toe de tijd nemen 

om even stil te staan bij de natuur, 

mensen die zorgzaam omspringen met alle leven 

dat hen is toevertrouwd. 

Dank U wel, God van Licht en Leven, 

voor alles wat het leven mooi maakt, 

voor lieve, blije mensen die begrijpen. 

Help ons ze altijd respect te geven. 

Dat wij zo mogen voelen dat U ons zegent, 

iedere dag opnieuw! 

Amen  
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