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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam  
nr. 258 – Zondag 2 maart 2025 – 8ste zondag door het jaar C 

 

Welkom! 

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over, zo 

luidt een bekend spreekwoord van Bijbelse herkomst. 

Waar we over praten en vooral de manier waarop we 

praten zegt veel over onze binnenkant, over wie we 

zijn met onze mooie én minder mooie kanten.  

De lezingen van deze 8ste zondag (en laatste zondag 

voor de Vastentijd) spreken ons uitvoerig over dit 

thema. Én hoe nodig hebben wij deze Bijbelse 

wijsheden in deze tijd? We horen taalgebruik dat 

bruut en niet prettig klinkt. We horen veel 

oorlogsretoriek. Laten wij ons daarom openstellen 

voor de goede Woorden van de Heer, opdat wij deze 

kunnen meedragen in onze harten en zielen en ze, 

door Gods genadevolle kracht, kunnen uitdragen in 

ons leven van alledag, om de ommekeer te kunnen 

brengen naar het goede, het ware en het schone. 
 

Gods Woord op Zondag  

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Lucas (6, 39-45). 

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis 

voor: „Kan soms de ene blinde de andere leiden? 

Vallen dan niet beiden in de kuil? De leerling staat 

niet boven zijn meester; maar hij zal ten volle 

gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester. Waarom 

kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder 

en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen 

oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, 

laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de 

balk in uw eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, haal 

eerst die balk uit uw eigen oog, dan zult ge scherp 

genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die 

in het oog van uw broeder zit. Er bestaat geen goede 

boom die zieke vruchten voortbrengt en evenmin een 

zieke boom die goede vruchten voortbrengt. Een 

boom immers kent men aan zijn vruchten; men plukt 

geen vijgen van dorens, men oogst geen druiven van 

een braamstruik. Een goed mens brengt het goede 

tevoorschijn uit de schat van goedheid in zijn hart; 

maar een slechte brengt het slechte tevoorschijn uit 

zijn schat van slechtheid; want waar het hart van vol 

is, daar loopt de mond van over.”  

 
 

Ter overweging  

Al een paar zondagen lezen we uit de zgn. ‘veldrede 

van Jezus’. Deze rede is onderricht over het Rijk 

Gods. De Heer geeft hierin ook een blauwdruk voor 

een samenleving waarin iedere mens tot zijn recht 

komt, waar de liefde het wint van de onverschilligheid 

en brutaliteit, waar vergeving en ommekeer mogelijk 

is. Kortom: een levensinstelling waarin mensen het 

hart op de goede plaats hebben en waarin men op de 

ander reageert zoals men dat voor zichzelf ook graag 

zou willen. Bij de veldrede moet de Heer aan teksten 

uit de Wijsheidsboeken gedacht hebben. Hét centrale 

gegeven hierin hebben we vorige week zondag 

gehoord: „Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, 

moet gij ook hen behandelen”. De Heer presenteert 

hier een wijs fundament voor het handelen ten 

opzichte van elkaar. Kortweg gezegd – ook in een 

bijbels spreekwoord dat buiten de Bijbel bekend is – 

“Wat gij niet wilt dat u geschied, doe dat ook een 

ander niet”. De gulden regel voor het samenleven.  

De trend gaat nóg verder als de Heer het beginsel van 

vergelding opheft, als hij stelt dat je dient te vergeven 

zónder er iets voor terug te eisen. Het eenvoudig 

klinkende ‘Wees barmhartig’ van vorige week zondag 

gaat verder dan we denken, omdat de Heer het boven 

onszelf laat uitstijgen en ons oproept zo ook zelf 

boven onszelf uit te stijgen. Jezus spreekt van een 

levenshouding die vrijmoedig is en verdraagzaam. De 

gedachte van vergelding is er nog wel, in die zin dat, 

als je als mens overvloedig weet te (ver)geven, God 

dat ook zal doen. De uiterste consequentie is 

vervolgens dat je zelfs je vijanden dient lief te hebben. 

En dan gaat de Heer nog een stap verder… kunnen we 

Hem nog volgen…? Deze levenshouding van een 

alles en iedereen overstijgende ethiek gaat nog verder: 

Oordeel vanuit een helder zicht op jezelf. Het is zaak 
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met zelfkennis, een zuiver geweten en met een 

authentieke houding een ander te beoordelen. Dit 

inzicht biedt de Heer ons via het beroemde beeld van 

de balk en de splinter. En dan wordt dit alles nog eens 

met een tweede voorbeeld onderstreept: De innerlijke 

levenshouding wordt verbeeld door de vruchten en de 

boom. Een goed mens met een goed innerlijk brengt 

goede vruchten voort, een slecht mens niet. Het zijn 

op zich maar weinig verzen, die we lezen in het 

Evangelie van deze zondag, maar in die paar verzen 

transformeert de Heer de aloude Joodse visie tot een 

Christelijke spiritualiteit. Een niet zomaar licht-

verteerbare spiritualiteit. Neen, het gaat hier werkelijk 

om iets dat alles bepalend is. Hieraan is een christen 

te herkennen als christen. Is het misschien daarom dat 

we hierbij al gauw denken dat we dit niet kunnen 

volbrengen? We kennen ons eigen falen en 

strompelen op de christelijke levensweg! Uit eigen 

ervaring weten we dat we hiertoe telkens opnieuw 

bemoedigd moeten worden, door Gods Woord, door 

de genade van de heilige Sacramenten en door elkaar 

in de geloofsgemeenschap. Wij hebben die hulp nodig 

om te voorkomen dat het kwade, dat zo alom 

aanwezig is in onze wereld, wortelt in onze harten en 

zielen en van daaruit slechtheid uit ons voort komt;  

om er voor te zorgen dat het goede in onze harten en 

zielen woont, en van daaruit louter goedheid laat 

stromen naar alle kanten. De Heer is ons daarin 

voorgegaan. Is de Heer ons te ver vooruit gegaan? 

Misschien. De lezingen van vorige week zondag en 

van deze zondag zetten inderdaad heel grote stappen. 

Om dit na te kunnen volgen is het wellicht raadzaam 

dat we juist langzaam spreken, lezen, rustig aan 

proberen te begrijpen; dat we op langzame en rustige 

manier met elkaar omgaan én… dat volhouden. 

Daarbij altijd God voor ogen houdend, wetende dat 

alles wat wij doen voor Hem en in zijn Naam, nooit 

zonder zegeningen zal blijven.  
 

Duisternis omgekeerd tot licht 

Een oude Joodse vertelling vertelt: Een blinde man 

liep met een brandende lantaarn door een donker 

woud. Toen iemand hem naderde vroeg deze aan de 

blinde man: Waarom draagt u een brandende lantaarn, 

u bent toch blind? Inderdaad antwoordde de man, 

maar zo kunnen andere mij zien en is er toch licht 

voor wie wel kan zien”. Met andere woorden: 

Volhouden het goede te zeggen en te doen, licht te 

blijven uitstralen, baat vroeg of laat altijd! 
 

Carnaval  

Dit weekend is het Carnaval. Met enkele vreugdevolle 

en feestelijke dagen nemen we afscheid van het 

gewone leven en maken we ommekeer richting de 

Vastentijd oftewel Veertigdagentijd. Als u de 

onderstaande link volgt krijgt u een mooie 

beschrijving van wat Carnaval kan betekenen.  

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/c/carnaval  
 

 

 
 

Aswoensdag  

Komende woensdag is het Aswoensdag. Met deze dag 

van vasten, onthouding en gebed beginnen we onze 

jaarlijkse Vastentijd oftewel Veertigdagentijd. Als uw 

de onderstaande link volgt, krijgt u een mooie 

beschrijving van de betekenis van Aswoensdag.  

https://kro-

ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/aswoensdag  
 

Gebed  

Hemelse Vader, maar al te snel hebben we onze 

gedachten klaar als we mensen treffen die niet zo één, 

twee, drie bij ons passen. Soms spreken we ook veel 

te snel uit wat we denken. Spreken is zilver, maar 

zwijgen is goud. Maar soms is ons hart te 

gepassioneerd op een onjuist moment. Vader, help 

ons om onszelf beter te leren kennen, in het goede 

maar ook in het kwade. Dat wij uit uw gepassioneerde 

vaderhart barmhartigheid en ontferming verkrijgen en 

daarmee onze naasten kunnen dienen. Wij vragen het 

U door Christus onze Heer. Amen.  

 

Vieringen in onze parochie (1-2 maart) 
  

Eucharistievieringen  

Zaterdagavond 19u00 te Joure 

Zaterdagavond 19u30 te Woudsend   

Zondagmorgen 9u30 te Lemmer 

Zondagmorgen 11u00 te St. Nyk (Gezinsviering) 
 

Woord- en Communievieringen  

Zondagmorgen 9u30 te Balk   

Zondagmorgen 9u30 te Warns  

Zondagmorgen 11u00 te Bakhuizen (Carnaval)  
 

Vieringen op Aswoensdag (5 maart)  

9u30 te Joure en Woudsend 

11u00 te Lemmer  

19u00 te Bakhuizen  

19u30 te St. Nyk  

Donderdagmorgen 6 maart 9u30 te Balk  
 

Van harte wens ik u een heel mooie en gezegende 

zondag toe en graag tot ziens in één van onze kerken.  

Mede namens het pastoresteam,  

Pastoor John De Zwart 

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/c/carnaval
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/aswoensdag
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/aswoensdag


Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie 
 

3 
 

  Voor de kinderen  

Gebeurt het je ook wel eens dat je iets zegt en dan denkt 

‘oeps, dat had ik beter niet kunnen zeggen’? Veel mensen 

gebeurt dat wel eens. We hebben vaak al te snel ons woordje 

klaar en daardoor kunnen we soms mensen kwetsen. Het zou 

beter zijn als we iets meer tijd nemen om na te denken over 

wat we zeggen en doen. Daarover gaat ook het Evangelie van 

deze zondag. Jezus vertelt daarover met twee heel eenvoudige 

maar ook heel mooie voorbeelden. Het ene gaat over een balk 

in je oog en een splintertje in het oog van de ander. Daarmee 

bedoelt de Heer iets groots dat niet goed was bij jezelf en iets 

pietepeuterigs dat niet goed was bij een ander. Vaak letten we 

daar meer op dan het grote niet goede bij onszelf.  
 

Het andere voorbeeld is van een boom en vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen 

en anders om ook niet. Als wij goed zijn, zullen we ook goede dingen laten zien; als we slecht zijn, horen we 

ook slechte dingen uit onze monden. Kortom, goed opletten bij wat we zeggen en doen begint bij goed 

nadenken bij onszelf en over onszelf (of we misschien zelf ook iets verkeerds hebben gedaan of gezegd).  

Als we zelf een hart vol goedheid hebben, kunnen we ook anderen goed helpen.  
 

Dit weekend vieren we ook Carnaval !  
Een paar dagen gekkigheid om daarna te beginnen met de Vastentijd  

en op weg te gaan naar Pasen.  
 

In Bakhuizen en Sint Nicolaasga zijn daarom extra mooie vieringen 

Je mag zelfs verkleed naar de kerk komen!!!  

Kom je ook?  
 

  
 

F I J N E  Z O N D A G !!! 


