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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam  
nr. 259 – Zondag 9 maart 2025 – 1e zondag Veertigdagentijd 

 

 
 

Voorbereiden op Pasen 

Met Aswoensdag is de Veertigdagentijd 

begonnen, de voorbereidingstijd voor Pasen. Met 

het evangelie voor de 1e zondag wordt meteen de 

toon gezet voor deze tijd van vasten: het gaat over 

verleiding. Heel ons leven worden wij door 

anderen beïnvloed. Zodra we 's morgens opstaan 

en naar de radio luisteren, televisie kijken of de 

computer aanzetten, begint het. Beïnvloeding is 

onvermijdelijk. Op het eerste gezicht lijken de 

dingen waartoe we ons laten verleiden, best 

aanlokkelijk. Daarom is het soms ook zo lastig de 

verleiding te weerstaan. 

 
 

Gods Woord op Zondag 9 maart 2025,  

1e zondag Veertigdagentijd 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 

Christus volgens Lucas (Lc. 4, 1 – 13) 

 

In die tijd ging Jezus, vervuld van de heilige Geest 

weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar 

de woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen 

verbleef en door de duivel op de proef werd 

gesteld. Gedurende die dagen at Hij niets en toen 

ze voorbij waren kreeg Hij honger. De duivel zei 

nu tot Hem: “Als Gij de zoon van God zijt, beveel 

dan aan die steen daar dat hij in brood verandert.' 

Jezus gaf hem ten antwoord: “Er staat geschreven: 

De mens leeft niet van brood alleen." Daarop 

voerde de duivel Hem omhoog en toonde Hem in 

een oogwenk alle koninkrijken der wereld. En de 

duivel sprak tot Hem: “Ik zal U alle macht geven 

over deze heerlijke gebieden want ze zijn mij 

geschonken, en ik geef ze aan wie ik wil. Als Gij 

dus in aanbidding voor mij neervalt, zal dat alles 

van U zijn." Toen antwoordde Jezus hem: “Er 

staat geschreven: De Heer uw God zult gij 

aanbidden en Hem alleen dienen." Daarna bracht 

de duivel Hem naar Jeruzalem, plaatste Hem op 

de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot 

Hem: “Als Gij de zoon van God zijt, werp U dan 

vanaf deze plaats naar beneden; want er staat 

geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U 

het bevel geven U te beschermen en zij zullen U 

op de handen nemen opdat Ge uw voet niet zult 

stoten aan een steen." Maar Jezus gaf hem ten 

antwoord: “Er is gezegd: Gij zult de Heer, uw 

God, niet op de proef stellen." Toen gaf de duivel 

al zijn pogingen om Hem te verleiden op en hij 

verwijderde zich van Hem tot de vastgestelde tijd.

  

 

Ter overweging  

Van onze hedendaagse cultuur zegt men wel eens 

dat het een zapcultuur is. Zappen, dat is wat je 

vanuit je luie stoel doet met de afstandsbediening 

van de tv: van het ene naar het andere kanaal gaan 

om te kijken of er iets interessants tussen zit, voor 

zover je dat zo snel kunt zien. Als ik 's avonds laat 

thuiskom en een tijdje heb zitten zappen, voel ik 

me meestal moe en leeg. Ik houd er een onvoldaan 

gevoel aan over. Alles willen zien is blijkbaar 

niets zien. 
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Je kunt ook anders televisie kijken: je bestudeert 

de gids of de krant en kruist de programma's aan 

die je zou willen zien: je maakt een keuze en gaat 

zitten voor het uitgekozen programma en als het 

afgelopen is, zet je de televisie uit, nagenietend 

van wat je hebt gezien. Zo kun je ook omgaan met 

relaties, met kopen, eten en drinken; zo kun je 

omgaan met je leven. De vastentijd wil ons de 

gelegenheid bieden om ons daarin opnieuw te 

oefenen. 

 

Om te ontsnappen aan een zappend bestaan zoekt 

Jezus de woestijn op. De woestijn is een plek waar 

geen mensen wonen, waar niets te koop is en waar 

slechts mondjesmaat voedsel te vinden is. En als 

Hij dan honger krijgt, flitsen er verleidelijke 

beelden door zijn hoofd, het ene beeld na het 

andere. Het eerste beeld is de droom om van 

stenen brood te kunnen maken, om alles wat je 

aanraakt in goud te kunnen veranderen, zonder dat 

je er veel voor hoeft te doen, alsof daarin het 

geluk te vinden is. De tweede verleidelijke droom 

is een wereldreis door alle landen van de wereld 

om alle wereldwonderen te zien, om als God in 

Frankrijk in je tweede huis te willen leven, heer en 

meester over je eigen tijd, je eigen leven. Wie 

droomt daar niet van? Het derde beeld is de 

inbeelding iets heel bijzonders te zijn: Gods 

lieveling op aarde. Jou kan niets gebeuren. Jij bent 

onkwetsbaar.  

Jezus zegt nee tegen deze beelden. Hij onderkent 

en doorziet het verleidelijke karakter ervan, en 

zegt er nee tegen. Tegelijkertijd zegt hij ja: ja 

tegen het besef dat een mens niet leeft van brood 

alleen en ja tegen het inzicht dat het beter is om je 

brood niet alleen te eten, maar te delen met 

anderen. Ja zegt Hij tegen de overtuiging dat niet 

Hij het centrum van de wereld is, maar dat het 

centrum van zijn leven ergens anders ligt, buiten 

Hemzelf.  

 

Wat doen we met de veertig dagen die voor ons 

liggen? Je kunt ze zomaar voorbij laten gaan en 

dan is het opeens Pasen zonder dat je er erg in 

hebt. Je kunt van de vasten een periode maken, 

waarin je jezelf oefent in het nee zeggen en in het 

ja zeggen. Een mens leeft niet van brood alleen. 

Een mens leeft ook van een tijd van niets doen, 

van stil genieten van wat er is, van aandacht en 

tijd voor elkaar, van stilte en ruimte voor het eigen 

innerlijke leven. Waar zeg ik nee tegen? Waar zeg 

ik ja op? 

Vasten, 
tijd van luxe. 

Een jaarlijks cadeau, 
veertig dagen wellness. 
Herstel van harmonie 

met jezelf met anderen 
met de natuur, met God. 

 
Een stiltegebied afbakenen, 

een lege cirkel vol ruimte 
en tijd, tijd, tijd. 

Ballast overboord gooien. 
 

Gaan van ‘teveel’ naar ‘genoeg’, 
en merken dat daar het feest begint. 

Ontsnappingsroutes vinden, 
weg van de terreur van presteren, 

concurreren, consumeren. 
 

Proeven van de vrijheid 
die onze roeping is. 

Mensen ontmoeten, 
trekken naar een goed land, 
waar leven en toekomst is, 

voor alle volkeren, onszelf inbegrepen. 
 

En vieren, in de paasnacht 
dat dit altijd opnieuw gebeurt: 

opstanding tot leven. 
En daar de belofte herhalen, 

tweeduizend jaar oud: 
Ik beloof 

mij ten allen tijde te verzetten, 
tegen kwaad en onrecht 

om in vrijheid te leven als volk van God. 
 

Vieringen in de parochie (8-9 maart)  

Eucharistievieringen:  

Zaterdag 8 maart, 19u00 te Lemmer 

Zaterdag 8 maart, 19u00 te Balk 

Zondag 9 maart, 9u30 te Woudsend 

Zondag 9 maart, 11u00 te Bakhuizen 

 

Woord- en Communievieringen:  

Zondag 9 maart, 9u30 te Joure 

Zondag 9 maart, 11u00 te St. Nicolaasga 

 

Een heel goed weekend en graag tot ziens! 

Namens het pastoresteam,  

pastoor Albert Buter 
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Voor de kinderen 

 

Wat zal Jezus gaan doen? 

Jezus was naar de rivier de Jordaan gegaan. Daar had Hij Johannes de Doper horen preken. Hij vond hem 
geweldig. En net als heel veel andere mensen liet Jezus zich dopen in de rivier om een nieuw leven te 
beginnen. Maar, hoe zou dat nieuwe leven eruitzien? Daar moest over nagedacht worden. 

 

Daarom ging Jezus niet naar huis. De Geest van 
God liet Hem de andere kant op gaan, de 

woestijn in. Daar bleef Jezus veertig dagen. Hij 

werd heen en weer geslingerd tussen God dienen 
en de duivel dienen. Al die veertig dagen vastte 
Jezus en at Hij niets.  

Toen de veertig dagen voorbij waren kreeg Hij 

erg veel honger. De duivel zag zijn kans en 
zei: “Als je echt de Zoon van God bent kan je die 

steen daar wel in een lekker broodje 
veranderen.” 

Maar Jezus antwoordde: “Ik heb de Bijbel goed 

gelezen. Daarin staat: ‘Brood is niet het 
belangrijkste op deze wereld.’” 

 
Toen probeerde de duivel het anders. Hij nam 

Jezus mee naar een hoge plaats. “Kijk”, zei de 
duivel, “vanaf hier kan je alle landen zien. Jij kan 

de baas zijn over al die landen. Je hoeft maar één ding te doen. Val op je knieën voor mij dan zal alles van 

jou zijn.” Weer antwoordde Jezus: “Ik heb de Bijbel goed gelezen. Daarin staat dat we alleen op de knieën 
mogen vallen voor God. Als wij ergens goed in zijn moeten we dat gebruiken om God te dienen.”  

 
Nog gaf de duivel het niet op. Hij nam Jezus mee naar Jeruzalem. Hij zette Hem op de hoogste top van de 

tempel. Toen zei hij: “Kom op, Zoon van God, spring eens naar beneden, als je durft. Er staat toch  in de 

Bijbel dat God zijn engelen zal sturen om te zorgen dat je je geen pijn zal doen. De engelen beschermen jou 
toch?” Maar Jezus antwoordde: “Wij geloven ook dat het niet goed is om God op de proef te stellen.”  

Toen hield de duivel ermee op. Hij liet Jezus voorlopig met rust. Hij zag nu ook wel dat Jezus voor God en 
Gods Nieuwe Wereld gekozen had. 

 

Gebed: leer ons kijken! 

Trouwe God, 
we kijken naar de wereld 

en zien wat goed is voor onszelf. 
Vandaag kijken we met de ogen van Jezus. 

Hij heeft begrepen dat zijn talenten niet alleen voor Hemzelf zijn 
maar voor God en voor de mensen. 

Wij bidden U: Leer ons kijken zoals Hij. 
Amen. 


