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Voorbereiden op Pasen

Na de woestijn en de beproevingen door de
uitdager gaat Jezus de berg op met drie van zijn
leerlingen. Dicht bij God wordt Hij God.

Dicht bij het Goddelijke worden wij Goddelijke
mensen. Maar hoe doen we dat, zeker op het
Friese platte land?

Misschien is het alleen al door in gesprek te gaan
met Mozes en Elia.

Gods Woord op Zondag 16 maart 2025,

2% zondag Veertigdagentijd

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Lucas (Lc. 9, 28b-36.)

In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jakobus
met zich mee en besteeg de berg Tabor om er te
bidden. Terwijl Hij in gebed was veranderde zijn
gelaat van aanblik en werden zijn kleren
verblindend wit. En zie, twee mannen waren met
Hem in gesprek; het waren Mozes en Elia die in
heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken over
zijn heengaan dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken.
Petrus en zijn metgezellen waren intussen door
slaap overmand. Klaar wakker geworden zagen zij
zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem
stonden. Toen dezen van Hem heen wilden gaan
zei Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij
hier zijn. Laten wij drie tenten bouwen, een voor
U, een voor Mozes en een voor Elia. Maar hij wist
niet wat hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam er een

wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk hen
omhulde, werden zij door vrees bevangen.

Uit de wolk klonk een stem die sprak:

Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar
Hem. Terwijl de stem weerklonk bemerkten zij
dat Jezus alleen was. Zij zwegen erover en
verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij
gezien hadden.

Ter overweging

Stralen

Hebt u wel eens iemand zien stralen?

Meestal hoor je dit zeggen over een bruidspaar.
Ze straalden helemaal van liefde en geluk.

Heb u wel eens gestraald? En is dat door iemand
opgemerkt? In het leven van alle dag zie ik ook
stralende mensen, zeker het afgelopen weekend
toen het ineens lente leek te worden.

Mensen lijken dan net allemaal wat positiever in
het leven te staan en beginnen zo maar een praatje.
De berg

Jezus gaat met Petrus, Johannes en Jacobus

de berg op. In de Bijbelse traditie betekent de berg
opgaan dat je bij God komt. Mozes heeft op deze
plaats de 10 geboden gekregen. (lees Exodus hfd
19 en 20)

De profeet Elia komt op krachten nadat hij was
gevlucht. Hij had veel tegenwerking gekregen.
Maar nadat hij op krachten was gekomen ging hij
verder met zijn missie. (lees 1 Koningen 19)
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Ontmoeting

De ontmoeting van Jezus met Mozes en Elia is
een bijzonder moment. Mozes en Elia zijn beide
mannen die geroepen zijn door God om op weg te
gaan. leder doet dat op zijn eigen wijze en onder
andere omstandigheden. Als Jezus deze mannen
ontmoet wil Lucas ons duidelijk maken dat Jezus
in hun traditie wil gaan staan. leder vertelt over
zijn geroepen zijn, zijn moeilijkheden maar ook
over de kracht die ze opdoen en krijgen van God
om hun weg te volgen en te voltooien.
Ervaringen delen

Beide profeten weten dat het soms moeilijk kan
worden maar als je op God vertrouwt kan je jouw
opdracht volbrengen. En Jezus kan hieraan zijn
eigen ervaringen toevoegen: uitgedaagd door de
duivel durft hij te kiezen voor woorden uit de
traditie; rondkijkende ziet hij veel lijdende
mensen, gaat het gesprek aan en neemt hen op in
de gemeenschap, laat hen weer gezien worden.
Leren van elkaar

Als je zo deze drie mannen voor je ziet praten kan
je jezelf voorstellen dat je geraakt wordt door hun
gesprek, door de manier waarop ze elkaar
ondersteunen en zichzelf meegenomen voelen in
het grote verhaal van God. Zij maken de naam van
God waar, namelijk “ik zal er zijn” omdat ik
geluisterd heb naar het roepen van mijn volk.

De berg opgaan

De vraag is of wij met al onze levensbagage ook
de berg durven opgaan, of we onze ervaringen
durven delen, en of we samen durven bidden om
Gods aanwezigheid. Misschien wel om daardoor
ook te stralen zoals Jezus,

Mozes en Elia dat deden. Durven we de tijd
nemen om naar elkaar te luisteren wat er echt in
ons leven gebeurt?

Ander perspectief

Op de berg is alles anders. Alles wordt klein, de
huizen, de auto’s en zelfs de mensen. Als je zo
naar de wereld Kijkt lijkt het wel of je alles kan
pakken en verplaatsen. Maar zo is het natuurlijk
niet. Door afstand te nemen, door te beseffen dat
er vele dingen aan je voeten liggen, kan je jezelf
misschien wel verplaatsen in het perspectief van
God. Deze overziet de wereld en hoopt dat alle
mensen van goede wil dit bredere perspectief
meenemen in hun leven, in ons leven, om zo een
samenleving op te bouwen waarin we gezien en
gekend worden, waarin we ervaringen delen en zo
groeien in liefde en barmhartigheid, in zorg voor

elkaar en de wereld. Daar bidden we om in het
Onze Vader als we zeggen: “laat uw rijk komen”.
Slapen

Maar niet altijd lukt het om op te letten zoals het
met de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus
gebeurde. Zij vielen in slaap. Later in de hof van
Olijven gebeurt het weer dat de apostelen slapen
als Jezus na het laatste avondmaal gaat bidden en
Hij vraagt aan hen om te blijven waken.

Soms zijn mensen zo moe van het overleven en
het harde werken, ja, dan kan je jouw ogen niet
meer open houden.

Een andere aanbik

De vraag die ons op deze tweede zondag van de
vastentijd wordt gesteld is of wij die berg durven
opgaan? Of wij ervaringen durven delen en
daardoor gezien en gehoord afdalen, stralend en
gesterkt op weg gaan.

Gebed voor het op weg gaan

Mag het Uw wil zijn,

Heer onze God en God van onze vaderen

dat u ons leidt in vrede,

onze stappen richt in vrede,

en ons doet bereiken de plaats van ons verlangen,

ten leven, tot vreugde en in vrede;

en dat U ons redt uit de macht

van al wat er in de wereld kan gebeuren,

dat U zegen geeft over het werk van onze handen,
en ons tot behagen, tot trouw en liefde maakt

in de ogen van U en van allen die ons zien,

en de stem van ons smeken hoort;

want U bent een God die gebed en smeking hoort.
Gezegend Gij Heer onze God, die het gebed hoort.

Vieringen in de parochie (15-16 maart)
Eucharistievieringen:

Zaterdag 15 maart, 19u00 te Joure
Zaterdag 15 maart, 19u30 te Woudsend
Zondag 16 maart, 9u30 te Balk

Zondag 16 maart, 11u00 te Bakhuizen

Woord- en Communievieringen:
Zondag 16 maart, 9u30 te Lemmer
Zondag 16 maart, 11u00 te St. Nicolaasga

Ontmoetingsochtend

Zondag 16 maart 9u30 Warns

Een heel goed weekend en graag tot ziens!
Namens het pastoresteam,

pastor Ton Halin
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Voor de kinderen: Spreek niet voor je beurt!

De vrienden van Jezus waren blij met Hem.

Hij had veel succes bij gewone mensen.

Jezus had een paar keer geprobeerd

om ernstig met de vrienden te praten.

Want: zagen zij wel dat er machtige mannen
waren die zich zorgen maakten over het succes
van Jezus? Zij waren bang voor hun mooie
baantjes en hun goede naam.

Daarom had Jezus zijn vrienden gewaarschuwd:
“Het zal niet goed met Mij aflopen.

Ze zullen Mij gevangennemen en vermoorden.”
De vrienden waren toen erg geschrokken.

Ze moesten er even goed over nadenken.

Een week later nam Jezus zijn drie beste vrienden,
Petrus, Johannes en Jakobus, mee.

Ze gingen de berg op

om dicht bij God te zijn en te bidden.

Maar de drie vrienden vielen tijdens het bidden in
slaap. Toen gebeurde er iets heel bijzonders.

Terwijl Jezus aan het bidden was,

veranderde Hij helemaal. Hij begon te stralen.
En er stonden ineens twee mannen bij Hem.
Dat waren Mozes en Elia.

En Jezus praatte met hen.

De vrienden werden er wakker van.

Ze zagen dat Jezus licht gaf

en aan het praten was met Mozes en Elia.
Toen Mozes en Elia weer wilden vertrekken
bedacht Petrus snel een plan.

Hij zei tegen Jezus:

“Het komt goed uit dat wij erbij zijn.

We kunnen heel goed drie tenten opzetten,
eentje voor U, eentje voor Mozes

en eentje voor Elia.”

Maar Petrus had het allemaal niet zo goed
begrepen. Hij sprak voor zijn beurt.

Mozes en Elia konden helemaal niet blijven.
En Jezus ook niet, die had nog veel te doen,
bij de mensen beneden.

Dus terwijl Petrus zo aan het ratelen was
kwam er een wolk. Jezus, Mozes en Elia
verdwenen helemaal in die wolk.

En uit de wolk kwam de stem van God die zei:
“Jezus is mijn Zoon, luister goed naar Hem.”
Ineens was Jezus weer alleen.

De vrienden gingen met Jezus terug naar het dal.
Maar ze vertelden aan niemand

wat ze meegemaakt hadden.

Gebed: leer ons mee te werken

God, we kijken naar de wereld

en zien wat goed is voor onszelf.

Vandaag kijken we door de ogen van Petrus.
Hij ziet Jezus graag stralen.

Maar hij moest leren

dat Jezus niet gekomen is om succes te hebben,
maar om aan Gods Nieuwe Wereld te werken.
Leer ons ook om te zien

dat Gods Nieuwe Wereld

niet komt zonder onze inspanningen.
Amen.




