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Voorbereiden op Pasen

We zetten weer een stap op onze veertigdaagse
tocht. De derde stap. De lezingen van dit weekend
spreken tot ons over het lot dat je overkomt, over
de keuzes die je kunt maken, over hoop en kansen.
Waar kijken wij het liefst naar? Naar narigheid en
problemen of naar kansen en mogelijkheden?
Antwoorden op deze vragen bepalen voor een
belangrijk deel je houding in dit leven, jouw geluk
en de manier waarop je kijkt naar de toekomst. De
naam ‘Jezus’ betekent ‘God redt’. Jezus is tot ons
gezonden als Redder. Hij heeft weet van narigheid
en problemen maar ziet kansen en mogelijkheden;
Hij heeft hoop; Hij wil wel. Maar wij?

Gods Woord op Zondag 23 maart 2025,
3% zondag Veertigdagentijd

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Lucas (13, 1-9)

In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen

die Hem vertelden wat er gebeurd was met de
Galileeérs, van wie Pilatus het bloed met dat van
hun offerdieren had vermengd. Daarop zei Jezus:
,Denkt ge, dat onder alle Galileeérs alleen deze
mensen zondaars waren, omdat zij dat lot
ondergaan hebben? Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar
als gij u niet bekeert, zult ge allen op een dergelijke
manier omkomen. Of die achttien die gedood
werden doordat de toren bij de Siloam op hen viel:
denkt ge dat die alleen schuldig waren onder alle
mensen die in Jeruzalem woonden? Volstrekt niet,
zeg Ik u. Maar als gij niet tot bekering komt, zult

ge allen op eenzelfde wijze omkomen.” Toen
vertelde Hij de volgende gelijkenis: ,,Jemand had
een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant
stond; hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar
vond niets. Toen zei hij tot de wijngaardenier: Al
sinds drie jaar kom ik aan deze vijgenboom
vruchten zoeken maar ik vind er geen. Hak hem
om! Waartoe put hij nog de grond uit? Maar de
man gaf hem ten antwoord: Heer, laat hem dit jaar
nog staan; laat mij eerst de grond er omheen
omspitten en er mest op brengen. Misschien draagt
hij het volgend jaar vrucht; zo niet, dan kunt ge
hem omhakken.”

Ter overweging

Deze zondag is de derde zondag op de weg van
veertig dagen die we met elkaar bewandelen, op
weg naar Jeruzalem, op weg naar Pasen. De eerste
zondag hoorden we over de woestijn-ervaring van
de Heer, op de tweede zondag van deze bijzondere
tijd hoorden we over de verheerlijking op de berg,
een top-ervaring. Na deze twee zondagen waarop
we hoorden over uitersten, komen we op deze
derde zondag terug in het gewone alledaagse leven.

Het Evangelie begint met een verhaal dat de ronde
gaat. Het gaat over ernstige vervolging van de
Joden door Pilatus, een ernstige schending van de
heiligheid van de offers in de tempel. Ook ging het
verhaal de ronde over een toren die ingestort was.
Kortom, men verhaalde over gebeurtenissen in hun
actualiteit en over slachtoffers van verschillende
soort, maar met een koppeling naar de morele
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(mogelijk immorele) levens van deze mensen. Lot
of noodlot, hoop of wanhoop, wie zal het zeggen?
De Heer kiest zijn weg in deze berichtgeving en
opvattingen. Het maken van eigen keuzes is
belangrijk. Onze eigen inzet doet er toe. Wij zijn
verantwoordelijk voor wat wij doen. Maar... wat
ons overkomt kan toeval zijn. Narigheid en ellende
kan een straf van God zijn, maar dat hoeft helemaal
niet. Er bestaat zoiets als ‘gewoon domme pech’.

Als gelovigen zijn wij door ons Doopsel kinderen
van God geworden. Wij zijn zelfs ‘vrije kinderen
van God’. God wil niet dat wij van buitenaf
gedwongen zijn om gelovig te zijn; God wil dat wij
van binnenuit voor Hem kiezen en een leven leiden
dat waardig is. De vrijheid die ons gegeven is om te
handelen in het alledaagse leven staat in het teken
van het kiezen voor het goede, het ware, het
schone, voor God en zijn Koninkrijk, voor elkaar.
God heeft geloof, hoop en liefde, in Abraham en
zijn nageslacht, in Mozes en het volk van Israél, in
u en mij, de Kerk. En toch hebben wij het nodig om
bij tijd en wijle herinnerd te worden, niet alleen aan
God en de Kerk, aan onze vrijheid, maar vooral aan
onze verantwoordelijkheid. Kortweg gezegd: We
dienen ons wel te gedragen. Vanuit onze opvoeding
herinneren we vast nog wel dat we eens van onze
ouders of op school een soort ‘laatste
waarschuwing’ hebben gekregen. Die ‘kracht van
de laatste waarschuwing’ zit ook in het Evangelie
van deze zondag. In de parabel die Jezus ons
voorhoudt horen we het terug: de vijgenboom krijgt
nog één jaar om vrucht te dragen.

“God is liefde”, zegt de H. Apostel en Evangelist
Johannes; God is barmhartig en geduldig, zeker!
Hij hakt er niet meteen op in als we even een
kronkelweg volgen. Als een liefdevolle VVader
zoekt Hij steeds een weg om tot verbetering te
komen. Dit leert ook ons om niet te snel te
wanhopen, het op te geven, ergens op in te hakken
als het ons niet aanstaat, banden te verbreken. God
biedt kansen om te groeien in heiligheid, juist door
middel van gewone dagelijkse werkzaamheden en
in gewone dagelijkse omstandigheden. In dit
perspectief kan ‘gewoon domme pech’ zelfs een
weg van geloof en heiligheid zijn!

Laten we de kansen die God ons geeft aangrijpen
om te groeien, in geloof, in hoop en in liefde, voor
God en voor elkaar. Als het kwaad dan toch goede
mensen treft, kunnen we als goede mensen toch
omgaan met het kwaad, en voorkomen dat we
meegesleept worden in het kwade.

Gebed (van de Heilige Augustinus)

Mijn God, wat bent U voor mij?

Zeg toch: “Ik ben jouw redding”.

Zeg het zo, dat ik het hoor.

Kijk, de oren van mijn hart

zijn gespitst op uw stem,

open mijn oren en zeg: “Ik ben jouw redding”.
Ik zal die stem volgen en U vinden

en mij aan U vastklampen. Amen.

Vieringen in de parochie (22-23 maart)

Eucharistievieringen:

Zaterdag 22 maart, 19u00 in Balk en in Lemmer
Zondag 23 maart, 9u30 in Joure

Zondag 23 maart, 11u00 in St. Nicolaasga

Woord- en Communievieringen:
Zondag 23 maart, 9u30 in Woudsend
Zondag 23 maart, 11u00 in Bakhuizen

In de St. Janskapel in Warns is dit weekend
geen bijeenkomst.

VVooraankondiging

Zondag 30 maart is de 5% zondag in de maand.
We vieren dan met de gehele Christoffelparochie
samen in één kerk. Deze keer is dat de Mattheus-
kerk in Joure. De Eucharistieviering begint om
10u00. Na afloop is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten in het Matthetishiis. ’s Avonds is er een
gezamenlijk Vesperviering in het kader van het
Jubeljaar ‘Pelgrims van Hoop’. Om 19u00 komen
we samen in de Ludgeruskerk in Balk. Alle
gelovigen uit alle locaties zijn van harte
uitgenodigd om zodoende met elkaar zondag
Laetare, half-vasten, samen te vieren.

Van harte wens ik u een heel goede en gezegende
zondag toe en graag tot ziens in de kerk of elders!

Namens het pastoresteam,
Pastoor John De Zwart
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Voor de kinderen

De evangelielezing van vandaag is een combinatie van drie voorbeelden die Jezus gebruikt om duidelijk te
maken dat sommige dingen toeval zijn en geen straf van God. Om te zien hoe God kijkt, kijken we vooral
naar de gelijkenis van de vijgenboom, die Jezus vertelde aan zijn leerlingen. De les die we daaruit leren is dat
God kijkt naar kansen en mogelijkheden, niet zozeer naar problemen. Een andere les is dat ook wij niet alleen
naar de nare dingen moeten kijken maar vooral hoop moeten houden en niet te snel negatief praten over
mensen of over dingen die gebeuren. Het Evangelie verhaal van vandaag gaat zo:

Op een dag kwamen er mensen naar Jezus toe. “Heb je het al gehoord?”, vroegen ze opgewonden, “Pilatus
heeft een paar mensen laten doden. Ze waren net bezig in de tempel offers aan God te brengen. Maar dat
zullen ze wel niet goed hebben gedaan, anders had God dat nooit laten gebeuren.” “Ho, ho”, zei Jezus,
“Denken jullie echt dat alleen deze mensen slecht waren? Omdat dit met ze gebeurd is? Dat kun je toch
helemaal niet weten. Het had jou ook kunnen gebeuren!™. En Jezus ging door: Dan denken jullie dat zeker
ook van de mensen die laatst stenen op hun hoofd kregen toen de toren van Siloam instortte? Dat ze
verkeerde dingen hadden gedaan? Maar zo is het niet! ledereen doet wel eens verkeerde dingen. Daarom
moet iedereen zijn leven verbeteren. En God geeft je die kans. Ik zal je daarover een verhaal vertellen.
Luister maar. Toen vertelde Jezus de volgende gelijkenis: Er was eens een boer die een vijgenboom plantte in
zijn tuin. Na een paar jaar ging hij kijken of er al vijgen aan de boom zaten. Maar er was nog niets te zien.
“Hak hem maar om”, zei de boer tegen zijn knecht. “Die boom is niets waard. Ik kan beter een andere
planten.” “Nee, nee”, zei de knecht “dat is echt te snel! Laat hem nog één jaartje staan. Ik zal hem mest en
water geven en de grond goed losmaken. Wie weet zijn er dan volgend jaar vruchten. Als dat niet zo is
kunnen we hem altijd nog omhakken.”

Gebed

Trouwe God,
we Kijken naar de wereld
en zien wat goed is in onszelf
en we wijzen naar de fouten van anderen.
Maar we zien niet alles
en we weten niet alles,
en daarom moeten we voorzichtiger zijn
met wat we zeggen over anderen
en hoe we denken over onszelf.
Help ons, vragen wij U,
om liever en zorgzamer te zijn,
zoals de knecht
die extra mest geeft aan de boom
en die zo de boom een tweede kans geeft.
Help ons meer hoop te hebben
en steeds weer kansen te zien.
Amen.

GELOOF - HOOP - LIEFDE

Hier is nog een koppeling naar een mooi liedje over hoop:

https://www.youtube.com/watch?v=4SUrvWH9KAKk

Fijne zondag !!!


https://www.youtube.com/watch?v=4SUrvWH9kAk

