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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.  
25 juni 12de zondag door het jaar A 

Welkom 
Welkom bij deze nieuwe versie van Gods Woord op 
Zondag.  
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Matteüs 10,26-33.  
Weest niet bang voor hen. Niets is bedekt of het zal 
onthuld, niets is verborgen of het zal bekend worden. 
Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, 
en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat 
van de daken. Weest niet bevreesd voor hen die wel 
het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest 
veeleer Hem die en ziel en lichaam in het verderf kan 
storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen 
voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw 
Vader niet een mus op de grond vallen. 
Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. 
Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch meer waard dan 
een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de mensen 
belijdt, hem zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn 
Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal 
verloochenen tegenover de mensen zal Ik ook 
verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel 
is. 
 

 
 
Overweging  
Kleine kinderen zijn meestal heerlijk spontaan, ze 
zeggen gewoon wat in hun hoofd opkomt. Als 
kinderen groter worden, zeg maar groep acht, dan 
raakt die spontaniteit meestal wat op de achtergrond, 
dan denken ze al gauw: wat zullen de anderen daar 
wel van vinden. Dan zijn ze bang dat ze in de groep 
uitgelachen worden of dat de groep het maar dom of 

gek vindt. Dan groeit er een soort kuddegeest, 
meedoen met de anderen, niet willen opvallen door 
dingen anders te doen. Als iedereen een bepaald 
merk schoenen draagt, dan wil je ook dat merk 
dragen, anders ben je bang dat je uit de toon valt. 
Ook volwassenen hebben vaak last van dat soort 
kuddegeest. Ook die zijn vaak bang voor het 
commentaar van anderen, ook die willen liever niet 
opvallen in de gemeenschap. De heersende mode en 
wat men gewoon vindt vormen voor velen de 
belangrijkste leidraad in het leven. Ze hebben niet de 
moed om tegen de stroom in te gaan, ook al zouden 
ze dat in hun hart eigenlijk wel willen. Maar het is 
veiliger om maar met de grote hoop mee te doen. 
Wees niet bang voor de mensen, zo luidt de eerste 
regel van het evangelie van vandaag. Wees niet bang 
voor de mensen. Dat is wel een heel dubbelzinnige 
uitspraak. 
Er zijn veel situaties waarin je wel bang moet zijn 
voor mensen, want mensen kunnen elkaar een hoop 
kwaad aandoen. Ik denk aan mensen die leven in 
gebieden met oorlog en geweld. Jammer genoeg zijn 
er in de wereld en ook in onze eigen samenleving 
situaties waarin mensen terecht bang zijn voor 
medemensen. En dan zijn er natuurlijk ook nog 
natuurverschijnselen die angstwekkend zijn, 
aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, 
overstromingen. En als iemand al dan niet plotseling 
met ernstige ziekte geconfronteerd wordt, dan kan 
dat ook heel angstig zijn, voor de persoon zelf en zijn 
omgeving. 
Bang zijn is een heel menselijke trek. Een mens die 
nooit eens bang is, daar mankeert iets aan. Natuurlijk 
hoopt iedereen dat grote angsten hem of haar 
bespaard blijven. En voor kinderen hoopt iedereen 
dat zij kunnen opgroeien in veiligheid en 
geborgenheid, dat zij nooit bang hoeven zijn voor 
andere mensen. Er wordt gemakkelijk gezegd, ook 
tegen kinderen: wees maar niet bang, maar dat heeft 
alleen zin als iemand hen vasthoudt en zijn 
beschermende armen om hen heenslaat. Een kind dat 
ergens bang van is, en dat kan van alles zijn, vlucht 
in de armen van zijn vader en moeder. Als die hem 
vasthouden, valt de angst weg. 
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Wees niet bang voor de mensen, zegt Jezus en hier 
bedoelt hij dat je trouw moet zijn aan je 
overtuigingen en je niet moet laten beïnvloeden door 
wat anderen denken en zeggen. Niet bang zijn voor 
de reacties van mensen in je omgeving, maar eerlijk 
de weg gaan die je als de juiste weg ziet, ook als je 
onbegrip en tegenwerking ondervindt. 
In de begintijd van het christendom werden Jezus' 
leerlingen op veel plaatsen vervolgd en moesten ze 
hun geloof soms met de dood bekopen. Dat waren 
toen bange tijden voor veel gelovigen. Maar Jezus 
roept hen op om zich niet door angsten te 
overmannen want God houdt hen vast en in zijn 
handen zijn ze veilig. Ik denk eerlijk gezegd dat wij 
in onze tijd dat gevoel niet zo zullen hebben. Ons 
veilig voelen in Gods handen en daarom niet bang 
zijn om tegen de stroom in te gaan als dat nodig is, is 
denk ik niet onze sterkste kant. 
Voor ons gevoel is God misschien wel ver weg om 
ons vast te houden, om ons dat gevoel van 
geborgenheid te geven zoals een kind dat vindt in de 
armen van zijn vader en moeder. Toch kan ons 
geloof in Gods nabijheid een bron van kracht zijn om 
meer te kunnen dan we menselijkerwijs vaak denken. 
Maar het is minstens even belangrijk dat wij elkaar 
vasthouden, dat we elkaar ondersteunen in onze 
overtuigingen, dat we bij elkaar veiligheid en 
geborgenheid vinden. Er wordt wel eens gezegd: 
God helpt degenen die zichzelf helpen. Ik zou willen 
zeggen: God helpt waar mensen elkaar helpen en 
bijstaan. Waar dat gebeurt hoef je niet bang te zijn. 
 
Gebed 
Bidden wij tot de Vader: 
Om vertrouwen, dat we blijven geloven in de 
toekomst, dat we ons niet laten ontmoedigen door de 
doemdenkers en de pessimisten. 
Om toekomst, vooral voor mensen in uitzichtloze 
situaties, dat zij, dat wij Gods liefde mogen ervaren 
in de mensen om ons heen. 
Om vrede waar oorlog is om bevrijding van 
onderdrukking want mensen zijn het waard gelukkig 
te leven op weg naar God toe. 
Om durf voor alle mensen die Gods woord vertellen 
overal op aarde. Dat zij zich niet schamen voor hun 
geloof, maar het ook niet opdringen. 
Goede God, luister naar de kleine mensen die tot U 
roepen. Geef ons al het goede dat wij nodig hebben, 
dat uw rijk kome en uw wil geschiede op aarde en 
overal. Amen. 

Woorden in het zand 
Twee vrienden lopen in de woestijn. Op een gegeven 
moment krijgen ze ruzie en de ene vriend slaat de 
ander in zijn gezicht. De vriend die wordt geslagen 
wrijft over zijn gezicht, gaat zitten en schrijft in het 
zand: 'Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in mijn 
gezicht.'  Gezamenlijk lopen ze verder. Na een uur 
komen ze bij een oase. De vrienden lessen hun dorst 
en nemen een bad in het verkoelende water. Als hij 
weer uit het water wil stappen, raakt de vriend die 
eerder geslagen werd in het drijfzand. Zijn vriend 
snelt toe en redt hem van de verdrinkingsdood. Nadat 
hij hersteld is van de wisse dood die hij voor zich 
zag, schrijft de vriend op een steen: 'Vandaag heeft 
mijn beste vriend mijn leven gered.'  De ander ziet 
wat zijn vriend aan het doen is en vraagt verbaasd: 
"Nadat ik je sloeg schreef je in het zand. Nu ik je 
gered heb, schrijf je op steen. Waarom doe je 
dat?"  De vriend antwoordt: "Wanneer iemand je 
kwetst en je schrijft het in zand, dan zal de wind van 
vergeving het uitwissen. Als iemand iets goeds voor 
je doet, zou je het in steen moeten schrijven. De wind 
kan het dan nooit uitwissen."  De moraal van het 
verhaal: leer je pijn in het zand te schrijven en beitel 
de mooie dingen in je leven in steen. 
 

 
 
 
 
Mededelingen.  
 
De pastores wensen u een gezegend en mooi  
weekend toe.  
 
 

Het pastoresteam. 
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Voor de kinderen.  
 


