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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.  
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN  

Welkom  
Bij deze nieuwe versie van Gods Woord op Zondag. 
Vandaag een bekend Evangelie dat we ook met 
regelmaat bij uitvaarten horen.  
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Johannes 14,1-12 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Laat uw hart 
niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft 
ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor 
velen. Ware dit niet zo dan zou Ik het u hebben 
gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te 
bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats 
voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij 
Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. 
Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is 
u bekend.' Tomas zei tot Hem: 'Heer, wij weten niet 
waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg 
kennen?' Jezus antwoordde hem: 'Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader 
tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij 
ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en 
ziet gij Hem.' Hierop zei Filippus: 'Heer, toon ons de 
Vader; dat is ons genoeg.' En Jezus weer: 'Ik ben al 
zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie 
Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: 
Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de 
Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik 
u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader 
die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. 
Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in 
Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken. 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal 
ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan 
die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga. 

Overweging  
Er waren eens drie gezusters, Maria, Mina en 
Martha. Alle drie waren ze heel gelovig, tegelijk 
beleefden zij hun gelovig-zijn op heel verschillende 
manieren.  Maria was de bidziel: vele uren bracht zij 
door in kerken en kapellen, en hoe meer H. Missen 
op een dag, hoe beter. Mina was het intellectuele 
type: ze wilde steeds meer leren en te weten komen, 
zij liep allerlei godsdienstcursussen af en las er vele 
dikke boeken over. Martha was een echte doe-mens: 
de hele dag was zij bezig met allerlei goede werken: 
zieken bezoeken, eenzamen gezelschap houden, 
vrijwilligerswerk. 
De drie gezusters woonden in het hetzelfde huis, 
maar ze waren bijna nooit tegelijk thuis: als de een 
thuis was zat de ander in de kerk en de derde was op 
pad om goed te doen. Maar als ze dan een keer alle 
drie tegelijk thuis waren, kregen zij prompt 
hooglopende ruzie over de vraag wie nu haar 
gelovig-zijn op de juiste manier beleefde? De een 
werd voor een leeghoofd uitgemaakt, de ander voor 
een kwezel en de derde voor een nieuwlichter.  
Maria verweet de anderen dat ze te weinig aan 
bidden deden en te weinig naar de kerk gingen. 
Martha verweet de anderen dat zij te weinig deden 
om de liefde van God door te geven. En Mina vond 
dat de anderen veel te weinig nadachten over zoiets 
kostbaars als hun geloof in God en in Jezus Christus. 
En wie van de drie heeft er nu gelijk?  Als het gaat 
om geloven en geloofsbeleving, wat is dan het 
belangrijkste? Daar is alle tijden door al onenigheid 
over geweest. Het antwoord is eigenlijk heel 
duidelijk; de ideale gelovige zou tegelijk Maria, 
Mina en Martha moeten zijn. Echt geloven moet 
altijd drie aspecten hebben: leren, vieren én dienen. 
Natuurlijk zullen er altijd wel accentverschillen zijn 
in de manier waarop mensen hun geloof beleven: dat 
hangt al samen met iemands karakter. En toch: leren, 
vieren en dienen horen wezenlijk bij elkaar: ze 
moeten elkaar steeds aanvullen en elkaar inspireren. 
Leren is bij ons katholieken nooit onze sterkste kant 
geweest. Vroeger moest wel de catechismus van 
buiten geleerd worden, maar ook al kun je een aantal 
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formules opzeggen, dat betekent nog niet dat je ook 
veel geleerd hebt: leren gaat veel verder en vooral 
veel dieper. Het is vragen durven stellen, samen 
zoeken naar antwoorden, vaak ook, met 
onbeantwoorde vragen verder kunnen. Je hoort 
mensen wel eens zeggen: je moet je niet verdiepen in 
geloofszaken, dat is alleen maar verwarrend. Het kan 
inderdaad heel verwarrend zijn, maar het kan ook 
heel verrijkend en verdiepend zijn. Wij katholieken 
waren vroeger beter in het vieren. Vele gelovigen 
denken nog met heimwee terug naar de plechtige 
hoogmissen, missen met drie heren, het lof en de 
processies van vroeger. Maar tegenwoordig worden 
de kerken leger, en met een legere kerk wordt het 
vieren ook anders. Maar zou de oorzaak daarvan niet 
mede liggen in het feit dat gelovigen vroeger te 
weinig geleerd hebben? Waardoor bij velen hun 
geloven en het vieren ervan uitgehold en leeg 
raakten, omdat men de diepere zin niet meer zag. Het 
dienen heeft altijd hoog in het katholieke vaandel 
gestaan. Naastenliefde heeft altijd een bijzondere 
plaats ingenomen, maar ook dat verwatert als het los 
komt te staan van echt geloven. Willen we echt 
dienen zoals Jezus ons heeft voorgedaan, dan moeten 
we ook steeds beter willen leren hoe die Jezus was, 
dan moeten we Hem ook regelmatig vieren in de 
tekenen die Hij ons heeft meegegeven, anders 
verslapt onze motivatie en blijven we al gauw steken 
in onze goede wil. Leren, vieren en dienen, die drie 
elementen samen maken ons geloven. Waarbij we 
altijd mogen beseffen dat in het huis van Mijn Vader 
ruimte is voor velen. Er is ruimte voor meer vierende 
gelovigen, voor meer lerende gelovigen en voor 
meer dienende gelovigen. 
 
Gebed 
Goede God, onze Vader in de hemel, uit het gewone 
leven met al zijn haast en zijn sores, met zijn vreugde 
en verdriet komen wij bij U op zoek naar een 
moment van rust en bezinning, van blijheid en 
saamhorigheid, om te vieren dat we samen uw volk 
op aarde zijn. Wij danken U dat wij bij U altijd 
welkom zijn. Schenk ons de kracht om uw goedheid 
en gastvrijheid daadwerkelijk gestalte te geven in 
onze gemeenschap, met name ook naar hen toe die 
veel tekortkomen. Dat vragen wij U in Jezus' naam. 
Amen. 
 
 
 

Er is één weg 
Er is één weg, die uit de diepte leidt, 

Één hand, die u kan trekken uit het slijk 
Van doffe wanhoop en van eenzaamheid: 
Die hand is Mijn hand en die Weg ben Ik. 

 
Er is één waarheid, die niet wreed verwondt 

En die genade gelden laat vóór recht. 
Ik ben de Waarheid, die de Vader zond, 
Ik heb de leugen 't zwijgen opgelegd. 

 
Er is één leven, glanzend als de zon, 
Waarin ge leven kunt, verlost en blij: 

Ik ben het Leven, dat de dood verwon; 
En wie in Mij gelooft, - Hij lééft met Mij! 

(uit: Een boom in de wind van Nel Benschop) 
 
Mededelingen  
Voor de locatie Sint Nicolaasga.  
Op Zondag 7 mei a.s. is er een “openlucht-
eucharistieviering” bij Camping “de Lytse Brekken” 
op Spannenburg. Voorganger van deze viering, met 
het thema: “Natuurlijk” is Pastoor Hoogma.  
Het initiatief voor de viering op locatie komt van 
koor “Meiinoar”, zij zullen dit dan ook muzikaal 
omlijsten. Koor Meiinoar hoopt u allen te mogen 
verwelkomen op deze mooie plek. Aanvang van de 
viering is 10.00 uur. Als u wilt zitten dan graag een 
eigen stoel meenemen.  
 
Op de andere locaties zijn volgens het normale 
rooster de vieringen, zie hiervoor het parochieblad.  
 
We wensen u een goed weekend toe,  
 
Het pastoresteam.  
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Paastijd tot en met Sacramentszondag jaar A, Stichting Kinder- & Jeugdwerk Samuel 
www.stichtingsamuel.nl 

 
 

5e zondag van Pasen 
 
Johannes 14, 1-12 

 
 

 
 

Zoek hieronder verschillende namen van Jezus in alle richtingen: 
 

herder 
weg 
waarheid 
leven 

christus 
mensenzoon 
verrezene 
vredevorst 

emmanuel 
messias 
heer 
zoonvangod

 
f g y h b w e t r g i k l v d a s w f b 
b n v k s u t s i r h c a q d f v h k k 
l b c e d r v h g f d s r e e h d f g v 
t y b h r k h l w d f v e m o p j k l s 
s a s g v r e w e f v b d c d x z v b v 
r c t u i u e o p h f w r i o q s e d g 
o f v c n o o z n e s n e m g c v g b n 
v v s a b h f f e w f h h b n g j i o k 
e p m n v b c x v n r l z s a i s s e m 
d m f g h w g l q a e v s f v r g j j n 
e b v c d f g h a v f g g b n x d f g h 
r y i u t r e w e g w e f c o v f p i y 
v g f d s a g n n g h k y r o v d e f h 
m o t j p l e t r f d f h j z f d g v b 

 

Jezus is  
de weg 

Welke naam voor Jezus vind jij het mooiste? 

 
Voor de kinderen 


