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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam 
4e zondag door het jaar, 29 januari 2023 

 

Inleiding 

 

Gelukkig… zalig: zo worden wij genoemd door Jezus 

die met deze achtvoudige aanhef zijn Bergrede begint. 

Het is zijn ‘maidenspeech’. Hij zet duidelijk uiteen hoe 

Hij de grondhouding van zijn volgelingen ziet. Deze 

visie van Jezus wordt ondersteund door de profeten die 

onophoudelijk hebben gehamerd op het doen van 

gerechtigheid. Dit is een krachtige boodschap omdat 

het niet gaat om macht maar om nabij te zijn in alle 

ootmoed aan de kwetsbaren in onze samenleving. 

 

Evangelie: Matteüs, 5, 1-12a 

 

Toen Jezus de menigte zag, ging 

Hij de berg op en, nadat Hij zich 

had neergezet, kwamen zijn 

leerlingen bij Hem. Hij nam het 

woord en onderrichtte hen aldus: 

Zalig de armen van geest, want 

aan hen behoort het Rijk der 

hemelen. Zalig de treurenden, 

want zij zullen getroost worden. 

Zalig de zachtmoedigen, want zij 

zullen het land bezitten. Zalig die 

hongeren en dorsten naar de 

gerechtigheid, want zij zullen 

verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij 

zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren 

van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede 

brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd 

worden. Zalig die vervolgd worden om de 

gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. 

Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en 

lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: 

Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de 

hemel. 

 

Ter overweging 

 

Vorige week hebben we gehoord hoe Jezus zijn eerste 

leerlingen riep. Het waren vissers die meteen hun 

netten in de steek lieten om hem te volgen. Het was het 

begin van Jezus openbare optreden, zoals dat heet. Hij 

riep mensen van gewone komaf, mensen uit het 

gewone volk. Daarmee liet Hij al zien wie belangrijk 

zijn voor hem. 

Dat komt ook terug in de evangelielezing van vandaag; 

het is een soort van programma.  Ook daarin gaat het 

niet om de machtigen, de rijken, om de mensen die het 

goed gaat en alles hebben. 

Wat we gelezen hebben is het begin van de Bergrede. 

Jezus spreekt daarin een aantal zaligsprekingen uit. 

Zalig zij die….. of te wel: gelúkkig zijn zij die…. Hij 

spreekt gelukwensen uit. 

Een aantal van die gelukwensen doen bij sommigen de 

wenkbrauwen fronsen, ze roepen een wat vreemd 

gevoel op. Waar Jezus spreekt over zachtmoedigen, 

barmhartigen en zuiveren, daar kunnen we ons nog 

wel iets bij voorstellen.  In de wereld waarin we nu 

leven, een harde wereld vaak, zijn mensen met deze 

eigenschappen bitterhard nodig. Maar als ons 

gevraagd wordt de armen te benijden, en degenen die 

huilen van ellende, gelukkig te 

prijzen, dan kunnen we daar toch 

maar weinig positiefs en 

motiverends in zien. 

Mensen met niet al te beste 

ideeën zouden misbruik van deze 

teksten kunnen maken, in de zin 

van dat mensen maar moeten 

berusten in hun ellendige 

toestand. Of de teksten gebruiken 

als middel om de armen en de 

kleinen in het gareel te houden. 

Maar daar zijn de zaligsprekingen 

toch niet voor bedoeld. Het is juist het tegengestelde 

daarvan, want ze kondigen iets radicaals nieuws aan: 

namelijk het rijk van God. Een rijk waarvan we de 

komst niet moeten zoeken na dit leven op aarde, maar 

juist in het hier en nu.  Het is al begonnen en 

tegelijkertijd is het er nog niet. Dát is het níeuwe dat 

Jezus bracht. Het verder laten groeien van dit Rijk was 

het programma van Hem, het was zijn doel, zijn 

levensvisie. En daarvoor moeten er zaken in de wereld 

waarin Hij destijds leefde én ook in onze wereld, 

radicaal veranderen. 

De zaligsprekingen zijn dan ook in wezen een oproep 

tot verandering. Een mobilisatie voor de strijd tegen de 

armoede, de ellende, het verval en het geweld in de 

wereld. Het gaat er om de wereld zó vorm te geven 

zoals de Schepper dat bedoeld heeft. 

En wie gaan dat doen? Wie roept Jezus daarvoor? 

Armen, verdrukten, treurenden, zachtmoedigen, 

barmhartigen, vredebrengers.  Zij allen hebben 

kennelijk een rol in het geheel. Het zouden wellicht 

niet direct de mensen zijn die wij zouden uitzoeken om 

een doel te realiseren.  
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Wanneer wij iets willen bereiken is er al snel geld 

nodig en wordt er gebruik gemaakt van bekende 

persoonlijkheden. Zo niet bij Jezus.  Hij laat weer zien 

wie zijn aandacht hebben, en daarmee laat Hij zien 

naar wie Gods aandacht vooral uitgaat. 

 

Het gaat bij de zaligsprekingen dus niet alleen om 

materiële zaken, maar ook om bepaalde 

levenshoudingen, om een bepaalde innerlijke 

gesteldheid. Een gesteldheid die als vanzelf tot gevolg 

heeft dat je onrechtvaardige zaken gaat aanpakken. 

Jezus legt ons uit wat zalige mensen zijn.  

Zalig de armen van geest: 

Dit wordt door sommige mensen uitgelegd als de 

kanslozen in de maatschappij. Zij die geen kans 

krijgen om zich verder te ontwikkelen. Maar arm van 

geest kun je ook anders uitleggen: dat je niet meer vol 

bent van zelfhandhaving en van de begeerte naar geld 

en goed. Dat weelde en luxe geen doel van je is waar 

je voor leeft. Het gaat dan om een innerlijke vrijheid 

waardoor je open en ontvankelijk bent voor Gods rijk. 

 

Zalig die treuren: Je verdriet toelaten en verwerken 

maakt dat je anderen kunt helpen in hun verdriet omdat 

je het zelf ondervonden hebt. Je weet hoe je iemand 

kunt troosten. 

 

Zalig de zachtmoedigen: Je bent op de goede weg als 

je zachtmoedig bent. Dat wil zeggen: dat je geen 

kwaad met kwaad vergeldt en dat je kunt vergeven. 

 

Zalig ben je als je barmhartig bent, wanneer je  

mee-lijdt met mensen in nood en je bereid bent om 

daar daadwerkelijk wat aan te doen. 

 

Zalig ben je als je je idealen bewaart, en je je niet te 

vlug uit het veld laat slaan als je blijft geloven in een 

nieuwe toekomst, hier en voorbij de horizon van ons 

bestaan. 

 

Zalig die vervolgd worden. Jezus ging de weg van de 

gerechtigheid. Sommige mensen gingen met Hem 

mee, anderen voelden zich juist door Hem bedreigd in 

hun zekerheden en wilden van Hem af. Ook zijn 

leerlingen werden vervolgd. Maar de weg komt uit in 

het koninkrijk van God. En daarom ben je toch op de 

goede weg. 

 

Zalig degenen die ..., gelukkig degenen die… en dat 

acht keer herhaald. Met nog weer andere woorden kun 

je zeggen: gelukkig als je je hart opent voor de wereld, 

voor je naaste, en daarop ingaat. Je zult geraakt 

worden, hard geraakt worden, je zult verdriet hebben, 

je zult merken hoezeer de mensen behoefte hebben aan 

gerechtigheid, je zult merken hoeveel je soms over 

moet hebben voor het instandhouden van 

gerechtigheid. Toch en juist dan zul je gelukkig zijn. 

Je zult weet hebben van het rijk van God. Ja, het rijk 

van God zal je toebehoren. 

Matteüs vertelt ons hoezeer Jezus zich herkende in die 

mensen daar voor zich. Hij zag hun verlangen naar 

gerechtigheid en vrede, naar zuiverheid van hart, hun 

behoefte aan barmhartigheid en zachtmoedigheid. Hij 

prijst hen daar gelukkig mee. Daar gaat het toch om in 

het leven. Als we ons hart daarop instellen, zijn we in 

het koninkrijk van God. 

 

Gebed  
 

God, U houdt ons een groots ideaal voor: 

leven in dienst aan elkaar, 

gericht op de meest kwetsbaren.  

Sterk ons met uw zegen, vul ons met goede energie 

en bescherm ons tegen verslapping. 

Zo bidden wij U in en door Jezus Christus, 

uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Vreugde wordt je deel 
 

Vreugde wordt je deel  

als je klein voor God durft te staan, 

want Hij brengt je tot voltooiing. 
 

Vreugde wordt je deel  

als je hen die treuren moed inspreekt 

want Hij zal je een hoop en sterkte zijn. 
 

Vreugde wordt je deel  

als je woord bevrijding brengt, 

dan ontspringt in jou nieuw leven. 
 

Vreugde wordt je deel  

als je in oprechtheid leeft, 

want je zult de Heer aanschouwen. 
 

Vreugde wordt je deel  

als je hunkert naar gerechtigdheid: 

je verlangen zal verzadigd worden. 
 

Vreugde wordt je deel  

als je naar de vrede streeft, 

want je zult Gods trouw ervaren. 
 

Vreugde wordt je deel  

als je eerlijk voor je geloof uitkomt, 

want je zult in God geborgen zijn. 

 

Mededelingen  
 

Gaat u mee naar Lourdes? Van 11-16 september gaan 

we als parochie daar heen. Zie voor meer informatie 

het parochieblad, bladzijde 5 en 6. 
 

Alle goeds en een prettige weekend gewenst. 
 

Het pastoresteam 
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Voor de kinderen 

 

Het evangelie van dit weekend is een gedeelte uit de Bijbel wat de Bergrede zijn gaan noemen.  

Veel mensen volgden Jezus. Jezus ging een berg op om de mensen toe te spreken. De Bergrede vormt de kern 

van ons christelijk geloof waarin Jezus ons leert hoe wij met Hem en met elkaar in liefde kunnen leven, hoe we 

gelukkige mensen kunnen worden. Wat Jezus verteld heeft worden met een moeilijk woord de ‘zaligsprekingen’ 

genoemd. Zalig betekend gelukkig. 

Veel mensen denken dat je gelukkig bent als je veel geld hebt, of veel speelgoed, of veel macht, enzovoort. 

Maar in de Bergrede, in de zaligsprekingen gaat het juist om de tegenovergestelde dingen. 

 

Wanneer je op onderstaande link klikt kun je een knutselwerkje downloaden, dan weet je wat Jezus gezegd heeft.  

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2017/01/dhja04_werkje.pdf 

en / of maak onderstaande puzzel, ook van de Stichting Samuel. 

 

 

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2017/01/dhja04_werkje.pdf

