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Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam 
Palmzondag, 2 april 2023 

 

Inleiding 

 

Het oude verhaal wordt deze week opnieuw verteld. 

Het verhaal van de mens die trouw was ten einde toe 

en die daarom het lijden niet uit de weg ging, zijn dood 

aanvaardde en zo het leven vond, voorgoed. 

Het bekende verhaal van Jezus van Nazareth.  

Drie jaar lang heeft Hij gezworven door de dorpen en 

de steden van zijn land Palestina. Weldoende ging Hij 

rond, in woord en daad verkondigend: zo goed is God!  

Met zijn goedheid, zijn menslievendheid, weet Hij 

sommigen voor zich te winnen. Een handjevol vissers 

mag zich zijn vrienden noemen. Armen, zieken, 

mensen langs de kant, zien in Hem een bondgenoot. 

Maar sterker dan de vriendschap, groeit het netwerk 

van de haat om Hem heen. Zij die aan de macht zijn 

vrezen de onrust die Hij brengt, zien in Hem een 

bedreiging. Hij voelt dat wel, maar zet vastberaden 

toch de volgende stap. Op naar Jeruzalem, de 

hoofdstad en het godsdienstig centrum.  

Waarom zo nodig naar Jeruzalem, naar dat broeinest 

van tegenstellingen, waar het gezag zich wil laten 

gelden? 

En waarom uitgerekend op Pasen, als het daar gonst 

van vreemdelingen en pelgrims? Jeruzalem? Moet 

dat? Dat vroegen zijn vrienden, dat vragen ook wij 

nog.  

Ja, Jeruzalem moet. Ook daar moet Hij zich laten zien, 

ook daar zal Hij getuigen, tot Hem de mond wordt 

gesnoerd. Dat is Hij verplicht aan zijn roeping en aan 

Degene die Hem zond. Trouw wil Hij blijven ten einde 

toe.  

Vandaag gaat het nog wel. Het begint niet zo slecht. 

Er zijn mensen die juichen. Men wil Hem tot koning.  

En wat Hij nooit heeft gezocht, dat mag vandaag: één 

dag koning zijn. Maar dan niet op een paard. Een ezel 

is voldoende, is vredig, is eenvoudig genoeg. Eén dag 

koning. Maar dan een koning in dienstbaarheid. Want 

trouw wil Hij zijn ten einde toe.  

 

Evangelie van de intocht: Matteüs, 21, 1-11 

 

Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden en 

de Olijfberg bestegen in de richting van Betfage, zond 

Jezus twee van hen vooruit met de opdracht: Gaat naar 

het dorp daar vóór u en het eerste dat ge zult vinden is 

een vastgebonden ezelin met een veulen. Maakt die los 

en brengt ze bij Mij. En als iemand u een aanmerking  

 

 

 

maakt, zegt dan: de Heer heeft ze nodig, maar zal ze 

spoedig terugsturen. Dit gebeurde, opdat in vervulling  

zou gaan het woord van de profeet: Zeg aan de dochter 

van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en 

gezeten op een ezel, op een veulen, het jong van een 

lastdier. De leerlingen begaven zich op weg en deden 

wat Jezus hun had opgedragen. Zij brachten de ezelin 

met haar veulen, legden er hun mantels overheen en 

Hij ging erop zitten. Zeer velen uit het volk spreidden 

hun mantels uit op de weg, terwijl anderen de weg 

bedekten met twijgen die zij van de bomen hadden 

gesneden. De mensen die Hem omstuwden, jubelden: 

Hosanna, Zoon van David, gezegend Hij die komt in 

de naam van de Heer! Hosanna in den hoge! Toen Hij 

Jeruzalem binnentrok, raakte de hele stad in beroering 

en men vroeg: Wie is dat? Het volk antwoordde: Dit is 

de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter overweging  

 

Vandaag is het een beetje dubbel allemaal.  Aan de ene 

kant Hosanna, de feestelijke intocht van Jezus in 

Jeruzalem, en aan de andere kant het verhaal van zijn 

lijden en dood.  

Snapt u het dat Jezus die zoveel mensen hielp, die 

zoveel mensen steunde wordt gedood aan en kruis? 

Snapt u het wanneer mensen in onze tijd 

brandweermensen in de weg lopen bij een brand? 

Snapt u het dat politiemensen aangevallen worden 

terwijl ze een ruzie proberen te stoppen? 

Snapt u het wanneer mensen verplegers van de 

ambulance verhinderen hun werk te doen? 

Zij doen toch goed werk? Zij willen toch de brand 

beperken en mensen en spullen redden? 

Al de mensen deze mensen willen toch dat er niet nog 

meer schade aangericht wordt? Zij willen toch 

mensenlevens redden? En toch gebeurd het. 
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En zo gebeurde het ook 2000 jaar geleden met Jezus. 

Iemand die zo goed als God was, wordt belemmerd in 

zijn werk. Men ging zover dat Hij stierf. Waarom? Hij 

had toch alleen maar het beste voor met iedereen? 

Hij was toch niet uit op macht? 

 

Zijn intocht in Jeruzalem is geen indrukwekkende 

stoet van wagens en paarden. Zijn intocht heeft niets 

te maken met macht. Hij rijdt op een ezel, een dier 

waarmee boeren hun lasten naar de markt brengen in 

Jezus tijd.  

Daarmee is zijn intocht in Jeruzalem een 

weerspiegeling van zijn leven: solidair zijn met 

machtelozen, onderdrukten, zwakken, met mensen die 

niet meetellen.  

Zijn verhaal dat het God vooral om déze mensen gaat, 

klinkt de mensen die de macht in handen hebben niet 

prettig in de oren. Wie consequent zoiets verkondigt, 

wordt een sta-in-de-weg, wordt te lastig. Bij Jezus zien 

we dan ook dat na zijn intocht in Jeruzalem het conflict 

met de religieuze leiders van het volk  

naar een gevaarlijk hoogtepunt loopt.  

Naarmate de situatie gevaarlijker wordt, wordt de 

kring van mensen om Jezus kleiner. De toejuichingen 

van de intocht verstommen en slaan aan het eind van 

de week zelfs om in het tegendeel: weg met Hem! 

 

Jezus wist dat zijn reis naar Jeruzalem heel gevaarlijk 

kon worden. Hij had van die reis kunnen afzien of 

kunnen uitwijken naar het buitenland. Maar Hij wilde 

trouw blijven aan zijn opdracht, als het moest tot in de 

dood.  

Hij deed dat in het geloof en het vertrouwen, dat God 

trouw zou zijn tot in en voorbij de dood.  

Als teken van dat vertrouwen nemen we vandaag de 

palmtak mee naar huis en bevestigen die aan het kruis:  

teken van overwinning door de dood heen. Daarmee 

wordt duidelijk dat Goede Vrijdag en Pasen bij elkaar 

horen: geen Pasen zonder Goede Vrijdag, maar even 

zeer: op Goede Vrijdag volgt Pasen. 

 

In deze week staan we voor de vraag: wat doen wij? 

Gaan we mee op de weg die Jezus gaat of gooien we 

de palmtak toch maar gauw aan de kant om een veilig 

heenkomen te zoeken?  

God geve, dat we het met Jezus aandurven in ons leven 

van alle dag. Dan zullen we ervaren dat mensen 

anderen kunnen belemmeren in hun goede werk maar 

dat uiteindelijke het goede het zal winnen. 

Dan zullen we ervaren dat er duisternis kan zijn, maar 

dat het licht sterker is dan de duisternis; dat er kwaad 

is, maar dat het goede sterker is dan het kwade; dat er 

dood is, maar dat het leven uiteindelijk zal winnen.  

Dat het zó mag zijn. 

 

 

Uit het ‘Testament van Jezus’ 
 

Het testament van Jezus 

aan allen die van goede wil zijn. 
 

Mijn leven is voorbij. 

Er is veel gebeurd 

En dan komt het einde, 

altijd onverwacht en te vroeg. 
 

Ik heb gesproken en geleerd. 

Ik heb naar u geluisterd 

en u de weg gewezen. 

Ik heb u genezen en geholpen en liefgehad. 

Kortom, Ik was bij u. 
 

Ik heb u verteld van mijn Vader, 

van liefde en vergeving. 

Ik heb u gezegd: 

geen kwaad met kwaad te vergelden 

maar oneindig vaak te vergeven. 

Ik heb u verteld van de liefde 

en ze u voorgeleefd. 
 

Alles wat Ik u gezegd heb en wat Ik heb gedaan 

is nu uw taak geworden. 
 

Mijn kruis is ook het uwe, 

mijn glorie zal ook de uwe zijn. 
 

Dit is mijn Boodschap 

aan ieder die van goede wil is. 
 

Gebed  
 

God, U omringt ons met uw liefde. 

Het beeld van Jezus’ intocht  

geeft ons hoop dat het anders kan,  

dat overgave vrucht draagt  

en zelfs de dood niet het einde is.  

Toch voelen we de dubbelheid van deze dag:  

juichen en veroordelen. 

Wij bidden U:  

leid ons door de goede, stille week die komt. 

Mag Jezus, uw Zoon en onze mensenbroeder,  

voor ons uitgaan, want waar wij Hem volgen,  

ontmoeten wij U. 

Keer ons ten goede,  

zet ons op de weg van dienstbaarheid 

die leidt naar een voltooide schepping  

zoals U die bedoeld heeft. Amen 
 

Mededelingen  
 

We wensen u een Goede Week toe. 

Het is de moeite waard om alle vieringen van het 

Paastriduüm mee te vieren. Alle vieringen hebben zo 

hun eigen karakter. Zie uitleg op blz. 6 van het 

parochieblad van maart.  
 

Het pastoresteam 
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Voor de kinderen 
 

Vandaag is het Palmzondag. Jezus wordt als een 

beroemdheid onthaald in Jeruzalem. De hele stad staat 

op zijn kop om toch maar een glimp van Hem op te 

vangen, iedereen wil en moet Hem zien. Ze hebben 

palmtakken van de boom gerukt om Hem toe te 

zwaaien en welkom te heten. Daarom delen wij op 

deze zondag palmtakjes uit die we thuis achter een 

kruisbeeld steken. We laten daarmee zien dat Jezus 

welkom is bij ons. Het zal altijd weer herinneren aan 

de overwinning van Jezus op de dood. 

We vieren niet alleen Palmzondag, maar staan ook aan 

het begin van de Goede Week. De week waarin we 

Witte Donderdag en Goede vrijdag vieren, uitlopend 

op Pasen.  

 

 

 

 
 

Het belangrijkste feest van ons geloof: Jezus wordt 

door God opgewekt uit de dood. Dat Jezus sterft aan 

het kruis is heel verdrietig, en toch noemen we het een 

Goede Week omdat we achteraf zeggen dat het goed 

is omdat God Jezus niet in de dood laat, maar Hem 

doet verrijzen. Dat vieren we met Pasen. 

  

Misschien heb jij wel een Palmpasenstok gemaakt. 

Kijk voor de betekenis eens op:  

https://www.geloventhuis.nl/2017/eilanden-van-

hoop/knutselen-en-doen/de-palmpasenstok.html 

En een mooi knutsel en kleurwerkje vind je op: 

https://www.samueladvies.nl/wp-

content/uploads/2013/02/vp613.pdf 
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