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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam 
6e zondag van Pasen, 14 mei 2023 

 

Inleiding  

 

Vandaag is het de zondag voor de Hemelvaart van 

Jezus. We horen in het evangelie dat Hij zijn 

leerlingen voorbereidt op het naderende afscheid. 

Hij zal hen niet verweesd achterlaten, maar de Vader 

zal op zijn biddende vraag een andere Helper 

zenden. 

Ook als Jezus letterlijk uit het zicht verdwijnt, blijft 

Hij in de Geest met zijn leerlingen verbonden. 

Vanuit die verbondenheid mogen wij leven. Dankzij 

diezelfde Geest zijn wij in staat Jezus zichtbaar te 

maken in ons doen en laten, in onze zorg voor 

elkaar, in ons verantwoordelijkheidsgevoel, in de 

wijze waarop wij ons werk verrichten. 

 

Evangelie: Johannes 14, 15-21 

 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Als gij Mij 

liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal 

de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven 

om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de 

waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, 

omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, 

want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet 

verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een 

korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter 

zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven. Op 

die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en 

gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, 

die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. 

En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind 

worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan 

hem openbaren. 

 

Ter overweging 

 

Johannes 14 is een deel van de toespraak waarmee 

Jezus vlak voor zijn lijden afscheid neemt van zijn 

leerlingen. In deze toespraak gaat het veel over de 

haat en de tegenwerking die de leerlingen van ‘de 

wereld’ zullen ervaren. Ongetwijfeld klinken hier de 

ervaringen mee van de gemeente voor wie Johannes 

schrijft. Ook zij heeft kennelijk te lijden onder laster 

en vervolging. Johannes wil hen bemoedigen…. 

blijf naar de geboden van Jezus leven, dat is: uit de 

liefde. 

Wanneer Jezus spreekt over de liefde, dan zit daar 

een hele wereld aan betekenissen achter: zowel 

ouderliefde, vriendschap, naastenliefde, als seksueel 

gerichte liefde tussen partners, zijn in het woord 

besloten. De wederkerigheid, de trouw en de 

daadkracht worden er in beklemtoond. Het gaat om 

gemotiveerde liefde, niet zomaar een stemming of 

een sentimentele hang naar iemand. Liefhebben in 

bijbelse betekenis is niet zoetsappig, het is niet 

iemand op een voetstuk plaatsen en er in 

bewondering onder staan. Aandacht hebben voor 

iemand, iemand tot zijn of haar recht laten komen, 

het beeld van God in de ander tot gestalte laten 

komen, dát is liefde in de bijbelse zin van het woord. 

Zó liefhebben, dat vraagt Jezus van zijn leerlingen 

en volgelingen. 

Om dat vol te houden, belooft Jezus hier, krijgen wij 

de Geest van de waarheid. Jezus spoort hen aan om 

te blijven doen wat Hij hun geleerd heeft: liefde 

bewaren, de geboden onderhouden. Dan zal Jezus 

een Helper sturen, die hen zal helpen op de goede 

manier te leven. 

Jezus sprak deze woorden vlak voor zijn dood. We 

lezen dit stukje evangelie kort voor Hemelvaart en 

Pinksteren. De woorden van Jezus krijgen zo nog 

meer duiding. Op de dag van Hemelvaart wordt de 

verrezen Christus in de hemel opgenomen. Na zijn 

dood en verrijzen mochten de leerlingen Hem nog 

veertig dagen bij zich hebben, nu moeten ze Hem 

definitief laten gaan. Maar enkele dagen later 

worden ze gesterkt door de Geest, de Helper die 

Jezus had beloofd. Deze Helper zorgt ervoor dat de 

leerlingen niet verweesd achterblijven. Hij inspireert 

hen om te leven alsof Jezus nog in hun midden is, 

om in hun woorden en daden Hem telkens aanwezig 

te brengen. 

 

En zo is het gegaan met de leerlingen. De blijde 

boodschap van Jezus wordt doorverteld, en blijft 

werkzaam. Het goede nieuws gaat door. In de 

werkzaamheid van de eerste leerlingen ontstaat de 

Kerk. De apostelen vertellen over God, ze maken de 

harten van mensen open voor God, en tegelijk gaan 

ze voor in de zorg voor mensen die ziek zijn en die 

tekort komen. Mensen herkennen in hun inzet de 

werkzame Geest van Jezus. Ze weten Christus 

aanwezig als ze samen komen om te vieren, als ze 
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luisteren naar het Woord en dienstbaar zijn aan 

elkaar. Zo groeit de Kerk. In het spoor van de 

apostelen gaan anderen met het goede werk door. En 

na hen nemen weer anderen het stokje over.  Het is 

geen geschiedenis van enkel hoogtepunten. Het 

doorvertellen van het verhaal van Gods liefde gaat 

met vallen en opstaan. 

In onze tijd hebben we te maken met parochies die 

gefuseerd zijn, met kerken die gesloten worden. Dat 

lijkt opnieuw een afscheid. De fysieke gestalte van 

ons geloof wordt kleiner. Maar het evangelie gaat 

door. De werkzaamheid van Gods Geest laat zich 

niet uitdoven. De grote massa’s gelovigen, 

herkenbaar aanwezig in stad en dorp, verdwijnen, 

maar in veel parochies ontstaan kleinere groepen, 

allemaal mensen die met elkaar leven en geloof 

delen. Het zijn de groepen die in kleinere kring 

samen komen om te vieren, de groepen die zich 

buigen over Bijbelverhalen en delen wat hen 

bezighoudt, de groepen die namens de 

geloofsgemeenschap mensen bezoeken, de 

Parochiële Caritas Instelling die mensen met 

financiële nood ondersteunt, mensen die een kaarsje 

aansteken en bidden voor anderen,….. 

Nog dagelijks inspireert de Geest mensen. Er zijn 

zoveel manieren waarop de Geest in mensen 

werkzaam blijft, waarop de goede werken van Jezus 

voortgang vinden. Aan ons om dat te blijven zien, 

om ervan te blijven vertellen, en om God te danken 

voor zijn hulp en inspiratie. We blijven niet 

verweesd achter. God blijft zijn hand naar ons 

reiken. Als we naar het gebod van Jezus leven, als 

we in liefde omgaan met Hem en met elkaar, leven 

we in de liefde van God. 

 

Gebed  

 

God van Liefde, Licht en Leven, 

U hebt ons uw Zoon Jezus gezonden 

om ons uw oneindige liefde te tonen. 

Hij heeft ons voorgeleefd 

hoe wij uw liefde ook aan elkaar kunnen doorgeven. 

Veel van zijn tijdgenoten, maar ook wij,  

zijn zo geboeid geraakt door Hem, 

dat wij zijn spoor willen volgen, 

al is dat niet altijd gemakkelijk, 

maar met de hulp van uw Geest willen we proberen 

uw Boodschap verder uit te dragen.  

Zo vragen wij U in Jezus’ naam  

die met U en de heilige Geest leeft en leven geeft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik geloof 

 

Ik geloof in Hem die wij noemen:  

Ik zal er zijn voor u. 

Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat. 

Op Hem wil ik mij richten 

en zijn voorbeeld maken 

tot de leidraad van mijn leven. 

 

Ik geloof in Jezus. 

In Hem heeft onze God  

een menselijk gelaat gekregen. 

In Hem is de belofte  

van de Vader werkelijkheid geworden. 

Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd 

en niet vergeefs is gestorven, 

maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst 

in mensen die zijn liefde belichamen. 

 

Ik geloof in zijn Geest, 

die ook vandaag mensen bezielt, 

die hen aanzet om zijn manier van leven 

tot de hunne te maken, 

om de weg te gaan van breken en delen, 

van goedheid en verbondenheid, 

van recht en vrede, 

altijd weer ten bate van iedereen. 

 

Mededelingen  

 

Dit weekend is er een extra collecte voor de 

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) van onze 

parochie. Caritas is van oudsher de zorg voor de 

parochianen die het financieel moeilijk hebben. Een 

ieder die het nodig heeft, kan een beroep doen op 

Caritas – via de lokale werkgroepen of het bestuur. 

De deurcollectes zijn de belangrijkste bron van 

inkomsten voor Caritas. 

 

Komende donderdag is het Hemelvaartsdag en zijn 

er vieringen in Balk (pastoor Hoogma) en Lemmer 

(pastor De Zwart en pastor Schothorst-Vos).  

Beide aanvang 9.30 uur. 

 

Alle goeds en een prettig weekend gewenst. 

Pastoresteam  
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Voor de kinderen 
 

Jezus belooft een Helper vlak voordat Hij zal sterven. 

Hij zegt tegen zijn leerlingen: Als jullie van Me 

houden, zullen jullie doen wat je van Mij hebt geleerd. 

Ik zal God vragen om jullie een Helper te geven, die 

er altijd voor jullie is. Jezus zei ook nog: Als je van Me 

houdt, doe je wat je van Mij geleerd hebt.  

Die Helper, dat is de heilige Geest. Je kan de heilige 

Geest niet zien. Dat is net als de wind: die zie je niet, 

je kunt het niet vastpakken.  

Je kunt de wind wel voelen, je kunt wel zien wat de 

wind doet: de bladeren van de bomen waaien heen en 

weer. 

Zo is het ook met de heilige Geest: die kun je niet 

vastpakken, maar doordat ze alle mensen helpt die 

voor haar openstaan, kun je wel zien wat ze doet. 

Overal waar mensen elkaar liefhebben, elkaar helpen, 

elkaar respecteren, dan is dat omdat de heilige Geest 

in hen werkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed 
 

Goede God, wat kun je veel leren van Jezus. 

Hij heeft ons verteld over U 

en over uw dromen voor de mensen en de wereld. 

Hij heeft gedaan waar U van droomt: 

Hij heeft mensen geholpen 

en zieke mensen beter gemaakt. 

Hij heeft de liefde voorgeleefd. 

Jezus heeft zijn vrienden gevraagd 

om zijn verhaal door te vertellen. 

Met hulp van de heilige Geest hebben ze dat gedaan. 

Als pluisjes zijn de woorden van Jezus 

uitgewaaid over heel de wereld. 

Nu zijn wij aan de beurt. 

Wilt U ook ons de heilige Geest sturen 

om ons te helpen alles over Jezus 

aan de wereld te laten zien? 

Dat vragen wij u in Jezus naam. Amen. 
(kinderwoorddienst.nl) 


