Gods Woord op Zondag — Heilige Christoffel parochie

Zalig Pasen!

Na de lange weg van veertig dagen en de
indrukwekkende vieringen van het Paastriduim komt
de Kerk van de Verrezen Heer samen op de ochtend
van Pasen om de verrijzenis van de Heer te vieren.

De afgelopen dagen hebben wij herdacht hoe Hij met
zijn vrienden voor het laatst, getrouw volgens hun
traditie, het Pesachmaal hield maar het ook
vernieuwde door het te verbinden met zijn eigen
Lichaam en Bloed. We hebben herdacht hoe de Heer
het offer van zijn Lichaam en Bloed bracht op het
altaar van het Kruis, tot vergeving van onze zonden en
tot verzoening met onze hemelse Vader. In de
Paaswake waakt en bidt de Kerk in afwachting van
het licht van zijn verrijzenis, gezien en ontvangen in
de duisternis van ons bestaan. En nu komen tot de
ochtend van Pasen, om andermaal de vreugde van de
verrijzenis te verkondigen, opdat niet alleen wij in ons
een blijvende vreugde hebben, maar ook de wereld
om ons heen deze vreugde leert kennen.

Gods Woord op zondag

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes (20, 1-9).

Op de eerste dag van de week kwam Maria
Magdalena vroeg in de morgen - het was nog donker -
bij het graf en zag dat de steen van het graf was
weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de
andere, de door Jezus beminde leerling en zei tot hen:

,»Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij
weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.” Daarop
gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het
graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere
leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij
het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels
liggen maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus
die hem volgde kwam ook bij het graf en trad wel
binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de
zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de
zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op
een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling
die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen;
hij zag en geloofde want zij hadden nog niet begrepen
hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de
doden moest opstaan.

Ter overweging

Zalig Pasen! Na een tijd van voorbereiding mogen we
dan nu het Pasen van de Heer gedenken en vooral
vieren. We laten ons niet meer van de wijs brengen en
met alle blijdschap die er in ons is zingen we
“Alleluia”. De oosterse christenen hebben dan zo’n
mooie traditie waarin de ene de andere groet met de
woorden “De Heer is verrezen” en waarop de andere
reageert “De Heer is waarlijk verrezen”. Zo mogen
ook wij elkaar met vreugde tegemoet treden, want de
vreugde van Pasen is onze vreugde.

Waar komt die vreugde van vandaan, die wij vandaag
mogen vieren en uitstralen? Die vreugde komt van
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twee kanten. Allereerst natuurlijk omdat we vieren dat
na het lijden en sterven van de Heer, Hij uit de dood
en het graf is opgestaan. Hij is verrezen! Daarnaast
komt onze vreugde uit het licht en de hoop die uit het
lege graf over ons stralen.

We hebben deze dagen indrukwekkende verhalen
gehoord en liturgie gevierd, waarin het lijden en het
sterven van de Heer centraal stonden. Het waren niet
alleen de miskenningen en de onderwaardering, zoals
tijdens zijn reis vanaf zijn heilige geboorte te
Bethlehem tot aan Palmpasen bij de stadspoorten van
Jeruzalem. Neen, het was ook de totale ontgoocheling
door verraad (zelf in eigen kring), haat, geweld, valse
veroordeling en een ruw houten kruis. “God mijn
God, waarom hebt Gij Mij verlaten” riep de Heer zelf
uit aan het kruis. En uit vele andere Misteksten van de
afgelopen twee weken hoorden we de droefheid van
de Heer terug. Maar het hoorde er kennelijk bij. Deze
beker kon niet aan Hem voorbijgaan. Er stond een
hoger en heiliger doel op het spel.

Onze redding en verlossing... daar was het om te
doen. Eerdere Verbonden werden telkens geschonden
en teniet gedaan door de mensen met wie God zich
wilde verbinden. Adam en Eva hielden zich niet aan
Gods Woord en het mooie paradijs ging aan hun neus
voorbij. Noach werd gespaard uit de zondvloed
waarin God afrekening hield met een mensheid en een
wereld die vervuld was van egoisme, van hedonisme,
van Godverlating. Het teken van het Verbond werd
een regenboog in de lucht. Maar dat ging voorbij,
zoals een regenboog niet tastbaar is voor de mens.
Het Verbond met Mozes en het volk van Israél, op de
Sinai (Tien Geboden) en in het Pesachmaal en het
Beloofde Land, ging ook verloren, door
ongehoorzaamheid van het volk. De uittocht uit
Egypte was wel het begin van redding en verlossing
maar de mens keerde zichzelf daarvan af. En zo ging
het maar door. Ook de Profeten kregen het de mens
niet duurzaam op het spoor.

Waar komt dan onze vreugde vandaan? Van de
verrezen Heer Jezus Christus! Nu kunnen we
natuurlijk zeggen “Dat is iets van een kleine 2000 jaar
geleden; onze tijden zijn andere tijden”. Dat is wel zo.
Onze tijden zijn inderdaad andere tijden. Maar
ondertussen is dat éne wat een kleine 2000 jaar
geleden gebeurde nog altijd actueel. Er is nog altijd
verraad, haat, geweld, uitsluiting en uitbuiting, etc.

etc. Nog altijd worden er bijna onmenselijke offers
gevraagd. Onze vreugde, zelfs door alle tranen van
verbroken verbonden heen, van gemaakte offers, etc.
komt voort uit het bericht van het lege graf. Dat
Evangelie, die Blijde Boodschap. Dat ene ding is
anders en dat ene maakt alles anders. Er is vreugde
omdat er hoop is! Er is licht omdat de diepste
duisternis gebroken is!

Pasen is het hoogfeest van de verrijzenis van Jezus
Christus en daarom is Pasen het hoogfeest, de bron en
het hoogtepunt van de hoop die Gods kinderen
omstraalt. De verrijzenis van de Heer was inderdaad
z0’n 2000 jaar geleden maar het heeft consequenties
gehad voor alle dagen die erna kwam, voor u en mij,
tot op vandaag. En de belofte is — daarom is onze
vreugde en hoop een blijvende vreugde en hoop — dat
het ook voor morgen en overmorgen geldt, zelfs voor
altijd!

Victimae paschali laudes
Laat ons ’t lam van Pasen loven,
’t lam Gods met offers eren.

Ja het lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden tezamen.

Die stierf, Hij leeft, Hij is onze koning.
Zeg het ons Maria,
wat is 't dat gij gezien hebt?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen:
stond op uit de doden.

O Koning, onze Held, geef ons vrede.
Alleluia.

Gebed

God, vandaag hebt U voor ons de toegang tot het
eeuwig leven geopend, want uw eniggeboren Zoon
heeft de dood overwonnen. Wij vragen U bij deze
viering van zijn verrijzenis: Vernieuw ons door uw
Heilige Geest om met Jezus te verrijzen tot het licht
van het leven waarin U woont. Wij vragen het U door
dezelfde verrezen Heer Jezus Christus. Amen.

Nieuwsbrief ronddelen
Informatie over vieringen, onze parochie, etc. vindt u
op: www.dechristoffel.nl Deze nieuwbrief staat ook
op de website van onze parochie.

Het pastoresteam


http://www.dechristoffel.nl/
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Voor de kinderen

Het is Pasen! Het feest van de verrijzenis van Jezus. De deuren van de hemel zijn open! Maar er gebeurde wel
veel voordat het zover was. Veertigdagen hebben we nagedacht over wat Jezus voor ons gedaan heeft, we
vierden Witte Donderdag en herdachten op Goede Vrijdag, en nu mogen we dan blij vieren wat ervan gekomen
is: Een nieuw leven met God! Op de prachtige plaat hieronder zie je verschillende kleine tekeningetjes.
Allemaal hebben ze op één of andere manier te maken met Pasen en het nieuwe leven dat wij door Jezus
gekregen hebben. Zie je het kruis? Zie je het paaslam? En de haan? Het lege graf en Maria Magdalena? Wat
hebben die kruik en het water met Pasen van doen? (Psst... Dat gaat over het Doopsel waardoor wij deel
krijgen aan het nieuwe leven). Wat betekenen de korenaren en de broden? (Psst... dat gaat over de Eucharistie,
waardoor Jezus altijd werkelijk bij ons is en ons met zijn leven voedt). Maak er maar een mooie plaat van. Als
je klaar bent en de achterkant voorzichtig met slaolie inwrijft, kunt je ‘m zelfs als een kerkraam voor je
slaapkamerraam hangen.




