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HEILIGE CHRISTOFFEL PAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

 

Evangelie, overweging en andere berichten 
van het pastoresteam  

nr. 165 – 7de zondag van Pasen 
 

 
 

Welkom! 

Enige dagen geleden hebben we Hemelvaartsdag 

gevierd. Veertig dagen na de verrijzenis van de Heer 

keerde Hij terug naar zijn en onze hemelse Vader. 

Over enige dagen vieren het Pinksterfeest. De 

beloofde Andere Helper wordt uitgestort over de piep 

jonge kerk. Een weekend tussen twee feesten in: Het 

kan wat overkomen alsof we tussen wal en schip 

zitten. Het ene al voorbij, het andere nog niet 

gekomen. Een tijd van bezinning om te ontdekken dat 

er in die tussentijd ook leven is. 
 

Gods Woord op zondag      

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Johannes (17,1-11a). 

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: 

„Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, 

opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers 

macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te 

schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En dit 

is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware 

God en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus. Ik 

heb U op aarde verheerlijkt door het werk te 

volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen. Gij, 

Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de 

heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond. 

Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die Gij 

Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe; 

Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord 

onderhouden. Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven 

hebt, van U komt. Want de boodschap die Gij Mij 

hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, en zij 

hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend 

dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat 

Gij Mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Niet voor de 

wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven 

hebt, omdat zij U toebehoren. Al het mijne is van U 

en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. 

Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in 

de wereld, terwijl Ik naar U toe kom.” 
 

Ter overweging  

Deze zevende zondag van Pasen voelt bij vele een 

beetje als ‘tussen wal en schip’, zo aan het eind van 

een lang weekend en tussen twee hoogfeesten in. 

Hemelvaart hebben we inderdaad net gevierd. De 

veertigdagentijd ná Pasen komt hiermee toe een eind. 

'Hemelvaart' betekent letterlijk 'opgang ('vaart') naar 

de hemel'. De Hemel is in de Bijbel een beeld voor de 

'goddelijke werkelijkheid'. Met Hemelvaart, zo leert 

de Kerk, wordt Christus opgenomen in die goddelijke, 

niet-aardse werkelijkheid, waar de wetten van tijd en 

ruimte niet gelden. De Heer is opgenomen maar de 

Andere Helper is nog niet gekomen. Dat vieren we 

volgende week pas. Deze zondag zitten we dus een 

beetje ‘tussen wal en schip’.  
 

In het Evangelie van deze zondag treffen de Heer aan 

in gebed. Het komt uit het zeventiende hoofdstuk van 

het Evangelie volgens Johannes. Een echte aanrader 

om eens goed te lezen! We horen over wat Jezus 

werkelijk ter harte gaat. In het Johannes-evangelie is 

het zeventiende hoofdstuk een beetje een opmerkelijk 
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hoofdstuk. In de afgelopen zondag en weekdagen 

hebben we gelezen uit de hoofdstukken vijftien en 

zestien, die een afscheidsrede vormen, kort voordat de 

Heer zijn lijden binnengaat. Het zeventiende 

hoofdstuk valt dus precies tussen die 

afscheidswoorden en het lijden in. Dit zeventiende 

hoofdstuk is een lang gebed en wordt ook wel ‘het 

hogepriesterlijk gebed’ genoemd. Al biddend breidt 

de Heer de kring voor wie Hij bidt steeds verder uit.  

We lezen deze zondag de eerste elf verzen van dit 

gebed, waarin Jezus bidt voor zichzelf en voor hen die 

in Hem geloven. Wij lezen dit gebed bovendien 

tussen Hemelvaart en Pinksteren. Net als deze zondag 

wat vreemd tussen twee hoogfeesten in valt, zo valt 

Johannes 17 een beetje vreemd valt in het Johannes-

evangelie. En toch past het ook wel weer.  
 

Als we namelijk ook kijken naar wat de Kerk doet, 

dan zien we dat ook de Kerk in gebed is, te midden 

van de wereld, in afwachting van de Heilige Geest. 

De Kerk staat soms ook wat vreemd te midden van de 

wereld. Te midden van de wereld wil zeggen: Te 

midden van een schepping die mooi en goed is, maar 

ook te midden van de ‘dingen van deze wereld’ die 

niet blijvend zijn en soms in strijd zijn met de ‘dingen 

van God’. Tenslotte betekent de wereld hier ook het 

rijk van het kwaad. We zien dit deze dagen ook 

beeldend terug in onze Hl. Moeder Maria en de Hl. 

Apostelen, die zich afzonderen in gebed, in het 

Cenakel, de bovenzaal waar zij met de Heer het 

laatste avondmaal hebben gegeten. Zij bidden in 

afwachting van de Parakleet, de Andere Helper, de 

Heilige Geest.  
 

Een zondag ‘tussen wal en schip’, een Evangelie 

‘tussen wal en schip’, een Kerk ‘tussen wal en 

schip’… en wijzelf? Vallen wij ook tussen wal en 

schip in deze dagen? Tussen de hemel en de wereld, 

tussen ziekte en gezondheid, tussen armoe en rijkdom, 

tussen de nood en het lijden dat we om ons heen zien 

en de verheerlijking waar wij op hopen, tussen leven, 

pragmatisch en zonder diepgang, en LEVEN, vervult 

van Geest en geloof, van geluk en vrede, harmonie, 

heelheid en eenheid?  
 

Waar wij ook gaan of staan, twee belangrijke 

begrippen uit de Heilige Schrift zijn voor ons 

bepalend. Dit zijn: Gebed en Volharding. Als wij 

volharden in het kwaad, zullen we kwaad oogsten; als 

wij volharden in het goede, zullen we goed oogsten. 

Als wij ons richten tot God, zoals Jezus ons deze 

zondag in het Evangelie voordoet, zal God zich tot 

ons richten en zullen we rust en vrede vinden, we 

zullen LEVEN vinden, omdat we weten dat wij Hem 

toebehoren.  
 

Gebed bij de 7de zondag van Pasen 

Heer, wees ons nabij en luister naar ons gebed: wij 

geloven dat de Jezus, de Verlosser van alle mensen, 

met U is in de heerlijkheid. Hij zetelt aan uw 

rechterhand. Mogen wij ondervinden dat Hij ook met 

ons is tot aan de voleinding der wereld. Dan kunnen 

wij de moeilijkheden van deze tijd verdragen; dan 

kunnen wij het goede van deze tijd vreugdevol vieren. 

Dan gaan we samen op naar het leven zoals Hij zelf 

heeft beloofd, Jezus Christus uw Zoon en onze Heer. 
 

 
 

Noveengebed om de Heilige Geest  

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw 

gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden. 

En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 
  

Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van de 

gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest 

onderwezen: geef dat wij door die Heilige Geest de 

ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over zijn 

vertroosting verblijden. Amen. 
 

Lourdesbedevaart en Maria-vesper  

Zondagmiddag (21 mei) om 16.00 uur is er in de 

parochiezaal van Bakhuizen een informatie-

bijeenkomst over de Lourdes-bedevaart die in 

september vanuit onze parochie gehouden zal worden. 

Aansluitend is er om 17.00 uur in de kerk van 

Bakhuizen een Maria-versper. Het pastoresteam gaat 

gezamenlijk voor en het gemengd koor zal hieraan 

haar medewerking verlenen met hun prachtige zang. 

  

Op Internet  

Voor de Rooms Katholieke Kerk in Nederland is er 

een prachtige website gemaakt om uitleg te geven bij 

de viering van ons geloof. U kunt de website met 

interessante informatie vinden onder de naam: 

www.vier.nu  
 

Nieuwsbrief ronddelen  

Informatie over vieringen, onze parochie, etc. vindt u 

op: www.dechristoffel.nl Deze nieuwbrief staat ook 

op de website van onze parochie.   

     Het pastoresteam 

 

http://www.vier.nu/
http://www.dechristoffel.nl/
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Voor de kinderen 

Deze zondag is een beetje een rare zondag. Afgelopen donderdag hebben we de hemelvaart van Jezus, terug 

naar zijn hemelse Vader, gevierd. Hij zit nu aan de rechterkant van de troon van de Vader. Én we bereiden ons 

voor het volgende feest: Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Deze dagen tussen Hemelvaart en 

Pinksteren zijn daarom een beetje raar, alsof we een beetje tussen wal en schip zitten. Ken je dat gezegde? Het 

betekent dat je ergens wat tussen in hangt; niet het ene en niet het andere. Daarom klinkt op deze zondag een 

belangrijke oproept, namelijk ‘hou vol!’. Jezus bidt voor ons tot (en bij) God de Vader; Maria en de Apostelen 

bidden voor de Kerk om de Heilige Geest… en jij? Bid jij ook? Bid jij ook mee met Kerk?  
 

 

 
 

Je vindt nog meer van deze prachtige tekeningen op: www.kleurversjes.nl  

http://www.kleurversjes.nl/

