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HEILIGE CHRISTOFFEL PAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

 

Evangelie, overweging en andere berichten 
van het pastoresteam  

nr. 169 – 11de zondag door het jaar A 
 

 
 

Welkom! 
Na alle feestelijke vieringen van de afgelopen 
weekenden pakken we vanaf deze zondag weer de 
draad op van de gewone tijd, de Tijd door het jaar. 
We lezen vanaf deze zondag weer verder in het 
Mattheusevangelie. En het begint meteen mooi. 
Roeping en zending zijn de hoofdthema’s van het 
Evangelie van deze zondag. Maar waar komt die 
roeping en zending vandaan? En hoe geven wij 
handen en voeten aan onze roeping en zending?  
 

Gods Woord op zondag      
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Mattheus (9,36-10,8). 
In die tijd werd Jezus, bij het zien van de menigte,  
door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd 
neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij 
tot zijn leerlingen: „De oogst is wel groot, maar 
arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van 
de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.” Hij riep 
zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om 
de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en 
kwalen te genezen. Dit zijn de namen van de twaalf 
apostelen: als eerste, Simon die Petrus wordt 
genoemd, met zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon 
van Zebedeus, met zijn broer Johannes; Filippus en 
Bartholomeus, Tomas en Mattheüs de tollenaar, 
Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, Simon de 
IJveraar en Judas Iskariot, die Hem verraden heeft. 
Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht: „Begeeft 
u niet onder de heidenen en gaat niet binnen in een 
stad van de Samaritanen; gij moet veeleer gaan naar 

de verloren schapen van het huis van Israël. 
Verkondigt op uw tocht ‘Het Koninkrijk der hemelen 
is nabij’. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt 
melaatsen en drijft duivels uit. Voor niets hebt gij 
ontvangen, voor niets moet gij geven.” 
 

Ter overweging  
Afgelopen vrijdag vierde de Kerk het hoogfeest van 
het Heilig Hart van Jezus. Vandaag de dag lijkt dat 
feest wat verloren op de liturgische kalender te staan 
maar van ouds is dit feest de afsluiting van het octaaf 
van een ander hoogfeest, namelijk van 
Sacramentsdag. Er ligt dus een verbindend lijntje 
tussen Jezus, die zichzelf geeft in het Allerheiligst 
Sacrament en Jezus, die zijn Heilig Hart toont omdat 
zijn liefde Hem daartoe drijft. Jezus heeft zorg voor 
zijn mensen, wil hen voeden met zijn Lichaam en 
Bloed én met zijn goddelijke liefde.  
 

Deze zondag gaan we volgens de liturgische kalender 
weer verder met de gewone tijd, de Tijd door het Jaar. 
De liturgische kleur is weer groen, de kleur van de 
hoop. We haken aan bij de elfde zondag. Dat lijkt na 
alle feestelijke vieringen van de afgelopen tijd een 
beetje een breuk te zijn. Alsof wij midden in een 
ander verhaal vallen. Maar als we het Evangelie van 
deze zondag lezen, en dan vooral het begin, dat zien 
we dat er ook een hele mooie lijn ligt tussen 
Sacramentsdag, het Heilig Hart van Jezus én de 
roeping en zending van de Apostelen. Alle drie 
referentiepunten gaan over de bewogenheid van het 
Goddelijk Hart en wat daaruit voortvloeit. 
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Gods Hart is bewogen om zijn mensen; Gods Hart is 
bewogen om ons. De hele Bijbel door kunnen we 
lezen hoe God zich in alle bochten wringt om zijn 
geliefde schepping, zijn beeld en gelijkenis, zo dicht 
mogelijk bij Hem te houden. Buiten het aardse 
paradijs laat Hij hen niet aan hun lot over; in de 
zondvloed weet Hij hen te behouden; in de woestijn 
laat Hij hen niet omkomen; in de ballingschap weet 
Hij het vuur in hen te bewaren; in Jezus opent Hij een 
nieuwe ultieme weg om tot Hem te komen; in de Kerk 
blijft Hij ons aantrekken door middel van het Woord 
en de Heilige Sacramenten… Elke dat opnieuw is 
Gods bewogenheid om ons heen en, zo stil en 
heimelijk als de liefde kan zijn, is zijn liefde voor ons 
vurig en uitnodigend om ons daaraan te warmen en te 
bezielen.  
 

En daar blijft het niet bij! Vanuit die bewogenheid 
van het Goddelijk Hart wordt de liefde als een 
aanstekelijke lach overgedragen. Ieder die het zichzelf 
gunt om Gods bewogenheid te leren kennen, wordt 
ook zelf bewogen, om mensen, om het leed dat 
sommigen raakt, om het geluk dat anderen overkomt, 
om de schepping die piept en kraakt in haar wezen en 
toch zoveel moois weet voort te brengen, om… 
zoveel, soms heel kleine dingen die iets heel groots in 
ons wakker roepen.  
 

 
 

Hieruit volgt ook de expliciete roeping en specifieke 
zending waarover wij vandaag in het Evangelie lezen. 
Jezus roept twaalf mannen in het bijzonder en geeft 
hun een omlijnde opdracht mee. Hieruit volgt ook de 
roeping en zending die wij horen voor onze dagen. 
Waar komt die roeping en zending vandaan? Uit Gods 
bewogenheid! Gods bewogenheid wordt onze 
bewogenheid. Hoe geven wij handen en voeten aan 
onze roeping en zending? Met zijn gedrevenheid, die 
onze gedrevenheid is geworden, gaan wij er op uit om 
boden te zijn van het Koninkrijk Gods, van een 
nieuwe wereld “waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt”.  
 

Als wij als individuele gelovigen en als 
geloofsgemeenschap de lijntjes weten te trekken 
tussen de feestelijke vieringen van de afgelopen tijd 
en het Evangelie van deze zondag én de wereld 
waarin wij nu leven, als wij met de rijke betekenis van 
het Allerheiligst Sacrament van de Eucharistie en van 
het Heilig Hart van Jezus, onszelf laten bewegen, dan 
is daadwerkelijk het Rijk waarop wij hopen heel 
dichtbij. Dit is onze enige opdracht: Laat u bewegen 
door de goddelijke bewogenheid! Hoe mooi, hoe zalig 
zal dan onze toekomst zijn? 
  

Psalm 23  
 

De Heer is mijn herder, 
mij zal niets ontbreken. 

Hij brengt mij naar groene weiden, 
laat me rusten aan het water. 

Hij geeft mij kracht 
en leidt me langs veilige paden, 

zoals hij beloofd heeft. 
Al ga ik door een diepdonker dal, 
ik hoef geen gevaar te duchten, 

want u, Heer, bent bij me, 
uw staf en uw stok beschermen mij. 
Heer, u nodigt mij uit aan uw tafel, 

mijn tegenstanders moeten het aanzien; 
u zalft mijn hoofd met balsem, 
u vult mijn beker tot de rand. 

Uw goedheid, uw liefde ervaar ik, 
mijn leven lang, 

in uw huis mag ik wonen, 
tot in lengte van dagen. 

 
Sneinske fragen 
Wat is mij in het bijzonder opgevallen in het 
Evangelie van deze zondag? Voel ik mij geroepen? 
Tot wie ben ik gezonden, oftewel: Waar gaat mijn 
hart naar uit? Wat kan ik de mensen om mij heen 
bieden voor ons gezamenlijk welzijn?  
 
Gebed bij de 11de zondag door het jaar 
God, barmhartige Vader, onze hulpbehoevendheid 
gaat U ter harte en steeds hebt Gij uw erbarmen 
getoond. Blijf met uw genade om ons heen; zo zult 
Gij onze God zijn en wij uw volk voor eeuwig. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U 
leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Nieuwsbrief ronddelen  
Informatie over vieringen, onze parochie, etc. vindt u 
op: www.dechristoffel.nl Deze nieuwbrief staat ook 
op de website van onze parochie.   
     Het pastoresteam 
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Voor de kinderen 
Vandaag lezen we in de kerk het volgende verhaal:  
Jezus trok rond door alle steden en dorpen. Hij gaf les over het geloof, vertelde over het Koninkrijk van God en 
genas mensen van alle ziekten en kwalen. Bij het zien van al die mensen, was hij zeer met hen begaan, want ze 
waren als schapen zonder herder, opgejaagd en verzwakt. Toen zei Jezus tegen zijn vrienden: ‘De oogst is 
groot, maar er zijn weinig arbeiders om te oogsten. Vraag de Heer van het land dus of hij arbeiders stuurt om 
zijn oogst binnen te halen.’ Jezus riep zijn twaalf leerlingen weer bij zich en gaf hun de macht om onreine 
geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen. Jezus stuurde de twaalf eropuit met de opdracht: 
‘Sla geen weg in die naar andere volken leidt en ga geen stad in waar Samaritanen wonen. Ga liever naar de 
verloren schapen van het volk Israël. Maak hun bekend: Het hemelse Koninkrijk van God is dichtbij. Maak 
zieken beter, wek doden op, maak melaatsen rein en drijf demonen uit. Voor niets hebben jullie dit gekregen, 
geef het dan ook weg voor niets aan alle mensen die het nodig hebben. 
 

Vandaag lezen we in de kerk dus een verhaal over drie dingen: 1) Hoe liefdevol het Heilige Hart van Jezus is, 
omdat Hij zoveel zorg had voor de mensen die Hij ontmoette, 2) Hoe Jezus zijn vrienden oproept ook zorg het 
hebben voor alle mensen die zij tegenkomen op hun weg, en 3) Dat Jezus ook ons vraagt hetzelfde te doen, 
zodat het Koninkrijk van God snel dichterbij komt. Ik zou zeggen: jongens en meisjes, begin maar meteen met 
goed te doen aan de mensen die nu het dichts bij jou zijn: VEEL SUCCES!  

 
 

Jezus is de Goede Herder  


